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Ulusal demokratik 


diyalog üzerine | 
Doğan DİNÇ 


"TKP'nin vazgeçilmez amacı sosyalizmdir".(1) Partimizin Programının 
temel ilkesi ve amacı budur. TKP, Programında çizdiği devrim stratejisini, 
bu amaca ulaşmak için nelerin yapılması gerektiği sorusuna gerçekçi yanıtlar arayarak belirledi. Bir partinin çalışmalarını başarıya ulaştırabilmesi, 
sonul amaçlarını gerçekleştirebilmesi, ancak çalışmalarının içinde bulunduğu 
sosyal-ekonomik, sosyal-politik ortama, sınıfsal ve politik güçlerin karşılıklı ilişkilerinin ortaya koyduğu tabloya denk düşmesiyle olanaklı olur. Devrimci parti, işçi sınıfının savaşımını yükseltecek, genişletecek ve derinleştirecek. olanakların, sürekli bir şekilde araştırılmasından vazgeçemez, vazgeçmemelidir. Bu olanaklar, ancak toplumsal ortamla parti çalışmasının Karşılıklı 
etkileşimi ile ve çalışmalarımızın ilkelerimize ve perspektiflerimize uygunluğu 
koşuluyla artırılabilir. TKP devrim stratejisini çizerken işte bu gerçeklerden 
yola çıktı. Komünist partisini, yalnızca eylemliliği ile övünen, ama ilk toplumsal çalkantıda, ilk darbede, eylemliliği, birdenbire teori katına yükseltilen 
eylemsizlikle değiştiriveren küçük burjuva akımlarından ayıran temel fark da 
işte, zaten budur. 


EN GENİŞ GÜÇLERİN BİRLİĞİ 


TKP Programının çizdiği devrim stratejisi özetle ve ana hatlarıyla şöyledir: "Günümüzün en ivedi görevi faşist diktatörlüğü yıkmaktır. TKP'nin bu 
dönemdeki amacı, diktatörlüğün yıkılmasıyla, halkın genel demokratik özgürlüklerini yeniden elde etmek ve genişletmektir. Bu, barışın savunulması, 
Türkiye'nin bir nükleer felaketten korunması, ABD emperyalizminin jandarması olmaktan kurtarılması, bölgede bir barış etkeni, egemen, bağımsız bir 
ülke olmasını sağlamak görevidir, Bu, emekçilerin, memurların, köylülerin, 
gençlerin, esnaf ve zanaatçıların yağmalanan sosyal, ekonomik kazanımlarını yeniden elde etmek ve genişletmek görevidir. Bu, Kürt halkının üzerindeki 
ulusal baskıyı ortadan kaldırmak görevidir".(2) 

“Faşizme karşı güçlerin birleşmesi halk yığınlarınin aktif eyleme geçmesi 
ve faşist diktatörlüğün yıkılması antiemperyalist demokratik halk devriminin 
yolunu açacaktır. Erkin işbirlikçi oligarşiden ulusal demokratik güçlere 


(1) TKP Programı, 5.8 
(2) TKP Programı. 5.28 


geçmesi, ulusal demokrasinin kurulması, yukarıdaki (programın ulusal demokrasi bölümündeki) dönüşümlerin gerçekleşmesi, antiemperyalist demokratik 
halk devriminin ilk basamağıdır. İşçi sınıfının bağlaşıklarıyla birlikte erk organlarındaki konumları, hegemonyası pekiştiği ölçüde, ulusal demokrasi, 
demokratik halk erkine dönüşecek, antiemperyalist halk devriminin görevlerini tamamlamaya yönelecektir".(3) 

"İki aşamalı bütünsel devrim sürecinde demokratik devrim bir dizi ara 
basamaktan geçerek yolu sosyalizme açacaktır. Ulusal demokrasiyle başlayan 
devrimci sürecin derinleşmesiyle, antiemperyalist demokratik halk devriminin 
tamamlanan görevlerinin giderek sosyalist görevlerle içiçe girmesiyle devrimin sosyalist aşaması başlayacaktır". (4) 

'TKP'nin 5. Kongresinde onaylanan 4. Programdan yaptığımız bu alıntılar, 
devrim sürecinin bütünsel, kesintisiz yapısını açık olarak gösteriyor. Bu 
bütünsellik bugünün görevlerinin, güvenle, kalıcı biçimde yerine getirilebilmesinin ön koşuludur. Ancak böyle bir perspektifle bugünün görevleri yerine 
getirilebilir, sorunları çözülebilir ve ancak böyle, sonraki görevlere güvenle 
hazırlanılabilir, 

TKP Programında net olarak ortaya çıkan bir başka önemli sonuç, bütünsel, kesintisiz devrim sürecinin geniş ve sürekli bir bağlaşıklıklar sistemine 
dayanıyor olmasıdır. Devrim sürecinin her basamağı olanaklı en geniş 
güçlerin birliği için çaba göstermeyi gerekli kılıyor. Program, aşamaları, 
basamakları birbirinden şematik olarak ayırmadığı gibi, TKP'nin, bağlaşıklikları ilk fırsatta bir yana bırakılacak diplomatik anlaşmalar olarak değil, 
tersine kendi içinde dinamik gelişme ve değişmeye açık süreçler olarak gördüğünü de ortaya koyuyor. Bağlaşıklıkların geleceği, ulusal demokrasiden 
sosyalizme kadar, en başta aşama ve basamakların önümüze koyduğu görevlerde, halk yığınlarının bu görevleri çözme ve daha ileri yönelme istem ve 
çabalarıyla, işçi sınıfının programının ikna edici güçü ve partisinin savaşlardaki yol göstericiliği ve özverisiyle belirlenecektir. TKP tüm devrim süreci 
boyunca, içinde bulunulan savaşımın somut niteliklerine ve koşullarına göre, 
olanaklı olacak en geniş güçlerin birliğiyle yürünmesi gerektiği kanısındadır. 
Parti Programı ulusal demoktasinin, diktatörlük karşıtı tüm güçlerin, çıkarları Amerikan emperyalizmiyle ve işbirlikçi oligarşiyle çatışan tüm sınıf ve 
katmanların birliği ile kurulabileceğini saptıyor, tüm bu kesimlerin ortak 
çıkarlarını ifade ediyor. Aynı program ulusal demokratik dönüşümlerin 
yaşama geçmesiyle başlayacak antiemperyalist demokratik halk devriminin, 
işçi sınıfının öncülüğünde, işçi köylü bağlaşıklığı temelinde, tüm halkın birleşik güçleriyle tamamlanabileceğini belirtiyor, ama işçi sınıfının, “ulusal 
demokrasinin kuruluşu aşamasında işbirliği yaptığı öteki güçlerle de onlar 
yeni görevlerin çözümüne yaklaştıkları ölçüde işbirliğini sürdüreceğini” de 
açıklıyor. (5) 

TKP bu cephe anlayışını, sosyalizmi kurma savaşımın güncel görev haline 
geldiği koşullarda da terketmeyecektir. Parti programı şöyle diyor: "İşçi 
sınıfı, sosyalizme geçiş öncesinde işbirliği yaptığı güçleri sosyalizm amacına 
kazanmak onlarla işbirliğini sürdürmek için çalışacaktır ".(6) 


(3) TKP Programı. 5.42 
(4) TKP Programi. 5.44 
(5) TKP Programi. 5.42 
(6) TKP Programı, 5.44 
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Parti programının bu yaklaşımı, hem devrim sürecinin bütünselliği, kesintisizliği ilkesi ile, hem de TKP'nin bağlaşıklar anlayışının zora, hileye, gülünç 
bir diplomasiye değil, partinin ideolojik-politik ikna gücüne ve yığınlara inancina dayanan çizgisine uygundur. 

Biz bağlaşıklıkların ancak karşılıklı güven temelinde yaratılabileceğini ve 
yaşatılabileceğini düşünüyoruz. TKP'nin bağlaşıklık kurduğu güçlere güveni, 
soyut bir güven değildir, Pek iyi biliyoruz ki, her politik güç dayandığı sosyal sınıfın, katmanın özelliklerini yansıtır. Savaşımın değişik aşamalarında 
sözkonusu politik güçlerin alacakları tutum da onların sınıfsal dayanaklarına 
sıkı sıkıya bağlı olacaktır. Bağlaşıklarımızın sıralarında yalpalamalar, gitgeller, çıkarların çatıştığı, baskıların arttığı anlarda, ortak çıkarlardan, bağlaşıklığın, ortak amaçların gereklerinden uzak düşmeler hep olasıdır. Ama yine de 
ortak bir platform üzerinde savaşa girişmiş güçlerin güvenle ileri atılacakları 
düşünülmeli, güçler buna özendirilmelidir. Çünkü bu olanaklıdır ve işçi sınıfının kendisini kurtarırken, tüm öteki sömürülen ve ezilen sosyal katmanları 
da kurtarma yeteneği, onun savaşımının bunların sıralarındaki devrimcidönüştürücü etkisi unutulmamalıdır. Bizim güvenimizin kaynağı, Türkiye işçi 
sınıfının böylesi bir rolü yerine getirme potansiyellerine sahip olmasıdır, 
Marksizm-Leninizmdir, ileri sürdüğümüz programın çok geniş güçlerce kabul 
edilebilir olmasıdır. partimizin savaşımlar içinde gücünün, yığınlarla olan 
bağlarının artacağına olan inancımız ve bu yöndeki inatçı çabamızdır. Komünistlerin her zaman savaşımın en önünde yürüyen, işçi sınıfının en özverili 
unsurları oldukları gerçeğidir. 

Marksizm-Leninizmin işçi sınıfının hegemonyasına ilişkin tezleri de işte bu 
gerçeği açıklığa kuvuşturuyorlar. İşçi sınıfı devrimin sonul amaçlarına 
hegemonyasını süreç içinde pekiştirerek yürür. Bu hegemonya kimilerinin 
sandığı gibi bağlaşıklar üzerinde baskı ve zor kullanılarak elde edilebilecek 
bir şey değildir. Baskı ve zor, işçi sınıfınının sınıf düşmanlarına karşı kullanacağı silahlardır. İşçi sınıfı, kendi sınıf çıkarlarını tüm halkın çıkarlarıyla 
bağdaştırarak, programındaki amaçlar için en geniş güçlerin desteğini kazanmayı biran bile unutmayarak, öncülüğünü yığınlara kabul ettirir. TKP Programının her adımda en geniş güçlerin birliğini araması ve geleceğe böylece 
yürünmesini öngörmesi işte bu gerçeklere dayanır. Komünist Partisi görüşlerini gizlemeden, amaçlarını saklamadan, öne koyduğu programın tüm ulusal, 
demokratik güçlerin, tüm halkın çıkarlarını yansıttığını kanıtlayarak bağlaşıklıklar kurmaya özen gösteriyor. Çünkü bağlaşıklık ancak içtenlik ve karşılıklı güven temelinde ve nesnel bir temel üzerinde kurulabilir ve yaşayabilir. 

Komünist Partisi programını ve amaçlarını yığınların, değişik sınıf ve 
katmanların, farklı politik güçlerin önüne koyuyor. Farklı dünya görüşüne, 
programa sahip politik güçlerle bağlaşıklık ararken, yığınların önünde yüksek 
sesle kendi programını açıklıyor. Merkez Komitesinin İkinci Plenumunda 
MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu şöyle dedi. "Biz işçilere, tüm emekçilere 
ve yurtseverlere hem kendilerini bekleyen tehlikeleri açıklıyoruz, hem de 
onları her şeyi göze alarak savaşıma atılmaya çağırıyoruz. Ve kendimiz önde 
savaşıyoruz. Bu çizgi sonuç verecektir yoldaşlar! Halk bize yanıt verecektirl"(7) 


(7) TKP MK Genel Sekreteri H, Kutlu Yoldaşın Merkez Komitesi 2. Plenumunda okuduğu Politik Büro Çalışma Кадори, s. 90 
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ULUSAL DEMOKRATİK DİYALOG 


Partimizin 5. Kongresi Partinin stratejisini değişen duruma uygun olarak 
geliştirdi. 4. Programı onayladı. Mustafa Suphi 100, Yıl Tezleri ile Programın 
dayandığı teorik temellerin ve ülkemiz gerçeklerinin başarılı bir sentezini 
ortaya koydu. TKP Merkez Komitesi 2. Plenumu çalışmalarında faşist diktatörlüğün yıkılması için gerekli bağlaşıklıklar sorununa, ulusal demokratik 
güçlerin birliği sorununa ağırlık verdi. Hem sol güçlerin eylem birliğine 
ilişkin sorunları ele aldı, hem de burjuva muhalefet güçlerini de kapsayan 
bir ulusal demokratik diyalog çağrısı yaptı. Ulusal demokratik diyalogun 
neden gerekli olduğunu enine boyuna açıkladı. 

Sol güçlerin eylem birliği TKP açısından, bugünün ivedi görevlerinin de, 
sosyalizme kadar uzanan uzun ve zorlu savaşım sürecinin tüm görevlerinin 
çözümünün de gerekli koşuludur. Böylesi bir birliğin devrimci süreçte belirleyici bir rol oynayacağı açık bir şeydir. Gerek işçi hareketi içindeki gerek 
proleter olmayan halk kesimleri arasındaki, gerekse Kürt ulusal hareketi 
içindeki sol akımlar bugün ne kadar çok sayıda örgüte bölünmüş olurlarsa 
olsunlar, eylem birliği yapabilirlerse, hem güçlü bir hareket oluşturabilirler, 
hem de savaş ve diktatörlük karşıtı güçlerin en geniş birliğinin sağlanmasında 
belirleyici olabilirler. TKP bu saptamayı yaparken, bu sol akımlar içinde 
Marksizm-Leninizmin artan etkisini dikkate alıyor, buna güveniyor. 

Biz sol güçlerin eylem birliğinin gerekliliğini vurgularken ve bunun için 
çaba gösterirken sol güçlerin önünde duran bu geniş güçleri birleştirme görevine hep işaret ediyoruz. Bu görev bir çok açıdan üstesinden gelinmesi zor bir 
görevdir, ama bu zor görev başarılmadan da faşist diktatörlüğü yıkmak ve 
onun yeniden kurulmasının yollarını tıkamak olanaklı görünmüyor. 

TKP'nin ulusal demokrasi programı en geniş güçleri diktatörlüğe karşı 
birleştirebilecek bir programdır. Bize göre bu program,ulusal demokratik 
güçlerin tek cephesi için ortak bir platform oluşturmada bir çıkış noktası 
olabilir, Kuşkusuz böyle bir cephenin platformu, katılan güçlerin ortak eseri 
olmalıdır. Demokratik bir diyalog ise ortak platformu yaratmanın tek yoludur. 

Hangi güçler böyle bir platformu oluşturmak için biraraya gelebilirler, 
demokratik bir diyalogu başlatabilirler? Bize göre bir tek temel ölçüt var. 
Faşist diktatörlüğe karşı olan ve demokrasi isteyen tüm güçler. Bizim açımızdan diyalog için başka bir ölçüt gerekli değildir. Ama karşımıza çıkan 
sorunlar, diyalog için bir dizi nesnel ve öznel engelin varlığını dikkate almayı 
gerektiriyor. Bizim partimiz, hiç bir ulusal demokratik güçü dışlamadan, 
biriyle birliği ötekinin karşısına koymadan eylem birlikleri oluşturmaya çalışıyor. Ama bu, bizim dışımızdaki kimi güçlerin tutumu sözkonusu olduğunda her zaman böyle değildir. Kimi politik güçlerin bu konulardaki ikircimlerini gidermek, bu konulardaki sorunları çözmek gereklidir.Söyleyebileceğimiz tek bir şey var: Amacı gözden uzak tutmamak böylesi sorunları giderme- 
nin de tek yoludur. 

Bizim kanımıza göre sol güçlerin eylem birliği daha geniş ulusal demokratik güçlerin birliği için bir önkoşul değil, ama gerekli koşuldur. Solun birliği 
ulusal demokratik güçlerin birliğini hem kolaylaştıracak, hem de sağlamlaştıracaktır, Sol güçler şimdi en geniş güçleri birleştirmek için ne yapmalıdırlar, 
sorusuna, Merkez Komitesinin 2. Plenumunda Kutlu Yoldaş şöyle yanıt 
verdi: "Partimiz şimdi Komünistler ve öteki sol güçlerle burjuva muhalefet 
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arasında ulusal demokratik bir diyalog kurulmasının zorunlu olduğunu savunuyor, (...) Ulusal demokratik diyalog dediğimiz nedir? Bu bizim şimdi 
işbirliği yaptığımız sol güçlerin, Amerikan emperyalizminin ve faşist diktatörlüğün halkımızın ulusal çıkarlarına düşman her kararına, uyguladıkları 
her politikaya karşı, en geniş güçlerin üzerinde birleşebilecekleri ve yığınları 
savaşa çekebilecek demokratik alternatifler ortaya koyması, bunları yayması 
ve bunları herkesle, tüm diktatörlük Karşıtı güçlerle tartışmasıdır". (8) 

Somut gerçek, bu gün, sol güçlerin dışında kalan muhalefet güçlerinin 
bizimle eylem birliğine değil, diktatörlükle uzlaşmaya açık olduklarıdır. 
Antikomünizmin etkileri de içinde, kimi ön yargılar, onları ulusal demokratik 
güçlerin cephesinden uzak tutuyor. Öte yandan diktatörlüğün baskıları bu 
güçleri de tehdit ediyor ve bu baskılar özellikle de sol ile diyalog konusu her 
gündeme geldiğinde yoğunlaşıyor. Diktatörlüğün bu çabaları, zorbalık uygulamalarının yanısıra, Sol ile burjuva muhalefet güçleri arasındaki görüş ayrılıklarını öne çıkarmayı, antikomünizmi etkili bir silah olarak kullanmayı da içeпуог. Ama tüm bu olgular, bize göre ulusal demokratik diyaloğu olanaksızlaştırmıyor, zorunlu hale getiriyor. Yinelemek gerekir ki, böyle bir diyaloğu 
başlatmanın ve sürdürmenin koşullarını, bir yakınlaşma ortamını oluşturma 
görevi öncelikle komünistlere, öteki sol güçlere düşüyor. 

Ne yapmalıyız? Her şeyden önce yüzümüzü yığınlara çevirmeli, önerilerimizi, eleştirilerimizi muhalefetin arkasında duran yığınlara duyurmalıyız. 
Biz diyalog için burjuva muhalefet güçlerinin, rejimi eleştiren basının, aydınların diktatörlüğe karşı öne sürdükleri görüşleri tartışmaya hazır olduğumuzu 
sürekli açıklamalıyız. Bu görüşleri halkın önünde değerlendirmek, uygun olanlarını desteklemek, ters görüşleri eleştirmek ve bu eleştiriyi yığınlara duyurmak diyalog kapılarını açacaktır, 

Şu saptama bugün geniş yığınların da değişik politik güçlerin ortak yargısıdır: Ülkemizin, halkımızın demokrasiye gereksinimi var! İşte, diyalog 
için de anahtar, bu saptamadır. 


NASIL BİR DEMOKRASİ? 


Ülkemizde demokrasi istemi öylesine güçlüdür ki, diktatörlük daha erke 
geldiği ilk gün, demokrasiye dönüş demagojisine başvurmayı gerekli gördü. 
Giderek bu "demokrasiye dönüşü" "kanıtlamak" için bir dizi sahte görüntü 
yaratmaya girişti. Bugün de halkın artan demokrasi istemine karşi aynı çabayı 
sürdürüyor. Diktatörlüğün demokrasisi sahtedir, ama halkın demokrasi istemi 

erçektir. 
а Bu gün, sendikal hakların kısıtlanmasından büyük rahatsızlık duyan işçiler 
demokrasi istiyor. Geçmişin kısıtlı demokrasisinde en azından toprak istemini 
ileri sürebilen, ürünlerinin değerini yaklaşık da olsa alabilme olanağına kavuşmuş olan ve şimdi demokrasinin taban fiyatlarıyla ilişkisini daha iyi kurabilen, kooperatiflerin değerini daha iyi kavrayabilen köylüler demokrasi istiyor. Kredi sorunlarını İMF'nin ve diktatörlüğün pençeleri altında çözemeyen sanayiciler demokrasi istiyor. Diktatörlüğün demokrasiye dönüş demago- 


(8) TKP MK Genel Sekreteri Н. Kutlu Yoldaşın Merkez Komitesi 2. Plenumunda okuduğu Politik Büro Çalışma Raporu.5.81 
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jisine karşı, "hayır bu demokrasi değil" diyerek açıkca karşı çıkma ''сйгеti" gösteren aydınlar demokrasi istiyor. Diktatörlüğün erke gelmesiyle erkten uzaklaştırılan, parlamentodan kovulan burjuva partileri de demokrasi 
istemini zaman zaman dile getiriyorlar. Diktatörlüğün faşizmi kurumlaştırma, rejimi stabilize etme çabalarına ürkek, titrek de olsa karşı çıktılar. 
Atılan adımların demokrasi ile bağdaşıp bağdaşmadığını tartıştılar. 1961 
Anayasası sınırlı da olsa, sesleri kısık da olsa bu çevrelerden savunucular 
bulabildi kendisine. Diktatörlüğün ağır baskıları zorbalığı altında kalan 
sol güçler, partiler ise 12 Eylül'den bu yana demokrasi için savaşımı bir 
an bile bırakmadılar. Öteyandan dün devrimci sabırsızlığın etkisiyle kolaylikla aşırı "sol"culuğu savrulan güçlerin sıralarında şimdi demokrasi için 
savaşımın vazgeçilmez önemi, demokrasi için savaşımın devrimci özü daha 
somut görülüyor. Kısacası işbirlikçi oligarşi dışındaki tüm sosyal sınıf ve 
katmanlar, diktatörlük dışındaki sağdan sola çok sayıda politik güç demokrasi istiyor, demokrasiyi tartışıyorlar. 

Bu tartışmanın giderek daha yaygınlaşması da olasıdır. Olasıdır çünkü, 
böyle bir tartışma için nesnel bir temel vardır. Bu nesnel temel ülkemizde 
diktatörlüğün egemenlik sürüyor olması, yığınlardaki demokrasi isteminin 
giderek daha açık kendini göstermeye başlamasıdır. Ama bu tartışma henüz 
soyut bir tartışma olmaktan kurtulamadı. Daha çok demokrasi isteminin 
sürekli yinelenmesi, tek yönlü açıklamalar biçiminde yürüyen, böyle kalırsa 
da kötürümleşebilecek bir tartışmadır bu. Demokrasi tartışması soyut bir 
tartışma olmaktan nasıl kurtulabilir? Kuşkusuz her şeyden önce, içeriği- 
nin tartışılmaya başlanmasıyla, ""Nasıl bir demokrasi?” sorusunun ortaya 
atılmasıyla. 

Diktatörlük demokrasiye geçildiğini öne sürüyor. O bu savlarını "parlamento "yu, kendisine “biat etmiş" üç siyasal partiye bu “parlamentonun” 
kapılarını açmasını, bir “İktidar” ile bir "muhalefet”in varlığını ve bunlar 
arasındaki kimi zaman "dehşetengiz" tartışmaları göstererek kanıtlamaya 
çalışıyor. Diktatörlüğün tartışma konusu etmeye yanaşmadığı yetkilerini 
ve süngü gücünü bir an için bir yana bırakırsanız, bir demokrasi tablosu ile 
karşı karşıya olduğunuzu bile sanabilirsiniz. Oysa demokrasi görünümlerle, biçimlerle kurulmuyor. Demokrasiyi tartışıyorsak, halka gerekli olan 
nedir, neyle demokrasi olur, sorularının yanıtlarını aramalıyız. Herkesin 
paylaştığı kanı, diktatörlüğe son vermek gerekliliğidir. Bu temel üzerinde 
yükselecek bir tartışma, ancak diktatörlüğün yerine, neyin konulacağı 
sorusuyla rayına oturtulabilir. Neden? Çünkü demokrasi erk sorunundan ayrı 
düşünülemez. Ama öte yandan da erk sorunu soyut olarak çözülemez. 
Diktatörlüğün yerine kurulacak düzende, eğer demokrasi olacaksa, hem halk 
halkın eğilimlerini tam olarak temsil edilmelidir, hem de uygulanacak program halkın istemlerini yansıtmalı, ülkenin gereksinimlerine, sorunlarına 
yanıt vermelidir. İşte "nasıl bir demokrasi?” sorusunun yanıti da buradan 
başlıyor. 

Demokrasi tartışmasının soyut bir tartışma olmaktan çıkarılması aynı 
zamanda bir an bile geçirmeksizin savaşıma girişmekle başarılabilir. Bu 
gün “nasıl bir demokrasi" sorusunun yanıtlarını tartışmaya başlamamış 
olan güçler,diktatörlüğün yerine neyin geçirileceği konusunda anlaşamasalar 
bunu şimdiye kadar diyalog konusu yapmamış olsalar bile, savaşıma atilmakta ikircim göstermemelidirler. Diktatörlüğe karşı savaş, demokrasi tartışmasını da soyut olmaktan çıkaracak, gerçek gereksinimleri ortaya koyacak, halkın istemlerini doğrudan dile getirmesinin yolunu açacaktır. Diktatörlüğe karşı yürüdüklerinde, ayrı ayrı politik güçlerin, birbirleriyle olan 
anlaşmazlıkları nasıl bir yana birakabilecekleri de açıkça görülecektir.. 
Şimdiye kadar bir kere bile tartışma konusu yapılmamış sorunlar gündeme 
gelecek, bunların çözümü yolundaki çabalar ortak bir platform doğuracaktir. Şöyle denilebilir:Eleştirilerimizi diktatörlüğe karşı yükseltelim, bugün 
ayrı ayrı da olsa, yalnızca bir hedefe, aynı hedefe, diktatörlüğe vuralım ve 
bu eleştirilerin bir ortak platform için ne gibi bir değer taşıdığını sürekli 
araştıralım! Eğer eleştirilerimiz benzerlikler taşıyorsa, уа da birbirini destekliyor, eksiklerimizi kapatıyorsa, ya da eleştirilerimizi birbirimize bakarak 
daha etkili ve güçlü hale getirebiliyorsak ve en önemlisi tek başımıza yenemeyeceğimizi biliyorsak, neden ortak bir platform için çabalarımızı birleştirmeyeceğiz? Diktatörlüğe karşı savaşımın bugün en kalıcı adımı, böyle 
bir platformu yaratmak ve bu platform çevresinde birliğimizi ilan etmek 
olurdu. 

Bu gün demokrasi isteyen tüm güçler, "nasıl bir demokrasi" sorusuna 
yanıtlarını yeterince hazırlamış ve bu yanıtları tartışmaya açmış değildirler. Ama böyle bir sorunun yukarıda sıraladığımız güçlerin her biri tarafından değişik biçimlerde yanıtlanabileceği söylenebilir. Yanıtların çeşitliliği hem yanıtı veren politik güçlerin istemlerinin çeşitliliğine, diktatörlü- 
gün zorbalıkları karşısındaki güç ve kararlılık derecelerinin farklılığına, hem 
de, ülkemizde butjuva demokratik geleneklerin görece zayıflığına dayanıyor. 
Bir anlamda politik güçlerin bir çoğu, demokrasi anlayışlarını yeni yeni 
oluşturuyorlar, Demokratik kurumların geleneklerinin görece zayıflığı ise 
"nasıl bir demokrasi" sorusuna, kestirmeden, "dünkü gibi" yanıtının verilmesini olanaksızlaştırıyor. 

Bu olgu ilk bakışta olumsuz bir etken gibi görünüyor. Gerçekte bunu 
olumlu bir etkene çevirmek olanaksız değildir, "Nasıl bir demokrasi" 
sorusuna yanıt arayan politik güçler, şimdi durumu daha iyi değerlendirebilir, demokrasinin sik sık kazaya uğramasından bir daha yakınmamak 
için ne yapmak gerektiğini daha özgürçe araştırabilirler, 

TKP 5. Kongresi "nasıl bir demokrasi" sorusuna, ulusal bir demokrasi diye yanıt verdi. Türkiye devriminin nasıl bir yol izleyeceğini saptamaya çalışırken, bu yolun ulusal demokrasi ile açılabileceğini saptadı. 
Bu değerlendirmeyi yaparken, ülkemizde burjuva parlamentarizminin geleneklerinin görece zayıflığına, devletin geleneksel baskıcı, militarist niteliğine ve gücüne, yaklaşık on yılda bir gelen askersel devirmelere, cumhuriyet döneminin önemlice bir bölümünün sıkıyönetim altında geçmiş olmasına 
ve özellikle işçi sınıfının politik ve sendikal örgütlerinin sürekli yasak ve 
baskı altında tutulmuş olmasına özel bir önem verdi. Bunun somut nedenlerini araştırdı ve bu durumun bağımlı ve geri kapitalizmin yapısal bunalım ve 
istikrarsızlığının aşılmamasına, özellikle de emperyalizmin ülkemiz üzerindeki hegemonyasına bağlı olduğunu saptadı. Burjuva parlamenter bir rejimin Türkiye'de sağlam temellere sahip olamayacağını, böylesi bir rejimin 
dünkü temellerinin bugün daha da zayıfladığını vurguladı. 

Ulusal demokrasi işte bu nedenle, faşist baskı ve zorbalığı, despotik 
keyfiliğe ve ülkemizin Amerikan emperyalizmine kölece bağımlılığına son 
vermeyi temel olarak alıyor. Öyle bir demokrasi olmalı ki, ülkemiz bir daha 
faşizmin ve Amerikan emperyalizminin pençesine düşmesin. Ulusal demokrasi, burjuva demokratik karakterde olmakla birlikte işte bu nedenle 
ulusal demokrasi "dünkü gibi” bir demokrasi değildir. Bu nedenle ulusal 
demokrasi gelişmiş kapitalist ülkelerdeki burjuva parlamentarizminden de 
farklılıklar göstermek zorundadır. Ülkemizin sorunları o demokrasilerden 
ne kadar farklıysa, demokrasimiz de o kadar, ülkemiz o ülkelerden ne ölçüde 
farklı tehlikelerle karşı karşıyaysa, demokrasimiz de o ölçüde farklı olacaktır. Bu farkı sağlayacak en temel unsur nedir? Bu, işçi sınıfının ulusal demokraside tutacağı yerdir, işçi sınıfının ve öteki emekçilerin elde edeceği 
ekonomik, sosyal ve en başta politik haklardır. 


ULUSAL ÇAPTA YIĞINSAL HALK DİRENİŞİ 


Peki ama yalnızca üzerinde anlaşılacak bir program, örneğin TKP'nin 
ulusal demokrasi programı ve ulusal demokratik güçlerin birliği diktatörlüğü 
sona erdirerek böyle bir demokrasinin kurulması için yeterli midir? Kuşku 
yok ki, yığınsal halk hareketi olmaksızın, ulusal çapta bir direniş olmaksızın 
buna evet denemez. Geçtiğimiz süre bizim, ulusal demokrasinin amaçları 
arasına koyduğumuz kimi konularda halkın tepkilerinin arttığını gösterdi. 
Yine geçen süre gösterdi ki, bu tepkileri derinleştirmek ve eyleme dönüştürmek olanaklıdır. 

Bugün Türkiye ulus çapında kangren olmuş sorunlarla karşı karşıyadır. 
Bu sorunların temel kaynakları ise halk yığınlarının sefaletini hızla artıran 
ekonomik bunalım, ABD emperyalizminin artan hegemonyası ve faşist 
diktatörlüktür. Ekonomik bunalım da, diktatörlüğün zorbalıkları da bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi ve hemen hemen tüm sımf ve katmanları kapsamına aldı. ABD emperyalizmine kölece bağımlılığın yıkıcı sonuçlarını günlük 
yaşamında hissetmeyen hiç kimse yok. İşte ulusal çapta bir direnişin, yığınsal 
bir halk hareketinin nesnel temeli budur. 

Eğer ulusal demokratik güçlerin birliği bu temel üzerinde yükselebilirse, 
bu politik birlik, halk hareketini hızlandırabilir, yönlendirebilir ve ulusal 
çapta direnişi diktatörlüğe yöneltebilir. Halk hareketinin ilk ipuçları yukarıda belirttiğimiz nesnel temel üzerinde kendini göstermeye başlıyor. İyi bir 
irdeleme, dikkatli bir gözlem, yurdun her yerinde küçük çaplı, yasal olmayan 
direnişlerin uç verdiğini gösterecektir. Öte yandan varolan yasal olanaklar 
da artan ölçülerde kullanılıyor. Bu yasal olanakların sınırlarının zorlandığı, 
yasal olmayan direnişlerle aradaki sınıtın silikleştiği örneklere de giderek 
daha çok raslıyoruz. 

Şimdi ulusal demokratik güçlere düşen görev, bu direnişleri yasal- yasal 
olmayan ayırımı gözetmeden, birini ötekinin karşısına koymadan desteklemektir. Bu direnişlerin doğru hedeflere yöneltilmesi ulusal çapta bir direnişin örülmesi eyleminin ta kendisidir. 

Ulusal direnişin biçimlerini ve yöntemlerini ancak yığınların bu süreçte 
gelişecek deneyimi ve diktatörlüğün karşı koyma gücü belirleyebilir. Biz diktatörlüğün erki ulusal demokrasi güçlerine kolaylıkla teslim etmeyeceği 
gerçeğini gözden uzak tutmamak gerektiği kanısındayız. Ama şunu da unutmuyoruz, bu diktatörlüğün ömrünü uzatan asıl etken karşısındaki güçlerin 
bölünmüş olması gerçeğidir. Ulusal demokrasi güçlerinin birliği, işçi sınıfının artan rolü ve etkisi ve yığınsal halk hareketi, savaşımın biçim ve yöntemleri ne olursa olsun, sonunda halkın zaferini garanti altına alacak tek şey 
budur. 
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Bugün burjuva demokratik akım ve güçlerin önünde iki yol vardır: Ya burjuva parlamenter bir rejim hayaliyle işbirlikçi oligarşi ile uzlaşmak ve böylece 
12 Mart'da, 12 Eylül'de başa gelenleri bir kere daha çekmeyi gönüllü olarak 
kabul etmek, ya da işçi sınıfının demokrasi savaşımına yaklaşmak, komünistlerle, öteki sol güçlerle, eylem birliğinin zorunluluğunu görmek ve bunun 
gereklerini yerine getirmek, böylece 12 Mart'ları, 12 Eylül'leri mezara gömme- 
ye, ulusal demokrasiyi yaşatmaya katkıda bulunmak. Bu yolda atılacak her 
adımın, yalnız halk yığınlarının değil ordu içindeki yurtsever güçlerin de aktif desteğini kazanacağı açıktır. 


. жж» 


Bu kısa yazının amacı TKP'nin ulusal demokratik diyalog çağrısını ve 
demokrasi güçlerinin birliği konusundaki kimi sorunları bir kez daha tartışmaktı. Şimdi bizim partimizin tüm üye ve örgütleri 5. Kongrenin çizdiği 
doğrultuda Merkez Komitesinin tartışmaya çalıştığımız konulara değgin 
direktiflerini yaşama geçirmek için çabalarını yükseltiyorlar. Ulusal demokrayığınlara, öteki güçlere duyururken ve ulusal demokratik bir diyaloğu yığınlar içinde başlatmaya çalışırken, çalışma yöntemlerini, bu görevi yerine getirmek amacıyla gözden geçiriyorlar. Dostlukla eleştiri, bağlaşıklıklar kurma 
çabamızın temel anahtarıdır. Eleştirinin işe yaramadığı, kör bir inatla karşılaştığı noktada ise biz görüşlerimizi, yüksek sesle bir kez daha söylemeyi, 
bir kez daha söylemeyi, bir kez daha söylemeyi hiç unutmayacağız... 

Böyle yapacağız. Çünkü "halk bize yanıt verecektir!" 
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TKP Programında köylü sorunları 


(и) Koray ANTER 


Yol ve Amaç'ın bir önceki sayısında yayınlanan yazımızda Türkiye kırında 
kapitalizmin gelişme boyutlarına ve bunlarla içiçe geçmiş olan kapitalizm 
öncesi üretim biçimlerine ve ilişkilere değinmiş, daha çok, tarımı doğrudan 
etkileyen "iç dinamikler" üzerinde durmuştuk. Bunu yaparken, ülkemizin 
içinde bulunduğu uluslararası koşulları ve etkileri bir yana atmamış, ancak 
bunların çözümlenmesini daha sonraya bırakmış oluyorduk. Çözümlememizin bu aşamasında ortaya çikan sonuç, TKP MK Genel Sekreteri H. Kutlu 
Yoldaşın TKP 5. Kongresi'nde okuduğu MK Raporu'nda vurgulanan sonuçlarla, özellikle de, "kapitalizmin bugünkü gelişme düzeyi ile onun gelişmesindeki ana eğilimler arasında doğru bir bağ kurmanın büyük önem taşıdığı”(1) 
sonucuyla bağlanmaktadır. 


І EMPERYALİZM VE TÜRKİYE TARIMI 
a- Emperyalizmin tarımda ortaya çıkışı 


Türkiye kapitalizminin genel karakterinin temel bileşenlerinden birisi 
onun görece geri olması ise, öbürüsü de, emperyalizme çok yönlü bağımlılık 
içinde bulunmasıdır. İşte bu noktada, çözümlememizin, daha önceki bölümünü tamamlayan ikinci bölümü, yani, tarımı etkileyen dış etkenler sorunu 
devreye girmektedir. Ne ki, daha ilerde de görüleceği gibi, bu tür etkenlerin 
tümüyle dışsal sayılması da eksik ve hatalı olacaktır. Çünkü emperyalizm, 
bütünüyle dışsal bir olgu olmaktan artık çıkmıştır. Silahıyla, sermayesiyle, 
siyasal uzantılarıyla, acentasıyla, kültür ve ideolojisiyle giderek daha çok 
içsel-dışsal olgu karmaşası niteliği almaktadır. 

Bağımlı kapitalizm geliştikçe, bu karmaşanın iç dengesinde değişmeler 
olmakta, önem ve ağırlık kaymaları gözlenmektedir. Genel ekonomik yapidaki bu kaymalar, tarımda da belli bir geçikmeyle ve özgül biçimleriyle ortaya 
çıkmaktadır. 1978 Haziran'ında Ulan Bator'da yapılan "Tarım Sorunu 
ve Ulusal Kurtuluş Devriminin Bugünkü Aşamasında Köylülüğün Rolü" 
konulu uluslararası konferansta Rastyannikov'un belirttiği gibi, "daha önceleri tarım, yeniden üretim bakımından ulusal ekonominin kendi kendini düzenleyen kapalı sektörü olduğu halde, şimdi yabancı etkilere dönük, açık, 
diğer sektörlerle mal ilişkileriyle bağlı bir sektör durumuna gelmiştir. Durum 
böyle olunca, dış etkenlerin toprak sorunu üzerindeki etkisi köy ekonomi- 


(1) TKP 5.Konure Веідаегі(1) s.68 
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sinin sürekli ve değişmez bir unsuru olmaktadır."(2) Ülkemizde de durum 
bundan farklı değildir. Emperyalizmin ülkeye sızdığı günlerden başlayarak, 
dış etkenlerin tarımdaki rolü süregenleşmiştir. Ve bu rol, giderek, iç etkenlerle bütünleşme sürecine girmiş, onlarla kaynaşmıştır. 

Üretici güçlerin gelişimi, artı-ürünün, büyümesi ve sömürgelerin talan edilmesi ile evrimleşen Batı tipi (klasik) kapitalizmden farklı olarak, emperyalizm çağında ortaya çıkan bağımlı, çarpık kapitalistleşme koşullarında gözlenen özgüllükler tarımda da kendisini duyurmaktadır. Ve bu bağlamda, 
ülkemiz gibi geri kalmış ülkelerde gözlenen kapitalistleşme süreci tarımda, 
temel olarak, Prusya tipi denilen kapitalistleşme yolunu tek seçenek durumuna getirmektedir. Böylesi ülkelerde, bu gelişme koşullarında kırsal alana 
emperyalizmin vantuzları, yerel kapitalizmin belli bir ölçeğe dek gelişmesini 
bile beklemeden uzanmakta, deyim yerindeyse, "daha önce" gelmektedir. 

Muharrem Kararnamesi'nin (1867), Ramazan Kararnamesi'nin (1858), 
1838 Antlaşması'nın ve hatta Tanzimat Fermanı'nın çıkarıldığı koşullarda, 
Türkiye'de kırsal kesimde belirgin bir düzeye ulaşmış kapitalizmden söz 
etmenin zorluğu ortadadır. Bu yıllar, özellikle kentsel yörelerde, yavaş yavaş, 
yerli burjuvazinin doğuş belirtilerinin gözlendiği yıllardır. Bu yeniyetme burjuvazi kırsal alanda son derece zayıftı, cılızdı. Ama emperyalizmin uzantıları daha o yıllarda bile buraları da "Tethetmesini" bilmiştir! Konu üzerinde 
çalışan yazarlardan biri, 1838 Antlaşması'nın "Osmanlı devletini buğday 
tekelini, dolayısıyla da Avrupa'ya yapılacak buğday ihracatı üzerindeki 
her çeşit yasaklamayı kaldırmak zorunda (bıraktığını) yazar(3). Avrupa 
mallarının ülkeye sızarak, yerel (ev) ekonomisini hemen tümüyle çökertmesi de bu yıllarda başlar. İngiliz malları ülkenin her yanını sarar. Toprakta 
yabancılara özel mülkiyet hakkı getirilir. 1867 tarihli yasanın 1. Maddesi 
şöyle der: "Yabancı devletlerin uyrukları (Osmanlı) ülkesinin, Hicaz bölgesi dışında, her yerinde... mülk tasarruf etme hukukundan yararlanmaya 
kabul olunmuşlardır. (4) 1870'lerde İngiltere, ilk adımda 8 milyon dönüm 
araziyi kapsayan bir kolonizasyon planını Saraya sunabilmiştir (5). İngiltere, 
Türkiye'de pamuk tarımını “teşvik etmek için" Manchester fabrikatörlerin- 
den bir komisyon kurmakta, J.Kot adlı bir yabancıya Adana-Tarsus ve Mersin'de, Mr.Edwards'a da Balıkesir'de pamuk işleme fabrikası kurma izinleri 
dağıtılmaktadır. Yine İngiltere, Türkiye'de "pamuk tarımı geliştirmek isteyen” çiftçilere çok miktarda ve parasız Amerikan pamuk tohumu dağıtmaktaydı (Bu yıllarda ABD İç savaşı Nedeniyle, pamuk alımını Amerika'dan 
yapan İngiltere'nin zor durumda kaldığı anımsanmalıdır). (6) Kısacası, emperyalizmin elleri, kollarına dek tarımın içindedir. 

Ama, yukarda değindiğimiz gibi, o yıllarda gelişmiş bir tarım burjuvazisi 
yoktu henüz Türkiye'de. Kapitalizm, 1920'lerde bile tarıma kesin, belirleyici damgasını vurmuş olmaktan uzaktı. Y.N. Rozaliyev'in, K.Vasilyevsky'den 
aktardığına göre, "ülkenin bazı bölgelerinde ekonominin 7680" üretimi 
pazarlayabilmekteydi...Bir başka deyişle, buralarda pazara yönelik üretim 
yapılmaktaydı. Ama diğer bölgelerde... meta üreten ekonomi oranı ancak 
“10-25 kadardı." Ve şu özellikle önemlidir ki, "köylerde üretilen ürünlerin 


(2) Barış ve Sosyalizm Sorunlari, Aralık 1978, s. 60-61 
(3) S.Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, 5.330 
(4) Aktaran аду. 

(5) T.Çavdar, Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu, 5.45-48 
(6) Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, İstanbul 1938 
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önemli bölümünün tüketicileri, sınai bakımdan gelişmiş Avrupa ülkeleriydi "(7). 

Emperyalizmin bu alandaki etkinliği, zamanla, hem daha da büyüdü, hem 
de asıl önemlisi yeni biçimler aldı, daha örtülü bir nitelik kazandı. Giderek, 
kapitalizm tarımda da, Ptusya yolunu izleyerek, egemen üretim biçimi durumuna geldi. Ve izlenen bu sürecin doğal bir sonucu olarak da, ekonomi çokyapılı bir özellik kazandı. Emperyalizme bağımlılık ile çokyapılılık arasındaki bu çok önemli ilişkiyi Rastyannikov şöyle betimliyor: "Toplumsal açıdan 
bakılınca çokyapılı ekonomi, her şeyden önce, en büyük dikkatin egemen, 
en önemli yapısına ayrılmasını gerektirmektedir. Son zamanlarda gelişmekte 
olan birçok ülkede egemen, belirleyici yapıyı kapitalist yapı oluşturmaktadir. Fakat bizim, şu veya bu ekonominin kapitalizme yönelik gelişmesinde, 
onun yapılar kompleksini dünya kapitalist ekonomisinin belirli bir ölçüde 
etkilediğini de görmemiz gerekiyor. Bundan dolayı, gelişmekte olan ülkelerde, endüstri öncesi dönemde üretim güçlerinde ve üretim ilişkilerine sadece 
geçmişin kalıntıları olarak değil, aynı zamanda dünya kapitalizminin gelişme 
yasalarının ürünü olarak da bakmamız gerekir."(8) 


b- Emperyalizmin kırsal alandaki etkilerinin 
belirli somut biçimleri 


Emperyalizmin kırsal alandaki etkileri çeşitli biçimlerde gözlenmektedir. 
Emperyalizmin güdümü altında, çarpık kapitalistleşme koşullarında gelişen 
bağımlı ülkelerde tekellerin ve işbirlikçi burjuvazinin sanayileşmeye verdiği 
yönelim, kırsal gelişimi önemli ölçüde etkilemenin başlıca yolları arasında yer 
alır, “Gelişmekte olan ülkelerde tekelci sermaye, yalnızca başka herhangi 
bir yerdeki sermaye gibi işlev görmekle, ödenmemiş emeği, yani yaratılmış 
değerin bir bölümünü kendisi için ayırmakla kalmaz, aynı zamanda, birçok 
gelişmekte olan ülkenin dış dünya ile ekonomik ve ticari ilişkilerini denetleyen dünya sermayesinin bir kesimi olarak da işlev görür"(9) Tarım makine 
leri ve yedek parça, gübre ve tarım ilaçları sanayi ve tohum üretimi üzerinde 
denetim kuran tekeller, böylelikle, sanayinin yanısıra, otomatikman tarımı 
da denetim ve etki altına almış olurlar. Bu denetimin en olumsuz yanlarından 
birisi de, üretici güçlerin gelişimini geciktirmesi, zayıflatması ve çarpıtmasıdır. 

Burada emperyalizmin sanayideki konumuyla tarımı nasıl etkilediğinin 
birkaç ömeğini vermek istiyoruz. Tarım makinalarıyla başlarsak, tarımda 
başlıca mekanik çekigücü olan traktörün hemen bütünüyle uluslararasi tekellere bağımlı olduğunu söylememiz gerekir. 1975 verilerine göre, ülkemizde 
traktör üretiminde yerli katkı oranı ilk bakışta görece pek düşük değil gibi 
gözükmekteyse de (7:35 ile %73 arası), bu oranı şişiren etkenlerin kilit 
organlar değil, ikincil, üçüncül parça ve düzenekler olduğu anlaşılmaktadır, 
Gerçekten de, kilit organ durumundaki motor ve aktarma düzeneğiyle traktör, kesinlikle dışa bağımlı bir montaj ürünü niteliğinden kurtulabilmiş değildir. "Aslında bu alandaki emperyalizme bağımlılık dışardan göründüğünden 
çok daha büyüktür"(10). 

Öbür tarım alet ve makineleri de önemli ölçülerde emperyalist grupların 
(7) Rozaliyev, Türkiye'de Kapitalizmin Gelişme Özallikleri (1923-1960), 5.33 
(8) BSS, Aralık, 1978, 5.61 


(9) Vahruşev, Yöntemleriyle ve Manevralarıyla Yeni-Sömürgecilik, s.117-118 
(10) K.Aksu, "Türkiye"de Tarımsal Makineleşme (111) '', Ürün, 5.47, 5.91 
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denetiminde üretilmekte, dişardan alınmakta ve kullanılmaktadır. Üretim 
(çoğu kez montaj) düşük kapasitelerde tutulmakta, gereksinim açığı dışalımla kapatılmakta ya da açık tutulmaktadır. 1975 yılında kültivatör ve 
çapa makinesi disk-harrow ve mibzer üretiminin iç gereksinime oranı 7641-50 
arasında değişmekte, harman makinasında bu oran 9628'e inmektadir. 1961- 
75 arasında traktör tesislerindeki en yüksek kapasite kullanım oranının %66 
olduğu görülmüştür" (11) 

Önemli bir tarım girdisi olan yapay gübre için de benzer şeyler sözkonusudur. Dışa bağımlılık oranı, yalnızca hammaddeler açısından bile (yani dış 
finansman, teknoloji transferi hariç), Triple Süper Fosfat için 7268, Diamonyum Fosfat için %63 düzeyindedir(12). Aynı araştırma, tarım alet ve makinelerindeki bulguları anımsatır biçimde, gübre üretiminde de eksik kapasite 
kullanımının ağırlığını vurgulamaktadır. 1962-74 arasındaki 13 yılın yalnızca 3 yılında, ülkede tüketilen gübrenin yarısından fazlasının yurtta üretildiği, geri kalan 10 yılda ise, yarıdan fazlanın dışardan alındığı görülmektedir. 

Tarımsal savaşımı ilaçlarının hammadde ve patent yönünden dışa bağımlılığı ise zaten biliniyor. Kimi zamanlarda (1973) dışalımın yerli üretimin 
yarısına yaklaşması bir yana, yerli üretim ve hammadde dışalımının gelişme 
eğilimi karşılaştırmalı souçları da (1960-74 arasında yerli üretim 72139 artmışken, hammadde dışalımı “4985 oranında artmıştır), dışa bağımlılığın 
kesin kanıtları durumundadır. Ayrıca yerli üretime egemen olan firmaların 
Agro-Merek, Bayer, Sandoz gibi yabancı tekellerin uzantıları olduğu da bu 
tabloya eklenmelidir.(13) 

Emperyalist etkinin bir başka somutlaşma biçimi, emperyalist finans 
kuruluşlarının kredi piyasalarındaki egemenliğiyle belirlenir. V.İ.Lenin'in 
belirttiği gibi, "finans sermayesinin, diğer bütün sermaye biçimleri üzerindeki hakimiyeti... finans bakımından "güçlü" az sayıda devletin diğer bütün 
devletlere göre ayrıcalıklı durumu anlamına gelir" (14). Bu kuruluşlar, ya 
doğrudan, ya da kredi piyasalarındaki öbür kaldıraçları kullanarak, iç finansman kuruluşları aracılığıyla, tarıma yönelik kredi akışını yönlendirir ve denetler. 

Türkiye'de tarımsal kredilerin önemli bir bölümü Merkez Bankası çıkışlıdır. Bunlar, 1950-76 döneminde, mutlak olarak önemli ölçüde artmış olmakla 
birlikte, toplam MB kredileri içindeki ağırlıkları açısından pek bir değişme 
göstermemişlerdir, Öte yandan, toplam banka kredileri içinde, aynı dönemde tarımın payı üçte-birden beşte-bire düşmüştür. Bu düşüşün, özel bankaların tarim kredilerinde gözlenen azalmayla açıklanabileceği anlaşılmaktadır. 

Kredilerin dağılım ve verilme güvenceleri sorunu da olayın bir başka yanıdır. Arazi ipoteği ve müteselsil kefalet uygulaması, köylerimizin ancak beşte 
birinde tapu-kadastro çalışmasının yapılmış olması, arazi değer bareminin 
düşüklüğü, kredinin amaçları, kredi dağıtımındaki ara halkalar ve kredi faizleri, bir bütün olarak alındığı zaman, bu mekanizmanın nasıl çalıştığı konusunda bir fikir vermektedir. Tüm bunların sonucu, en özlü biçimiyle, yeni 
Parti Programı'nda belirtilmektedir: "Devletin tarım politikasıyla köyde 
sınıf çelişkilerini yumuşatma olanakları daralıyor. Taban fiyatları uygulaması, 


(11) agy. 5.88 

(12) Kimya Mühendisleri Odası. Gübre Sorunu, s. 9 

(13) Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 1974-75 Zirai ve iktisadi Durum Raporu, s.519 
(14) v.l, Lenin, Emperyalizm, Kapitalizmin en yüksek aşaması, 5.57 
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tarım kredi ve subvansiyonları artan ölçüde yerli ve yabancı tekellerin, büyük 
tüccarların ve büyük toprak sahiplerinin çıkarına işliyor, bunların sömürüsü, 
vurgunu köylü yığınlarının belini büküyor. Yerli ve yabancı tekeller tarımdaki etkinliklerini arttınyorlar." (15). 

Burjuva hükümetlerin izlediği tarım politikaları, özellikle destekleme, 
yatırım ve vergilendirme politikaları da emperyalizme çok yönlü bağımlılık 
ilişkileri çerçevesinde oluşmakta ve bu yüzden de, emperyalizmin tarımdaki 
dolaylı ve doğrudan karışma ve yön vermesini, düzenlemesini dile getirmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın tarımın ve özellikle de, uluslararası ölçekte verimli olmayan işletmelerin desteklenmesine 
sürekli karşı çıktığı, tarımsal subvansiyonlara son verilmesini istediği bilinmektedir. Bu çevrelerle sıkı sıkıya bağlı olan TÜSİAD'ın, devletin "destekleme politikasında birinci planda -ihraç edilsin edilmesin- ulusalararası fiyatlar 
garanti etmesi "istemi oldukça anlamlıdır, 

Tarımsal yatırımların oranı adeta dondurulmuştur. (1948-55 döneminde 
1948 fiyatlarıyla) yatırımların 9511.4'ü, 1973-77 döneminde de (1976 fiyatlarıyla) %11.8'1 tarım sektörüne yapılmıştır. 

Tarımda doğrudan vergilendirme ülkemizde pek etkin olmadığı için tarımdan çekilen ya da tarıma aktarılan fonlara, kısacası iç ticaret hadlerine bakmak daha anlamlı olacaktır. 1963:100 alınarak, 1976 yılına ait net değişim 
ticaret hadleri tüm tarım ürünleri için 129, tahıllar için 91, hayvanlar için 
202, meyvalar için 197 olmuştur(tahıllar dışında, eğilim aşağı yukarı kararlıdır). (16) 

Daha ilerde göreceğimiz gibi, ülke dışsatımında kilit tol oynayan gelenek 
sel dışsatım mallarımız olan pamuk, tütün, üzüm ve fındık ile, asıl olarak iç 
tüketime yönelik olan buğday tarımında net değişim ticaret hadlerini ve 
pazarlanan ürün miktarını da gözönüne alan, aynı ürünlere ilişkin gelir ticaret hadlerini karşılaştırmak ilginç sonuçlar doğuracaktır: 


Net değişim ticaret hadleri Gelir ticaret hadleri 
Yıl Buğday Tütün Pamuk FındıkÜzüm Buğday Tütün Pamuk Fındık Üzüm 
1963 100 100 100 100 100 100 100 106 100 100. 
1968 87 71 80 72 91 82 886 135 112 126 
1973 61 52 98 71 133 61 58 195 201 165 
1976 88 109 122 77 269 145 259 223 214 308 


Bu tablonun öğrettikleri nelerdir? Birincisi, dışsatıma yönelik mallardan 
hiçbirisi (fındık dışında) dışsatımdan çok iç tüketime yönelik olan buğday 
ölçüsünde zararda değildir. İkincisi, fındık, pazarlanan miktar açısından, 
sürüm itibariyle buğdaya göre olumsuz olan konumunu düzeltmiş ve böylelikle o da buğdayı ekarte etmiştir. Gerçi buğday da sürümden bir ölçüde 
kazançlı çıkmış, ancak bu hiçbir şekilde dışsatım malları düzeyine ulaşamamıştır. Bu durumda, dışsatım malları üreten kesime görece daha çok fon 
aktarıldığı söylenebilir. (Bu nokta, uluslararası piyasalardaki rekabet olgusuyla birarada ele alındığında, bir bakıma yönetimin emperyalist tekel gruplarıyla olan çıkar çatışmalarını da sergilemektedir). 

Tarım alanına yatırılmış olan yabancı sermayenin boyulu, oranı ve konu- 


(15) TKP Programı, 5.34 
(16) E.Kip, "Türkiye'de İç Ticaret Hadleri", Ekonomik Yaklaşım, 5.3 
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mu da emperyalist etkilemenin bir ölçeğidir. 1977 yıl sonu itibarıyla tarımda, 
6224 sayılı yasayla girmiş bulunan özel yabancı sermaye tek bir firmada 
odaklaşmıştır ve toplam yabancı sermayenin 750.004'ü kadardır. Yani mutlak ağırlığı oldukça düşüktür. Ne ki, bu firmanın sermayesinin %51'i yabancı sermayeden oluşmaktadır, yani firma kesin yabancı denetimindedir. Ancak bu bile, gerçekliğin tümünü yansıtmaktan uzaktır. Bunun dışında, imalat sanayi içinde tarıma dayalı sanayi kollarının payı da azımsanmayacak 
boyutlardadır. Cari fiyatlarla, gayrisafi üretim içinde, 1950'de %74 olan 
bu oran, 1975'de 7556'ya düşmüşse de, imalat sanayi üretiminin yarıdan 
fazlasını karşılamaya devam etmektedir. Bu nedenle, tarıma dayalı sanayi 
kolları arasında başta gelen gıda, içki, tütün, dokuma ve giyim sektörleri 
ile, tarımı doğrudan etkilemesi açısından gözönüne almayı gerekli gördüğümüz tarım âlet ve makineleri sektöründeki yabancı sermaye ile bağlı bulunan 86 firmadan 15'i(9517), özel yabancı sermaye miktarının da 7613'ü, 
inceleme alanımıza girmektedir. Ve bu firmalarda özel yabancı sermaye oranı 
ortalama %46'dır (tam denetim!) (17) 

Daha da önemlisi, 1972 sonu itibariyle, tarıma gelen yabancı sermayenin 
96230'unun yeniden geriye, yurtdışına dönmüş olmasıdır. Gıda sanayi için 
bu tansfer oranı 5216, dokuma sanayi için %81'dir. (18) 

Ve şimdi, emperyalist etkinin kendisini en doğrudan, en apaçık biçimde 
duyurduğu bir alana gelmiş bulunuyoruz:Dış ticaret ve tek yanlı gelişme. 

Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin yağmalanmasında dış ticaret oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası tekeller, üretimi içerde doğrudan yönlendiren yerli ortakları ya da acentalarının üretimden aldığı artı 
değer payından ayrı olarak, uluslararası piyasalardaki egemen konumları 
nedeniyle, kalan artı değer üzerinden de pay almak çabasıyla dış ticaret 
mekanizmasından yararlanmaktadır. Bu çabalar, bir yandan, yerli burjuvazinin artı değeri daha da artırmasını getirdiğinden tüm emekçi sınıf ve katmanlarla emperyalizm arasındaki, öte yandan da, ulusal burjuvazinin "kendi 
payını" önemli ölçüde yeniden-paylaşıma konu ettiğinden, tüm ulusal güçlerle emperyalizm arasındaki çelişkileri derinleştirmektedir. 

Gerçekten de, emperyalizm şimdiki tarihsel koşullarda bu olanaklara 
sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerin dışsatımında sosyalist dünyanın (Yugoslavya dışında) payı 1970 yılında 965.8, dışalımındaki payı 728.9 iken, gelişmiş kapitalist ülkelerin bu dışalımdaki payı 773.5, dışsatımdaki payı ise 
9%72.7 idi. Yani, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaretinde emperyalist ülkeler 
niceliksel açıdan hala belirleyici bir konumdadır. öte yandan, aynı yıl, dünya 
sanayi dışsatımında gelişmekte olan ülkelerin payı ortalama 6.3 olup, bunun 
da önemli bir bölümü tekstil gibi, esasta tarıma dayalı sanayilerden oluşmaktaydı (19). Bu görünümün bütünleyicisi, sözkonusu ülkeler grubunun dışalımındaki konumudur: Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş kapitalist ülkelerden yaptığı dışalımın 9243.1"ni makine-donatım oluştururken, 7410.8'ni 
gıda maddeleri, %4.7'sini de hammaddeler oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, şimdiki koşullarda, gelişmekte olan ülkelerin emperyalist 
kampla dış ticaret alanındaki ilişkisinin, ona bağımlı oluşunun çarpık kapitalistleşme ile daha da pekiştiğini söyleyebiliriz. 

Emperyalizme bağımlı ülkelerin dış ticaret yapısında gözlenen bir özel- 


(17) M. Hiç, Türkiye Ekonomisinin Analizi, s.196-7 ve 169 


(18) M, Şahin, Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları, 5. 113 
(19) Tyagünenko (Edt.) Gelişmekte Olan Ülkelerin Sanayileşmesi (İng.) 5.189 
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lik de, bu yapının oldukça tek yanlı oluşudur. Gelişmekte olan ülkelerin dışsatımı bir ya da birkaç ürüne bağlanmakta, bu anahtar malın ya da malların 
başlıca alıcıları da yine emperyalist ülkeler olduğundan, bağımlılık ilişkisi 
daha bir karmaşıklaşmakta, pekişmektedir. Bu anahtar mal ya da mallar, daha 
çok sanayi mallarından oluşmakta, böylelikle gelişmekte olan ülkeler gelişmiş 
kapitalist ülkelerin manavı, sütçüsü, kasabı ya da maden ocağı olmak durumundan kurtulamamaktadir (20). Türkiye'nin konumu da bundan pek farklı 
değildir. 

Biz burada, esas olarak tarımsal alandaki emperyalist etkilerle ilgilendiğimiz için, tarım ürünleri dışalımı ya da dışsatımını ele almak niyetinde olmakla birlikte, ülkemizin, tarımın doğrudan ya da dolaylı olarak ağırlıkta olduğu 
bir tarım-sanayi ülkesi olması nedeniyle, genel dışsatım ve dışalım yapısına 
ilişkin birkaç söz söylemeyi gerekli görüyoruz. 

Ülkemizin 1940'da 357 bin ton ve 53 milyon dolar olan dışalımı 1980'de 
2.3 milyar tona ve 7.9 milyar dolara çıkmış, dışsatımı ise, 659 bin ton ve 
86 milyon dolardan 4.8 milyar tona ve 2.9 milyar dolara yükselmiştir. Dışsatım değerindeki artış, dışalım değerindeki artışın ancak (yaklaşık) beşte 
biri kadardır. TKP Programı bu olguyu şöyle nitelemektedir: "Dışalım mallarının fiyatları yükseliyor. Buna karşılık dışsatım ürünlerinin fiyatları sürekli 
düşüyor," 

1940 yılını temel (100) alarak yaptığımız bir hesaba göre, ülkenin dış 
ticaret hadleri şöyledir. 


Yu Dış tic. Had. 
1940 100 

1950 56.6 
1960 42.2 
1970 (5) 400.9 
1980 222.6 


Ortaya çıkan görünüm, dış ticaretimizin yapısı açısından oldukça öğreticidir: 1940'dan bu yana diş ticaret hadleri sürekli zararımıza işlemektedir. 
ve bu zarar giderek artmaktadır. Bu tablo, dışalımın dışsatım üzerindeki 
olumsuz etkisinin somutlanışıdır, ülkeden dışarıya ticaret yoluyla giden degerlerin bilançosudur, tüm burjuva iktidarların ulusal ihanetinin bir belgesidir. 

Şimdi, çözümlememizin ikinci aşamasında bu yağmadan kimlerin, hangi 
emperyalist mihrakların ve ne ölçüde pay aldığını araştırmak gerekmektedir. 
1950 yılında ülkenin dişalım ve dışsatım değerleri, ülke gruplarına göre oransal olarak şöyle dağılmaktaydı(21): 


(*) Bedelsiz dişalım hesap dışıdır 

(20) Belli ürünler üzerinde, karşılıklı yarara dayanan bir sistem içinde ve tarihsel koşullara, geleneklere, coğrafi etkenlere vb, bağlı olarak uzmanlaşmak ile, koşulların emperyalist tekellerce dayatıldığı uluslararası piyasalara sürekli bir ya da bir kaç satım ürü- 


nüyle penat birbiriyle karıştırılmamalıdir. Biz birincisine taraftar, ikincisine karşıyız. 
(21) DİE, Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 yılı, 5.320 
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Toplam dışalımdaki Toplam dışsatımdaki 


ülke grubu oranı (96) orani (96) 
OECD 76.4 81.3 
(AET) (32.8) (34.6) 
Doğu Avrupa 7.8 66.8 
Genel Toplam 100 100 


Hem dışalım, hem de dışsatımda (ama daha çok dışsatımda) OECD 
grubu ülkelerle ticaretimiz ağırlıktadır. Dış ticaretin yaklaşık üçte biri AET 
ülkeleriyle yapılmaktadır. Sosyalist ülkeler grubunun yeri ise oldukça düşüktür. 

1980 yılına geldiğinde görünüm şöyledir (22): 


Toplam dışalımdaki Toplam dışsatımdaki 


Ülke grubu oranı (98) oranı (96) 
OECD 45.3 57.6 
(AET) (27.8) (42.6) 
(ABD) (5) (4) 
Sosyalist ülkeler 10 17 
Genel Toplam 100 100 


OECD ülkeleri dış ticaretimizde yine ağırlıkta olmakla birlikte, gelişen 
koşullara uygun olarak, gelişmekte olan ve sosyalist ülkelerle ticaretimizde 
belli bir artış eğilimi sezilmektedir. 1980 darbesinden sonra ise Ortadoğu ülkeleri ve ABD ile ticaretimiz, AET ve sosyalist ülkeler zararına daha da yogunlaşmıştır. 

Ülke gruplarına göre dış ticaret hadleri hesaplandığında ortaya çıkacak 
görünüme bakılırsa, 1950-80 döneminde ortalama dış ticaret hadleri açık 
bir zararı özetlemektedir. Bu zararın ülke gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, ABD de içinde yer aldığı OECD grubunun 47.6 ile en başta yer aldığı, 
bunu 58 ile AET'nin izlediği görülüyor. 

Üçüncü olarak, tarımın dış ticaretimizdeki yerini saptamak gerekiyor. 
Tarım ürünleri kestirilebileceği gibi dışsatımımızın en önemli kalemidir ve bu 
özelliğini sürdürmektedir; 


Tarım ürünleri dışsatımının toplam dışsatıma oranı (72) (23) 


Yıl Oran 
1960 74.2 
1970 72.8 
1980 57.4 


(22) DİE, Türkiye İstatistik Cep Yilliği 1982, s.208-11 
(23) TZOB, agy, 5.603 ve DİE, 1982 Cep Yıllığı 
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Tarımın ağırlığı giderek azalmaktaysa da, tarıma dayalı sanayi dalları gözönüne alınırsa, dışsatımın büyük ölçüde hala tarıma dayalı, hatta bağımlı 
olduğu ileri sürülebilir. Dışsatıma konu olan tarımsal ürünlerin yapısı araştırıldığında, dışsatımın, geleneksel dışsatım ürünleri denilen başlıca dört mal 
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Pamuk, üzüm, fındık ve tütünden oluşan geleneksel dışsatım ürünlerimizin dışsatımdaki ağırlığı (değer olarak) 
1973 yılında %46, 1974'de %44 oranında iken, 1980'de bu oran %37.4'e 
düşmüştür. Yalnızca bu 4 malın toplamı, dışsatımımızın yaklaşık beşte 
“ikisini karşılamaktadır. Ancak bu nokta, tam bir ticari uyuşma, sadakat 
olarak da algılanmamalıdır. Son zamanlarda AET ve ABD yetkililerinin pamuklu ürünlerimizin dışsatımına getirdiği sınırlamalar bilinmektedir. Gelişmeler, uluslararası kapitalist piyasalarda, rekabet ve çelişkilerle, çıkar çatışmalarıyla birlikte yeralmaktadır. 

AET'nin toplam dışalımı içinde Türkiye kaynaklı malların oranı 1966' 
da ortalama “40.32 olup, tanm ürünlerinde bu oran %1.5'a dek varmaktadır (24). Buna karşın, 1967'de, "6"ar" içinde toplam hububat yeterliliği- 
nin 7589'dan %99'a çıkması; tavuk eti, süt ve süt ürünleri ile birçok meyve ve 
sebze açısından bu oranın 74100'ü aşmaya başlaması (25), dışsatımının 
önemli bir bölümünü bu ülkelere bağlamış olan ülkemiz gibi, tarım dışsatımcıları için tehlike çanlarının çalmakta olduğunu gösteriyor (26). AET örneğinde olduğu gibi, belirli açmazlarda gelişmiş kapitalist ülkeler korumacı 
önlemlere geçmekte, gümrük kotaları koymaktadırlar. Ancak, kendilerinin 
başka pazarlara sızması olasıysa, çeşitli damping ve çökertme oyunlarına 
başvurmaktan çekinmemektedirler. Kimi durumlarda (ABD'nin karaünlü 
PL 480 kodu altında giriştiği, tarımsal “hibeler” gibi) emperyalizm gizli damping yolunu seçmekte, geri kalmış ülkelere tahıl, süttozu, vb. "bağışlamaktadır", Bu yollarla emperyalist tekeller, sözkonusu ülkelerin piyasasına sızmanın, iç ve dış fiyatlarda keskin dalgalanmalar yaratmanın, belirli tarım 
dallarının uzun süre felç olmasını sağlamanın yollarını aramaktadırlar, 

Ne ki, egemen burjuvazi hem ülke çıkarları açısından tehlikenin boyutlarını tam olarak görmek istememekte, hem de bunun bedelini emekçi sınıflara yıkmanın yöntemlerini geliştirmektedir. Buna, geri kalmış ülke burjuvazisinin uluslararası kapitalist piyasalardaki çaresizliğini, aymazlığını ve beceriksizliğini de eklemek gerekir. Gerçekten de, sözgelimi 1969'da, geleneksel dışsatım ürünlerimizde AET'nin tanıdığı kontenjanlar bile, fındık dışında, tam olarak değerlendirilememiştir. Kontenjan kullanım oranları kuru 
üzümde “80'i, kuru incirde 7491'i ve tütünde de 78'i aşamamıştır (27). 
Dışsatımın, bu geleneksel ürünlerde bile yeterince karşılanmamış olmasının 
bir yanı da üretim yetersizlikleriyle bağlıdır. Hala önemli ölçüde doğa koşullarına bağlı ve geri olan tarımsal üretimimiz, İMF ve Dünya Bankasının çeşitli iç ve dış sömürü gruplarının dayatmaları sonucu getirilen dengesiz taban 
fiyat politikalarıyla birleştiğinde, bu sonuç şaşırtıcı olmaktan çıkıyor. Nitekim, 1968'de 163 bin ton olan tütün üretimi 1969'da 146 bin tona, 3725 
bin ton olan üzün üretimi 3635 bin tona düşmüş, incir üretimi ise 215 bin 


(24) ZMO, Türkiye Ziraat Mühendisliği li, Teknik Kongresi, Bildiri 8; 5.48 

(25) TZOB, аду., s. 690-94 

(26) Bu yüzden, gümrük duvarlarinin kaldırıldığı "tam ortaklık" koşullarında, АЕТ" 
nin bu kalemlerden kesin kârlı çıkacağı, ancak pamuk başta olmak üzere geleneksel 
dışsatım mallarımız.n akınından çekindiği sezilmektedir. 

(27) ZMO, agy, Bildiri 8: 5.46 
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tonluk yerini ancak koruyabilmiştir. Fındık kontenjanının tamamının kullanılması ise, 1968-69 arasında fındık üretiminin 138 bin tondan 170 bin 
tona çıkarılabilmiş olmasıyla açıklanabilir (28). 


Жжжж 


Genel olarak söylemek gerekirse, emperyalizm, hem dolaylı yollarla, yani 
ülke sanayileşmesine, kredi ve destekleme politikalarına verdiği yönelim ve 
çokyapılı ekonomi içindeki bağlantılarıyla, hem de doğrudan, uluslararası 
kredi kuruluşları aracılığıyla, yabancı sermaye hareketleriyle ve dış ticaretteki yağmalama politikasıyla tarımı etkilemekte ve bu etki de, emperyalizmin doğası gereği, başta küçük ve orta üreticilerin olmak üzere, ama çoğu kez 
hemen tüm çiftçilerin zararına işlemektedir. 

Emperyalizmin bu yıkıcı etkilerinin sonuçlarını şimdiki kapitalist gelişme 
çizgisiyle ortadan kaldırmanın olanaksızlığı giderek daha açık bir nitelik kazanıyor. TKP Programı, bu bağlantıyı şöyle saptamaktadır: "Bunalımın kimi 
göstergelerinde görece ve geçici iyileşmeler ortaya çıksa bile, kapitalizmin 
Türkiye'de ekonomideki çokyapılılığı ve yapısal bunalımı ortadan kaldıramayacağını bugüne kadarki gelişme açıkça kanıtlamıştır. Köklü antiemperyalist, demokratik dönüşümler gerçekleştirilmeden bu bunalıma son verilemez." (29) 


ULUSAL DEMOKRASİ VE TÜRKİYE TARIMI 


Ulusal demokratik tarım programımıza geçmezden önce, bu aşamanın 
ana özelliklerini vurgulamak gerekir, Parti Programı'nda ulusal demokrasi 
şöyle tanımlanıyor: “Ulusal demokrasi, işçi sınıfının,köylülerin, esnaf ve 
zanaatçıların, yurtsever erlerin, assubay ve subayların, aydınların ve gençliğin, küçük ve orta işletme sahiplerinin, Kürt halkının, diktatörlüğe karşı 
çıkan ve ortak bir program çevresinde birleşen tüm güçlerin işbirliği ile, 
işçi sınıfının öncülüğündeki yığınların bağımsız, aktif savaşımıyla" kurulabilecektir ve "tüm bu sınıf ve katmanların erkidir. Bu erk emperyalizme ve 
çekirdeğini bir avuç tekelin oluşturduğu işbirlikçi oligarşiye karşıdır. "(30) 

Durum böyle olunca, ulusal demokratik tarım programının dayandığı 
sınıfsal temel de açıktır. Bu program; bir avuç tekel ve emperyalizm işbirlikçisi grup dışında, çok küçük bir azınlık olan büyük toprak sahipleri dışında 
tüm köylü yığınlarının, bu arada orta ve üst-orta köylü katmanlarının da nesnel çıkarlarına seslenen, onları dile getiren ve bu çıkarlarla ulusal, uzun erimli çıkarları bağlamanın yollarını açan bir programdır. Bu açıdan sözkonusu 
program demokratik ve ulusal bir programdır. Yani, genelde, bir bütün olarak 
köylü hareketinin çıkarlarını dile getirir, Ama "köylü hareketi ne burjuva 
düzeninin temellerine karşı, ne meta üretimine karşı, ne de sermayeye karşı 
yönelmiştir. Aksine, köylük bölgelerdeki eski, feodal, kapitalizm öncesi ilişkilere ve serflik kalıntılarının temel dayanağı olan büyük toprak mülkiyetine karşı yönelmiştir." (31) 


(28) DİE, Bitkisel Üretim Miktarları ve Üretici Fiyatları 1948-72, s. 22 ve 29 
(29) TKP Programı 5.21 

(30) TKP Programı, 5.32 

(31) V.İ. Lenin, "Küçük-Buriuva Sosyalizmi ve Proleter Sosyalizmi" 


Öyleyse, bu programda kapitalizmin temellerine, meta üretimine karşı 
önlemler aramak boşunadır, Ama bu programın diyalektiği öyledir ki, ileri 
sürülen önlemler, bir yandan meta üretimini kısıtlayan geri ilişkilerin ve yapıların tabanını oyacak genel köylü istemlerini dile getiriyor, öte yandan, meta 
üretiminin sınırlarını zorlayacak güçleri ortaya çikarıyor, onların konumlarını 
ve istemlerini pekiştirecek, derinleştirecek düzenlemeler geliştiriyor. Programimiz, bu iki tür istem arasindaki ilişkiyi Lenin'in vurguladığı biçimde saptıyor: "Biz, Sosyal-Demokrat bir programdaki 'köylü istemleri'nin yasallığını, birinci olarak, bunların serflik sistemi kalıntılarının kökünün kurutulmasına yol açmaları koşuluna ve ikinci olarak da, kırsal alanda sınıf savaşımının özgürce gelişimini kolaylaştırmaları koşuluna bağımlı kılarız." (32) 

Bu yaniyla ulusal demoktatik tarım programımız, genel köylü istemleri 
açısından azami bir program, köy emekçilerinin özel istemleri açısından ise 
asgari bir programdır. 

Ulusal demokratik tarım programımızın ana doğrultuları nelerdir? Bu progtamın kilit noktasi, kuşkusuz, demokratik bir toprak ve tarım reformudur. 

“Toprak ve tarım reformu” kavramı, bilindiği gibi, yeni bir kavram değildir. Bununla birlikte, daha önceki Program gözönüne alındığında, bu kavramın daha çok, "toprak reformu" olarak geçtiği anımsanacaktır. Programdaki bu deyiş özgüllüğünü nasıl açıklamak gerekir? Yalnızca bir rastlantı mı? 
Yoksa, köklü bir değişikliğin göstergesi mi? Kuşkusuz, hiçbirisi değil. Bizce, 
bu yeni deyişin kullanılmasında başlıca iki etken rol oynamıştır. Birincisi, 
"tarım reformu" kavramını "toprak reformu "nun karşısına koyan burjuva 
ideologların elinden bu silahın alınmasıdır. Burada, faşist diktatörlüğün kılıfı 
olan ANAP iktidarının programında bile "tarım reformu "ndan sözedildiğini 
anımsatmalıyız: "Tarımda teknolojik gelişmenin ve iktisadi verimliliğin 
dikkate alınarak, çiftçi ailesi gelirinin aile başına ortalama milli gelir seviyesine yükseltilmesini öngören bir tarım reformunun yapılmasını faydalı buluyoruz" diyor ANAP (33). Böylelikle burjuvazi, kimi azgelişmiş ülkelerde 
ileri sürülen türden bir "reform", bir "yeşil devrim" programını öne sürmek 
olanağından daha baştan yoksun edilmekte, böylesi bir programin içeriği- 
nin kofluğu ortaya serilmektedir. Programımizda açıklandığı gibi, tarımsal 
iyileştirmelerin demokratik bir toprak reformundan ayrı düşünülmesi, böylesi 
bir reform olmadan kalıcı ve olumlu sonuçlara ulaşabilmesi olanaksızdır. Çünkü, son çözümlemede, mülkiyet ve iktidar kimdeyse, iyileştirmeler, birinci 
derecede ona yarar sağlar. 

İkincisi ise, ulusal demokratik iktidarın sınıfsal yapısıyla açıklanabilir. 
Ulusal demokrasinin sınıfsal tabanını oluşturan güçler arasında yeralan orta ve üst-orta köylülüğün, toprak dağıtımıyla özdeş olan bir toprak reformundan çok, tarımsal iyileştirme, verim ve gelir artışı olarak düşündükleri tarım 
reformuyla bağlı olduğu bilinmektedir. Dahası, ulusal demorasinin zengin 
köylülük karşısındaki politikası, yani onları olabildiğince dönüşümlere kazanma, bu olmadığında tarafsızlaştırma zorunluluğu da "toprak reformu" kavэры içeriğinden bizim açımızdan köklü bir ayırım taşımadığı belirtilmeidir, 

Demokratik toprak ve tarım reformu, belirtildiği gibi, salt toprak dağıtımı anlamına gelmemekle birlikte, toprak mülkiyetinin adaletli biçimde yeni- 


(32) У.І. Lenin, Toplu Yapıtlar, c.6, 5.112 (ing. baskı) 
(33) ANAP Programı, 5.26 
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den düzenlenmesi sorununu kesinlikle içerdiği açıktır. Bir ülkede, bir tarafta, 
toplam tarım işletmelerinin binde 6'sı toplam tarım arazisinin 8'de birine 
sahipse, öte tarafta, köylü ocaklarının yaklaşık yarısı (9244) toprağın yüzde 
8'ini elinde tutuyorsa, orada önemli bir haksızlık var demektir ve bu düzeltilmedikçe, hiçbir tarımsal önlem istenen sonucu vermeyecek, çoğunluğun 
durumunu düzeltmeyecektir. 

Türkiye'de 1000 dönümden fazla toprağı olan 2284 işletme, yani toplamın binde biri, 7.5 milyon dönüm toprağa sahiptir, 5000 dönümden fazla 
topraklı 388 işletme ise toplam arazinin yüzde 3'ne, 4 milyon dönüme sahip 
durumdadır (34). Öte yandan, 10 dönümden daha az toprağı olan işletmeler, 
yani 720 bin işletme elindeki toprak miktarı, hepsi biraraya gelse bile, bu 388 
işletmenin elindeki toplam miktara ulaşamamaktadır. 

Öyleyse, hiç kimse kalkıp da bize "kimin toprağını kime vereceksiniz?" 
demesin! Hiç kimse, köylülüğün bu kapitalist yolla mülksüzleşeceğini, proleterleşeceğini ve böylece "devrimcileşeceğini”, dolayısıyla bu acılı sürece 
karışılmaması gerektiğini ileri sürmesin! Ve yine hiç kimse, "ilericilik” 
adına, sözümona "Marksizm" adına büyük işletmelerin erdemlerinden sözedip, küçük mülkiyeti savunduğumuzu söylemesin! 

Evet, biz Marksist-Leninistiz. Ve Leninizmin, büyük işletmeciliğin görece 
yararlarıyla ilgili bilinen tezlerini de asla unutmadık. "Genel olarak konuşulursa,”” diyor Lenin, “küçük ölçekli çiftçiliği ve küçük mülkiyeti, çoğaltmak bir yana, geliştirmek, desteklemek, pekiştirmek hiç de Sosyal-Demokratların görevi değildir." Ama ardından, hemen şunu da ekliyor: "Bununla 
birlikte, bu durumda, biz küçük mülkiyeti kapitalizme karşı değil, serfliğe 
karşı desteklemek istiyoruz; bu durumda, küçük köylüğü destekleyerek, 
sınıf savaşımının gelişimine güçlü bir ivme kazandırıyoruz" ((35) 

Ve aynı zamanda biz, milyonlarca küçük ve yoksul köylüyü, topraksız 
tarım emekçisini temsil etmek dutumunda olan, onları devrimci savaşıma 
kazanmak zorunda olan bir partiyiz. Mustafa Suphi 100. Yıl Tezleri'nde vurğulandığı gibi "'köylülük hareketlenmeden, savaşıma katılmadan köklü dönüşümler gerçekleştirilemez.” 

Biz, elbette ki, kırsal alanda küçük mülkiyeti özendirmek niyetinde değiliz. 
Ne ki, onmilyonlarca topraksız,aztopraklı köylüyü kazanmanın yolu, ülkemiz gibi toprak açlığının oldukça yüksek düzeylerde ve köklü olduğu bir 
ülkede, onlara toprak verilmesinden geçiyor, Onların destek ve güvenini 
ancak böylelikle kazanacağız. "Son derece uzun burjuva egemenliği dönemi 
boyunca köylüler burjuvazi ile birlikteydi ve onların iktidarını destekledi. 
Burjuvazinin ekonomik gücünü ve onun iktidarının politik araçlarını gözönüne âlirsanız, bu anlaşılacaktır. Orta köylünün hemencecik bizim safımıza katılacağını umamayız. Ama doğru bir politika izlersek, bir zaman sonra 
bu yalpalamalar sona erecek ve köylü, safımıza katılabilecektir ".(36) 

Köylünün topraklandırılmasının kırsal alandaki kapitalizmin güçlenmesi 
yollarını da açma olasılığını kuşkusuz unutmuyoruz. Kaldı ki, kapitalizmin 
eşitsiz gelişim yasasına uygun olarak, devrimin nesnel koşulları da eşitsiz 
gelişecektir. Ulusal demokrasi evresinde olduğu gibi, antiemperyalist, demokratik halk devriminin tamamlanması sürecinde ve hatta, belki, bunun sosyalist devrime büyümesinin ilk evrelerinde bile, kırsal alandaki küçük meta 


(34) M.Cıinar, O. Siller, Türkiye Tarımında İşletmeler Arası Farklılaşma 5. 191 
(35) V.İ.Lenin, Toplu Yapıtlar, c.6, 5.131-132 
(36) V.İ.Lenin, Toplu Yapıtlar, с.29, s.204-205 
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üretimi konumunu koruyacaktır. Oktobr Devrimi'nden iki yıl sonra bile Lenin 
şöyle diyordu: "Köylü çiftçiliği küçük meta üretimi olmaya devam etmektedir. Burada kapitalizm için son derece geniş ve çok sağlam, kökleri derinde 
yatan bir temelle , kapitalizmin komünizme karşi üzerinde direndiği ve daha 
sert savaşım içinde,yeniden ortaya çıktığı bir temelle karşı karışıyayız".(37) 
Bu kaçınılmaz riski göze almak dışında başkaca bir seçenek yoktur; yüzlerce 
yılık bir geçmişi olan küçük meta üretimini bir gecede, bir kararnameyle 
ortadan kaldırmak hayaldir. TKP Programı "büyük toprak sahiplerinin topraklarının köylü komiteleri eliyle topraksız ve yoksul köylüye dağıtılması"'nı 
öngörüyor. (38) Toprak dağıtımının somut biçimleri üzerine kararları, içinde 
topraksız ve yoksul köylünün ağırlıkta olması için çalışacağımız bu komiteler verecektir. Komünistler bu komiteler içinde ne denli etkin olurlarsa, 
sözkonusu tehlike o denli etkisiz kalacaktır. Köylü, proletaryanın gösterdiği 
yolu o denli cesaretle izleyecektir. Biz, kamusal mülkiyetin yanısıra, büyük 
ölçekli kooperatif mülkiyeti geliştirecek, köylülerin gönülülük temelinde 
demokratik kooperatifler içinde örgütlenmesini her yolla özendireceğiz. 

Toprak dağıtımı genel sorununda ortaya birçok yöntemsel sorun ve biçim 
çıkmaktadır. Bunlardan birisi de, kimin topraklarının kime dağıtılacağıdır. 

Şimdiye dek ülkede gerçekleştirilmeye çalışılan, ancak hepsi de yarım 
yamalak ve yüzeysel olan ve tamamlanamayan "toprak reform "larında hep 
devlet arazisinin dağıtımıyla işe başlamak adeta gelenek haline getirilmiştir. 
Biz bu burjuva geleneğini bir yana atacak, büyük toprak sahiplerinin topraklarının topraksız ve yoksul köylüye dağıtılması ile işe başlayacağız. Büyük 
toprakların dağıtımı için ise, bunların zoralımı yoluna gidilecek, "mülksüzleştirenler mülksüzleştirilecektir", Devrimci proletarya tüm toprak malikanelerini, büyük toprak sahiplerinin topraklarını hemencecik ve koşulsuz zoralıma gitmelidir.” (39) Bu zoralımının somut biçimi de geleceğe ilişkin bir 
sorun olmakla birlikte, ulusal demokrasinin reel sınıf çerçevesine bağlı olarak, 
bunun, kural olarak, tazminatsız, karşılıksız bir zoralım olacağı söylenebilir. 

Toprak dağıtımıyla ilgili bir başka sorun da uygulamanın çapı ve süresidir. Ulusal demokratik iktidar, toprak ve tarım reformuna yalnızca belli bir 
yörede başlamayacak, tüm yurt çapında uygulamaya geçecektir. Toprak 
açlığı ve topraksızlık yöresel bir olgu değildir, çözümü de yöresel olmayacaktır, Verimli olarak işletilmekte olan büyük arazilerin parçalanmasından çok, 
kollektivizasyon olanakları denenecektir. 

Büyük toprak sahiplerinin yalnızca kendileri üzerine kayıtlı araziler değil, 
onların yakınları üzerine tapulanmış araziler de zoralımında gözönüne alınacaktır. 

Bedel ödenmesi gereken durumlarda ise, demokratik devletin parasal 
kaynaklarının çarçur edilmemesini sağlayacak yöntemler uygulanacaktır. 

Tarım ve toprak reformunda toprak dağıtımı ne denli önemliyse, tarımsal üretimin arttırılması, verimin ve köylü gelirinin yükseltilmesi ve sanayileşme için ek kaynaklar ve fonlar yaratılması açısından, dağıtılan toprakların ne olacağı da o denli önemlidir. Bu bizi, Program daki "üretimden girdi 
sağlanmasına ve satışa kadar her alanda gönüllülük temelinde kooperatifleşme 
hareketinin desteklenmesi”, “tarımda devlet işletmelerinin rolünün arttırıl- 


(37) Аду. с.30, 5.109-110 
(38) TKP Programı, 5.37 
(39) V.İ.Lenin, Toplu Yapıtlar, c.31, 5.159 
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masi” ve "tarımın modernleştirilmesi”” sorunlarına getirmektedir. 

Türkiye'de kooperatifçiliğin kökenleri çok eskilere uzanmamakla, bu alandaki deneyim oldukça geniş bir zaman dilimini kapsamamakla birlikte, bu 
hareketin geleceği olduğu yeterince kanıtlanmıştır. TKP MK Genel Sekreteri 
H.Kutlu yoldaş, 5. Kongre'ye sunduğu MK Çalışma Raporünda bu deneyime 
dikkati çekerek, şu sonucu vurgulamıştır: "İrdelediğimiz dönem içersinde 
köylü hareketi içinde dikkati çeken en önemli özellik, tarımsal amaçlı demokratik kooperatif hareketinin yükselmesidir. Demokratik ilkeler çevresinde 
örgütlenen kooperatifçi hareket, küçük ve orta köylülerin hatta zengin köylülerin güvenini kazandı. Kırsal alanda, küçük ve orta köylüleri yutmak isteyen 
güçlere karşı savaşımda bir kalkan oldu." (40) 

Ulusal demokratik iktidarın oluşumu ve güçlenmesi aşamasında demokratik kooperatiflerin doğması ve pekişmesinin yanısıra, halihazırda varolan ve 
tutucu, gerici yönetimlere sahip kooperatiflerin demokratikleştirilmesi de 
gerekecektir. Tarım Kredi (TKK) ve Tarım Satış Kooperatifleri (TSK) bunlatın başında gelmektedir. 1977 yılında, 2067 TKK'ne bağlı 1.3 milyon ortak; 
1975 yılında, 505 TSK'ne bağlı 319 bin ortak bulunuyordu, yani bu kooperatifler toplam 1.6 milyon köylü ocağını, ya da, yaklaşık 8 milyon köylüyü 
doğrudan ilgilendiriyordu. Biz, bu kuruluşların yönetimleri ne ölçüde gerici 
olursa olsun, bu yığını büyük toprak sahiplerinin, aracı ve tefecilerin eline 
bırakmak niyetinde değiliz ve olamayız. 

Gönüllü ve demokratik ilkelere dayalı kooperatifleşme süreci göründüğü 
gibi, toprak dağılımı sürecinin bir bütünleyicisi olacaktır. Küçük mülkiyetin 
oldukça yaygın ve toprak özleminin son derece köklü olduğu bir ülkede başka 
türlüsü de olamaz. 

Küçük mülkiyetten, ilerde büyük ölçekli üretime geçişin tarımdaki anahtar mekanizması, kooperatifler olacaktır. Lenin, "Aynı Vergi" başlıklı tanınmış yapıtında şunları yazar: "Küçük mülk sahipleri kooperatiflerinden 
sosyalizme geçiş küçük ölçekli üretimden büyük ölçekli üretime geçiştir, 
yani, daha karmaşıktır, ama eğer başarılı olursa, nüfusun daha geniş kitlelerini kucaklayabilir ve tüm 'yeniliklere' inatla direnen eski, sosyalizm öncesi 
ve hatta kapitalizm öncesi ilişkilerin kökünü kazıyabilir... Kooperatif politikası, eğer başarılı olursa, küçük ekonominin yükselmesi ve belli bir dönem 
içinde, onun, gönüllü birleşme temelinde, büyük ölçekli üretime geçişinin 
kolaylanması sonucunu doğuracaktır".(41) 

Tarımda devlet işletmelerinin rolünün artırılmasının bir nedeni de burada, 
yani büyük işletmenin örnek oluşturma gücünde aranmalıdır. Büyük ölçekli 
üretimin, yaşam içinde kanıtlanan ek yararları köylü yığınları üzerinde önemli bir dürtü sağlayacaktır. 

Ama, tarımda devlet işletmelerinin etkinliğinin artırılmasının tek nedeni 
kuşkusuz bu değildir. Tarımsal üretimin artırılması, tarımda devlet mülkiyetinin güçlendirilmesi, ulusal demokratik iktidarın tarım politikalarının uygulanması ve denetimin sağlanması, tarım-sanayi bütünleşmesinin hızlandırılması açısından da tarımdaki devlet işletmeleri anahtar bir rol oynar. Bu nedenle, demokratik toprak ve tarım reformunun ilk önemli etkileri de olasılikla önce bu tür işletmelerde görülecektir. 


(40) H.Kutlu, MK'nin TKP 5. Kongresi'ne Sunulan Çalışma Raporu, TKP 5. Kongre 
Belgeleri içinde, s. 55-56 
(41) V.İ.Lenin, Toplu Yapıtlar, c,32, S.348-349 
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Toprak ve tarım reformu programımızın önemli bir bileşeni de tarımsal 
girdilerin artırılması, tarım tekniklerinin modernleştirilmesi ve bu nimetler- 
den geniş köylü yığınlarının yararlanmasının sağlanmasıdır. Tarım alet ve makinelerinin ortaklaşa kullanımı için gerekli önlemler alınacak, belirli örgütlenmelere gidilecek, bu araç ve gereçlerin üretimi artırılacak, dışa bağımlılıktan çıkarılacak, fiyat ve kalitesinde gerekli iyileştirmeler yapılacak, teknik 
ekipman sağlanacaktır. Devlet işletmelerinin ve demokratik kooperatiflerin 
yanısıra, küçük mülk sahiplerinin de araç ve gereç sahibi olması için köylüye 
düşük faizli, uzun erimli kredi sağlanacaktır. Belli bir kesim dışında tüm köylünün banka borçları silinecektir. Tarımın sanayileşmesi için kırsal alana teknoloji, makina, personel ve öbür girdilerin aktarılması hızlandırılacak ve özel 
dürtülerle özendirilecektir. Gübreleme, sulama, ilaçlama, tohumluk hizmetleri için, küçük ve orta köylülerin alım gücünün yükseltilmesinin yanısıra, 
servis istasyonları şebekesi oluşturulacaktır. Teknolojik girdilerin daha etkin 
bir sonuç vermesi için toplu kullanım yolları özendirilecek ve bu yolda gönüllülük, demokratiklik ilkesine dayalı özel örgütlenmelere gidilecektir. 
Dolaylı vergiler hafifletilecek, dolaysız vergiler yeniden düzenlenecektir. 

Köylü yığınlarının çalışma, dinlenme, yaşam ve sağlık koşulları iyileştirilecektir, Partimiz Programı, bu alanda şu önlemleri getirmektedir: "Köyün 
ve köylünün gerilikten, yoksulluktan, bilgisizlikten, kurtarılması için gereken 
önlemlerin alınması; köylere elektrik, su, yol, sağlık hizmeti götürülmesi; 
okul ve kültür evleri kurulmsı; köylerde sanayi tesislerinin kurulması 
desteklenmesi; köylünün sağlık ve yaşlılık sigortası hakkının gerçekleştirilmesi; konut yapımına yardımcı olunması". (42) 

Devletin üreticilere olan borçları derhal ödenecek; bu işlemlerde öncelik 
yoksul, küçük ve orta köylülere tanınacaktır. Ulusal demokratik devlet köylünün emeğini değerlendirecek düzeyde bir destekleme alım politikası izleyecek, ulusal kaynakların birkaç büyük toprak sahibinin cebine girmesine 
izin vermeyeceği gibi, köylünün emeğinin yok pahasına gasbedilmesine de karşı çıkacaktır. Taban ve baş fiyat saptamasında ürünün cinsi ve kalitesinin 
yanısıra, üretici köylünün mülkiyet durumu, üretimin toplu.nsallık derecesi, 
ulusal ve uluslararası piyasa düzeyi, eldeki stoklarda gözönüne alınacaktır. 

Tanmın doğa koşullarına bağımlılıktan önemli ölçüde kurtarılması için 
gerekli önlemler alınacak, kötü hava koşullarının hüküm sürdüğü dönemlerde 
ve doğal afetlere karşı özel ürün sigorta sistemi getirilecek ve devlet eliyle 
yürütülecektir. 

Ürün alım, toplama ve dağıtım şebekesi yetkinleştirilecek, varolan depoların kapasiteleri artırılacak, hızla yenileri hizmete açılacaktır. 

Partimiz Programının sanayi ve dış ticaret alanında öngördüğü önlemlerin 
gerçekleşmesi, tarımın gereksinimlerinin karşılanması için de geniş olanaklar 
yaratacaktır. 

Ulusal demokratik devlet, sınıfsal yapısı gereği, bir avuç büyük toprak 
sahibi dışında zengin köylülerin önemli bir bölümünün çıkarlarını da gözönüne 
almak durumunda olduğundan, özellikle bu kesime yönelik politikalarında 
oldukça sabırlı bir inandırma, açıklama kampanyası yürütecek, provokasyonları, sabotajları boşa çıkaracak bir yol izleyecektir, Ne ki, ulusal demokrasinin gelişmesi, demokratik halk devriminin tamamlanması ve giderek, 
sosyalist bir devrime büyümesi sürecinde, daha önceden kazanılmış ya da 


(42) TKP Programı, 5.39 
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tarafsızlaştırılmış kesimlerden kimilerinin de devrime karşı bir tutum alması 
doğal ve olası olduğundan, devrimci uyanıklık bir an olsun boşlanmayacaktır. Kentsel alanda olduğu gibi, kırsal alanda da devrimin kendisini savunması 
için özel örgütlenmelere gidilmesi zorunludur. Bu örgütlenmelerin temeli 
işçi-köylü bağlaşıklığını temel alacak ve kırsal alanda, köylü komitelerine 
bağlı birimler tarafından yürütülecektir. 

Ulusal demokratik devletin olsun, geleceğin sosyalist devletinin olsun, 
izliyeceği politikalar ve tutumlarda, özellikle tarım politika ve taktiklerinde 
açıklama ve inandırma esas olacaktır. Ulusal bağımsızlığa, emeğe ve demokrasiye azılı düşman sabotörler dışında kimseye karşı zora başvurmamak, ulusal 
demokratik devletin çizgisi olacaktır. Geniş emekçi yığınları ve bu arada, 
sayısı milyonları bulan orta köylü katmanları karşısında, onların önyargıları 
ne olursa olsun, inandırma, örnek gösterme ve yeniden eğitmek esas olacaktır. Lenin'in deyişiyle, bu kesimler sözkonusu olduğunda, "emir vermek yasak” olacaktır. Ama bu çizgi, yineliyoruz, devletin amansız düşmanı olan 
büyük toprak ağalarına, oligarşinin kalıntılarına karşı devrimin kendisini 
savunmasını engelleyecek bir uyuşukluğa da yol açmamalıdır. Devrim, emekçi yığınlar karşısında ne ölçüde sabırlı ise, karşı devrim karşısında da o ölçüde 
amansız ve atak olmalıdır. 


*ж 


Böylelikle, TKP 5. Kongresi'nde onaylanan yeni Parti Programı'nın köylülükle ilgili temel tezlerini, bunların kuramsal ve pratik nedenlerini ve kimi 
sonuçlarını ele alan yazı dizimizi bitirmiş oluyoruz. Görüldüğü gibi, partimizin ivedi görev olarak koyduğu ulusal demokrasi, yine partimizin sonul 
amacı olan sosyalizmi kurmak ve komünizme geçmek amacıyla çelişmek 
şöyle dursun, bunu gerçekleştirmenin bir yolu, bir yaklaşımı olarak ortaya 
çıkmaktadır. "Ulusal demokrasiyle başlayan devrimci sürecin derinleşmesiyle, 
antiemperyalist, demokratik halk devriminin tamamlanan görevlerinin giderek 
sosyalist görevlerle iç içe girmesiyle, devrimin sosyalist aşaması başlayacaktır. 

"Sosyalist devrimin öncü, itici gücü, emekçi köylülükle ve kent emekçileriyle bağlaşıklık kuran işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı, sosyalizme geçiş öncesinde 
işbirliği yaptığı güçleri de sosyalizm amacına kazanmak, onlarla işbirliğini 
sürdürmek için çalışacaktır.” (43) 


(43) TKP Programi, 5.44 
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Türkiye'nin Ortadoğu politikası 
üzerine Meryem AKPINAR 


Türkiye'deki burjuva hükümetleri, uzun yıllar Ortadoğu ülkeleri ile ilişkileri, gündemlerinin en alt maddelerine atmışlardı. Türkiye egemen güçleri, 
özellikle NATO'ya girilmesinden ve CENTO'nun oluşturulmasından sonra, 
gerek bölgedeki ilişkilerinde, gerekse uluslararası platformlarda, bölgedeki 
ulusal kurtuluş savaşına karşı açık bir tutum aldılar. Osmanlı İmparatorlugu'nun "yitirilen" sömürgeleri gözüyle baktıkları bölge ülkelerindeki ilerici 
antiemperyalist gelişmelere, Filistin halkının haklı davasına karşı açık Amerikancı tutum almaktan çekinmediler. İsrail ile ilişkilerini geliştirmeyi başa 
aldılar. 

1975'lerden sonra "Avrupa "-"Batı medeniyeti” diye yanıp tutuşan Türkiye egemen çevreleri birden "Ortadoğu ile kültürel, tarihsel, geleneksel bağları"ni keşfettiler. Birçok bölge ülkesiyle ilişkilerini hızla geliştirmeye yöneldiler. Bu arada FKÖ'nü tanıdılar, İsrail'in işgal ettiği Arap topraklarından 
çekilmesi istemini desteklediler ve israil ile diplomatik ilişkileri en aza 
indirdiler. Özellikle 12 Eylül 1980 devirmesinden sonra Ortadoğu ülkeleriyle 
ilişkiler ülkenin gündeminin birinci maddesine çıktı. "Laiklik"'in bekçiliğiyle övünen Ulusu'lara, Evren'lere Kâbe'yi tavaf ettiren nedenler neydi? 

Birincisi, ünlü 1973 petrol bunalımıdır. Bu bunalım patlak verene dek 
İsrail'le iyi ilişkiler içinde yaşayan Türkiye egemen güçleri, petrol bunalımının sarsıntılarının Türkiye'ye yansıyan yıkıcı sonuçları karşısında korku- 
ya kapıldılar, Filistin sorununda Amerikancı tutumu görünürde terkederek, 
Türkiye'ye ucuz ve garantili petrol sağlamak amacıyla bölge ülkeleriyle 
ilişkilerini geliştirmeye koyuldular. 

İkincisi, Türkiye'nin artan dış borçlarının ödenebilmesi için ülkenin 
bol miktarda dövize gereksinim duymasıdır. Bu nedenle işbirlikçi oligarşi 
etten, şekerden una, mercimekten kavuna dek elde avuçta ne varsa iç pazardan çekip, bölge ülkelerine satma olanaklarının yaratılması için çabalarını yoğunlaştırdı. Türkiyenin bölge ülkeleriyle ticareti, 1980'den sonra 
bir "patlama" gösterdi. Çeşitli gazete başlıkları, bunu şöyle kanıtlıyor: 

“Libya'ya yaptığımız ihracat, yüzde 66 oranında arttı". (Günaydın 21 
Kasım 1981) 

"İhracatımızın yarısını, İslam ülkeleri emiyor. 1981 yılında İslam ülkelerinin Türkiye'nin ihracatındaki payı olağanüstü gelişme göstererek, yüzde 
25'den yüzde 46'ya yükselmişitr." (Milliyet, 17 Mart 1982) 

"Türkiye, toplam ihracatının beşte birini İran'a yaptı" (Günaydın 21.2. 
1983). 

Burada önemli bir nokta da Türkiye işbirlikçi oligarşisinin, İran-Irak 
savaşından alabildiğince yararlanmış olmasıdır. 1982 yılında Irak'ın 1983 
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yılında İran'ın dış satım yapılan ülkeler sıralamasında birinci olması, bir 
raslantı değildir. İşbirlikçi oligarşi, savaş nedeniyle iki ülkenin de artan şeker, un, mercimek vb. gibi gereksinimlerinin karşılayarak, bir yandan da 
Batı ile İran ve Irak arasında bir ticaret "köprü"sü rolü görerek, silaha kadar 
çeşitli Batı mallarını bu ülkelere reeksport yoluyla bu savaştan bir çok yarar sağlamıştır. 

Üçüncüsü, Türkiye'deki 1970'li yıllardan bu yana ciddi boyutlar alan 
ekonomik bunalım sonucunda içerde pazar alanlarının daralması, satın alma 
gücünün düşmesi nedeniyle işbirlikçi tekellerin, gözlerini diş pazarlara, bu 
arada en yakın pazar olan Ordadoğu pazarına dikmesidir. Türkiye'deki 
kapitalizmin belirli bir gelişme düzeyine varması ve sermayenin dışa açılma 
isteği gösterecek bir güce ulaşmasıyla birlikte Türkiye sermayesi, emperyalist tekellerle işbirliği içinde, bölgede çeşitli alanlara, en başta da müteahhitlik işlerine el attı. Türk şirketlerinin bölge ülkelerindeki iş hacmi, 1978' 
den 1983 Nisanına dek 14 milyar dolan buldu. Bu 14 milyar doların 7'si 
Libya'da, 3'ü Suudi Arabistan'da, 1,5'i Irak'da, 2,5'i 
ise çeşitli petrol üreticisi ülkelerde gerçekleştirildi. 1984 yılının ilk verilerine göre, Türk müteahhitlik şirketleri, Yakın ve Ortadoğu'da şu anda 2 milyar dolarlık inşaat yapmaktalar. 

Öte yandan işbirlikçi oligarşi, emperyalist tekellere Türkiye'de sağladığı kolaylıkların sonucunda Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarının 
artması, ortak kurulacak tarım-sanayi tessilerinde üretilecek malların bölgede satılması ve böylece emperyalizmin diş artıklarıyla daha da palazlanma 
hevesi içindedir. Başbakan Özal, 25 Mart yerel seçimlerinden iki gün önce 
Volkswagen, Caterpillar, İnternational Harvester, British Leyland ve Phillip 
Morris gibi emperyalist tekellerin temsilcilerinin önünde yaptığı bir konuşmada acıkça şöyle diyordu: "Türkiye'nin Ortadoğu'nun ticaret merkezi olacağına inanmamız için gerekli her neden var." (Cumhuriyet, 24.3. 
1984) "Amerikan teknolojisi, Türkiye toprağı, Arap parası" ile kurulması 
planlanan tarım tesisleri projeleri emperyalist tekellerin de iştahlarını kabartiyor. Örneğin, ABD Kalkınma Programı Bölge Müdürü Ron Boble, bu iştahlarını şu sözlerle dile getiriyor: "Böylece üreteceğimiz ürünü Ortadoğu'da 
pazarlamak çok daha kolay olacak." (Günaydın 16.2.1984) 

İşbirlikçi oligarşi, ekonomik amaçlarını garanti altına almak, bölgede 
etkisini artırmak için bölge ülkeleriyle askersel-politik ilişkileri de yoğunlaştırıyor. Bir dizi Arap ülkesini, en başta da Suudi Arabistan'ı, Amerikan- 
Türk tekellerinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek askersel-sanayi yatırımlarına 
çekmeye çabalıyor. Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelerle askersel eğitim vb. 
alanlarda anlaşmalar bağlıyor, bunlara askersel uzman sağlıyor ordularının 
reorganizasyonu işlerine destek veriyor. Evren'in Ürdün, Suudi Arabistan, 
Pakistan gezileri, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki canlanma da bu türden çabaların örnekleridir. 

Öte yandan işbirlikçi oligarşi, Kürt ulusal hareketine karşı askersel operasyonlarını, İran ve Irak üzerindeki politik 8 artırmada da kullanıyor. Mayıs 1983'de Irak'da, Şubat 1984'de İran'da Türk ordusunun Kürt 
ulusal hareketini üzerine sürülmesinde bu hevesler de önemli bir etmen olmuştur. 

TKP MK Genel Sekreteri Kutlu yoldaş, 2. Plenumda okuduğu PB raporunda, Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinin temellerini açıklarken 
şöyle dedi: "İşbirlikçi oligarşinin Ortadoğu politikası, kendi yayılmacı amaçlarıyla da bağlıdır. İşbirlikçi oligarşi, Pentagon'un ve Amerikan tekellerinin 
yardımıyla bögedeki etkisini artırmaya çalışıyor. Washington'un buyruklarını uyguladığında, emperyalizmin bölgedeki sömürü ve yağmasından kendisine düşecek diş artıklarının artacağını umuyor. Washington ile Ankara arasında kimi konularda çikan anlaşmazlıklar, bu diş artığının miktarını belirleme pazarlıklarından kaynaklanıyor." (2. Plenum raporu, 5.39) 


İlişkide bulunduğu ülkeler Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? 


Ankara'nın ilişkilerinde çok şey beklediği Suudi Arabistan'da durum 
nedir?. Bugün bu ülkede politik yönetim, ağırlıklı olarak feodal aristokrasiden gelen çevrelerin elindedir. Bunlar, giderek burjuvalaşmakta, hükümdar 
ailesi, birçok kanaldan en büyük projeleri elde tutmakta, emperyalist sermaye ile daha sıkı bağlanmaktadır. Bunun yanı sıra aristokrasinin dışında yeni 
bir burjuvazi gelişiyor. Ekonomik olarak hızla zenginleşen bu kesim, politik 
egemenlikte söz hakkı istiyor. Öte yandan Batının petrol alımında giderek 
daha cimri davranmaya başlaması nedeniyle de düşen dünya petrol fiyatları, 
birçok açıdan Suudi Arabistan ekonomisinde etkisini duyuruyor. Çağdışı 
bir politik rejime sahip olan bu ülkede Suudi Arabistan Komünist Partisi” 
nin etkinliğini artırması, yığınların değişim isteminin dahâ da belirgin biçimlerde su yüzüne çıkması, bu ülke için yeni olgulardır. 

Ama Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ilgi duymaya başlaması, yalnızca 
kendi iç istikrar sorunuyla bağlı değildir. Güçlü mali kaynaklara sahip Suudi 
Arabistan, daha çok bölgedeki radikal rejimleri gemlemek, antiemperyalist 
süreci durdurmak, ulusal kurtuluş ile sosyal kurtuluş sürecinin içiçe geçmesini önlemek için bölgede Amerikancı gerici bağlaşıklar arıyor. Arap olmayan, NATO üyesi ama "müslüman" Türkiye, üstelik de Suriye'nin sınır komşusu olması nedeniyle, Suudi Arabistan için tam da istediği gibi bir bağlaşıktır. Evren'in Riyad gezisi sırasında gazeteci M.A. Kışlalı şunları yazmıştı: 
"Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma, bazı radikal Arap ülkelerinde zaman zaman kuşkuyla karşılanıyor" (Hürriyet, 21.2.1984). Türkiye 
işbirlikçi oligarşisinin bunu kendi açısından nasıl değerlendirdiğini, “Suudi 
dolarları" ile içerde istikrar sağlama düşleri kurduğunu açığa vuran Barlas 
ise şöyle diyordu: "Unutulmamalıdır ki, Türkiye'deki her istikararsızlık belirtisi, yansımasını Körfeze kadar tüm ülkelerde hissettirir." (Milliyet, 22.2 
1984). 

Gerek Irak Komünist Partisi, gerekse bölgedeki öteki Arap komünist ve 
işçi partileri, Irak'da kapitalizmin geliştiğini, bürokratik burjuvazinin yanı 
sıra, sanayi, ticaret alanlarındaki burjuvazinin de hızla palazlandığını saptıyörlar, Türkiye'nin düzenli bir petrol alıcısı olması, Irak petrolünün dünyaya 
açılan kapısı olan petrol boru hattının Türkiye topraklarından geçmesi, 
savaş nedeniyle beliren ihtiyaçların sağlanması zorunluluğu ve "ortak düman" Kürt ulusal hareketinin varlığı gibi çıkar ilişkileri, Irak'ın Türkiye'ye 
bakışında değişikliklere yol açmıştır. Bu süreç bu ülke yönetiminin antiemperyalist konumlarının zayıflamasına paralel yol almıştır. 

Aynı şekilde, İran da Türkiye ile somut çıkar ilişkileri içindedir. İran, 
Türkiye'yi hem bir ticaret "köprüsü" olarak görüyor. Hem de Humeyni yönetimi ayrıca İslam aleminde kendi ağırlığını koyma heveslerinde Türkiye" 
yi kendine bir bağlaşık olarak kazanmayı, en azından onu tarafsızlaştırmayı 
umuyor. Elindeki petrol ve dolar silahını bu amaçla kullanıyor. İran tarafından Türk işbirlikçi oligarşisinin iştahlarını kabartacak olan RCD'nin (Bölgesel Kalkınma Örgütü) yeniden canlandırılması önerisinin getirilmesinin de 
ardında bu vardır. 

Sola, radikal rejimlere, ulusal kurtuluş hareketine karşı bağlaşıklık, Türkiye'yi işbirlikçi, asalak bir azınlığın erkte olduğu Mısır'la 4а birbirine yakınlaştırmaktadır. Mısır'ın Camp David ihaneti sonucu Arap dünyasında yalıtlanması, bu yalıtlanmışlığa Arap ülkelerinin cesaret edememesi, devreye 
“müslüman” Türkiye'nin sokulmasını getirmiştir. Mart ayında Mübarek ile 
Evren arasında gidip gelen mektuplar, Türkiye'nin Mısır'ın İslam Konferansı içine geri alınması çabaları, Mübarek'in Ege sorununda arabuluculuk önermesi alışılmış gelişmeler değildir. Evren, Mübarek'e yazdığı mektubunda 
30 yıldır gelişemeyen Türkiye-Mısır ilişkilerinin Türkiye açısından ne anlama geldiğini, "Türkiye"nin Ortadoğu ülkeleriyle ilişkiler zincirinde çok önemli bir stratejik halka teşkil edecektir." (Milliyet, 24.3.1984) sözleriyle 
ortaya koyuyordu. 


ABD'nin yaklaşımı 


ABD emperyalizmi, bu ilişkiler zincirinin gelişmesi karşısında nasıl bir 
tutum takınmalıdır? Açıktır ki, Türkiye'nin gerici rejimli bölge ülkeleri ile 
ilişkilerini geliştirmesi, ABD emperyalizminin son derece işine yaramaktadır. 
Türkiye, ekonomik, politik ve askersel bakımdan ABD emperyalizmine 
bağımlı olduğu için, ABD yönetimi, her an bu ilişkilere müdahale etme olanağına sahiptir. Türkiye ABD emperyalizmi için ekonomik alanda bir rakip 
olma olanağını zaten sahip değildir. Kaldı ki, gelişen ilişkiler, Türkiye'nin 
emperyalizmden bağımlılığını azaltmaya da yaramamaktadır. Üstelik, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle ilişkileri geliştirmesinden emperyalizm, kendisinin 
çözemediği kimi sorunları "müslümanlık" maskesi altına gizlenen NATO 
üyesi Batı yandaşı Türkiye'nin çizmesini beklemektedir. 

Bu konuda çeşitli emperyalist mihraklar arasında görüş farkı yoktur. 
Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin askersel planlarda olduğu gibi, ekonomik 
ve diplomatik ilişkiler alanında da Batı Avrupa emperyalizmi, ABD ile aynı 
yaklaşımı paylaşmaktadır. F. Almanya Savunma Bakanı Wörner, hükümetinin 
görüşünü Ankara'da şöyle dile getirmişti: "Bizim açımızdan Türkiye'nin 
Arap ve İslam devletleriyle olan ananevi ilişkilerine dayanarak kriz bölgelerinde bir aracılık rolü üstlenmeye çalışması, takdire şayandır"(Tercüman, 
30.3.1984). İngiltere'nin eski savunma ve ticaret bakanı Nott şöyle diyordu: 
"Türkiye, hem NATO içinde, hem de Ortadoğu'da önemini daha aktif bir 
dış politika ile değerlendirmelidir" (Tercüman 14.5.1984). Fransa'nın İstanbul başkonsolosu Michel Removille ise şöyle konuşuyordu: "Türkiye ile 
ilişkilerini düzeltmek, Fransa'nın yararınadır. Ortadoğu'nun kapısı olan Türkiye'nin önemini General de Gaulle çok iyi anlamıştı" (Günaydın, 17.7.1984). 
Türkiye'nin tek tek bölge ülkeleriyle gerici, antikomünist temelde gelişen 
ilişkileri ABD emperyailizminin amaçlarına uygun düşüyor. Emperyalizm, en 
başta da ABD emperyalizmi dünya çapındaki gelişmelerde büyük önem 
taşıyan Ortadoğu bölgesinde kendine bağlılıkta kusur etmeyen Türkiye oligarşisinin konumlarını güçlendirmesini, rolünü artırmasını kendi hegemonyası planlarını yaşama geçirme açısından önemli bir olanak olarak görüyor 
ve bu süreci destekliyorlar. 

23 Ocak 1984 günlü Milli Gazetede Abdurrahman Dilipak, şöyle yazı- 


33 


yordu: "Beyaz saray, Afrika ve Ortadoğu bölgesinde oluşturmayı düşündüğü 
güvenlik kuşağı üzerinde Türkiye ye toka görevi verecekmiş... Fas, Mısır, 
Sudan, Umman, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden geçecek bu güvenlik 
kuşağının düğüm noktası Türkiye. Beyaz Saray'daki dostlarımız Türkiye'yi, 
Suriye'ye karşı bölgede bir denge merkezi haline getirmek istiyorlar... Bakın 
bu plan, Amerika'nın öteden beri oluşturmayı düşündüğü gizli CENTO planının bir parçası olmasın?" 

Gerçekten de ABD emperyalizmi, çöktüğü günden bu yana bölgede 
sosyalist ülkelere ve ulusal kurtuluş hareketine karşı saldırgan bir askersel 
blok olarak CENTO'yu canlandırmak için yoğun çabalar harcamaktadır. 
NATO üyesi Türkiye'ye bu çabalarında belirli bir misyon biçmektedir. Ve 
Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinden, bu yönde de 
yararlanmaya çalışmaktadır. 

Özetlersek, bugün Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleriyle gelişen başta ekonomik, çok yönlü ilişkilerinin içeriği ve çerçevesi Türkiye işbirlikçi oligarşisinin ve ABD emperyalizminin çıkarlarınca belirleniyor. Bu ilişkiler, işbirlikçi 
oligarşinin egemenliğini daha da pekiştirmesine yardımcı olurken, halkın 
yaşam düzeyinin daha da düşmesini getiriyor ve en önemlisi, ülkemizin ABD 
planları doğrultusunda bir nükleer savaş serüvenine sürüklenmesi olasılığını 
artırıyor. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerinin, bölge ve dünya barışına, ulusal ekonominin ve emekçi halkın çıkarlarına hizmet eden bir içerik 
kazanması ancak ulusal, demokratik bir erk altında olmakla olabilir. Öteyandan Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin gelişmesi, ülkemiz antiemperyalist güçleri ile bölgedeki öteki antiemperyalist güçlerin birlik ve dayanışması 
için daha bugünden çabaları artırmayı zorunlu kılıyor, 
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Reayan'ın Çin gezisine bir bakış 


. 


Şimdi toz bulutu dağıldığına göre, 
Reagan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne 
yaptığı geziyi daha doğru ve net bir 
perspektifle değerlendirmek olanaklıdır. 

Dünyayı nükleer bir felaketten kurtarma ve dünya barışını koruma 
sorunu, nükleer silahsızlanma anlaşması imzalanması için görüşmeler, yumuşama ve barış içinde yanyana yaşama, 
emperyalizme karşı savaşım, askersel, 
politik, ekonomik olarak ulusal kurtuluş, sosyalizm kuruculuğu ve en doğrudan, Reagan yönetiminin nükleer, 
askersel, ekonomik ve ideolojik saldırganlık politikası gibi acil ve kritik 
dünya sorunları üzerine bu gezinin 
nasıl bir etki yapacağını şimdi daha 
objektif olarak değerlendirmek olanaklıdır. 


Gerçek sürpriz yok 


Belki tepsiler dolusu seçkin Kaliforniya şaraplarının sunulması ve devlet ziyafetleri üzerine haberler bir yana 
bırakılırsa , genelde görüş birliğinde 
olunan nokta, hiçbir gerçek sürprizin 


olmadığıdır. 
Reaganin 21 раге top atışı ile 
karşılanması, “sıcak”, "dostça ve 


“birbirimize daha yakınız” sözleriyle 
tanımlandı. Ancak bu gezi ABD-Çin 
ilişkilerinde kimin kimi kullandığı konusuna biraz daha ışık tutmaya yardımcı oldu. 

Her iki taraf ta bu ilişkilerde 
"çakişan konümlar"'a değindiler. "Ça- 


Gus HALL 


kışan”, bir bakıma "aynı konumlar" 
için kullanılan bir kod kelimedir. 

Ya da, Reagan'ın dediği gibi, görüşmeler "paylaşılan ilkeler”e ve "sorunlara ortak yaklaşım 'а dayanmaktaydı. 
Şu değerlendirmeyi yapmak çok önemlidir: Bu "çakışan konumlar" ve 
paylaşılan ilkeler" nelerdir? 


Ziyaretçi kim? 


Birincisi, son derece sıcak bir biçimde karşılanan ziyaretçinin politikasını 
anlamak önemlidir. 

Ronald Reagan dünyanın önde gelen, en kararlı emperyalist nükleer 
savaş şahinidir nükleer üstünlük ve ilk 
nükleer darbe yeteneğindeki silahların 
üretimi ve geliştirilmesini temel alan 
bir dış politikayı inatçılıkla izleyen 
bir kişidir, sosyalizmi bir "cehennem 
imparatorluğu" olarak gören ve sosyalizmi “tarihin çöplüğüne" atmayı hedefleyen bir görüşe dayanan bir politikayı aktif olarak izleyen bir adamdır, en kararlı bir biçimde ulusal 
kurtuluş süreçlerini durdurmak için ve 
üçüncü dünya ülkelerini tümüyle ABD 
emperyalizminin Oo egemenliği altina 
çekmek için emperyalist, askersel ve 
ekonomik güç kullanma politikasını 
en kararlı bir biçimde izleyen bir 
kişidir, daha hirkaç ay önce saldırı 
silahları olan Cruise ve Pershing 
roketlerinin sosyalist ülkelerle kapitalist dünyayı ayıran sınırlara yerleştirilmesi için emir veren adamdır, sürekli olarak antikomünizm yalanını her 
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sözünün başina ve sonuna ekleyip, 
her yaptığında kullanan bir adamdır 
ve bu kişi bir emperyalist eksen, 
ABD-Tokyo- Güney Kore - Çin 
ekseni kurmak için aktif olarak çalışmaktadır. 

Reagan yönetimi uluslararası yasalari tümüyle hiçe sayarak iş yapıyor. 
Reagan, yeryüzündeki tüm faşist gerici , askersel ve ölüm mangası 
niteliğindeki hükümetleti askersel ve 
mali olarak destekleyen bir hükümetin başındadır. Reagan öyle bir hükümetin başındadır ki, bu hükümet 
ilan edilmemiş, karşı-devrimci savaşları kendi resmi politikası olarak 
saptamıştır ve bu hükümet savaş 
gemisi diplomasisini desteklemek için 
devasa bir nükleer deniz filosu için 
aktif çaba harcamaktadır. 


Savaş, saldırganlık ve terörizm 
politikası 


Reagan aynı zamanda Grenada'ya 
askersel saldırı emrini veren Amerikalı Genel Kurmay Başkanıdır. Nikaragua limanlarının ve kıyılarının mayınlanması operasyonunu yöneten, Orta 
Amerika ülkelerine karşı savaş planlarını aktif olarak hazırlayan kişidir. 

Doğrudan bağlı olsa da olmasa 
da, gerçek şudur ki, Reagan Çin'den 
döner dönmez, Hitler döneminden 
buyana yapılan en savaş kışkırtıcı 
konuşmalardan birini, Nikaragua, El 
Salvador, Kosta Rika, Honduras ve 
Guatemala ya karşı yeni ABD askersel eylemleri için ideolojik ve politik 
aşamayı belirleyen konuşmayı yaptı. 

Reagan, karşı-devrimci terörizmi 
ABD'nin dış politikasının temel 
özelliği yapan bir ABD devlet başkanıdır. 

Reagan, komünizme karşı, Sovyetler Birliği ve sosyalist dünyaya karşı 
fanatik bir "Haçlı Seferi"'ni kendi 
politik varlığının merkezi haline getiren bir ABD devlet başkanıdır. 
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Bupün Reagan yönetimi dünya 
barışı için en ciddi tehlikeyi oluşturmaktadır. 

Reagan'ın Çin gezisinin ana amacı, 
bilinen bu politikaları izlemek ve 
tırmandırmaktı. Bu ziyaret Reagan'ın 
politikalarının konumunu ve yönünü 
hiçbir şekilde değiştirmedi. 


Görüş ve çıkarların benzerliği 


Çin yönetiminin, Reagan yönetiminin politikasıyla "çakışan" ve "sorunlara ortak yaklaşım" sonucunu 
getiren politikalarının bazıları nelerdir" 

Dış ilişkilerde Çin yönetiminin 
politikası, ana özüyle eski Maoist 
antisovyetizm çizgisini sürdürmektedir. Bu bakımdan, bir hayal ürünü 
olan "Sovyet tehdidi" yalanının kullanımında emperyalizm ve Reagan 
yönetimi ile aynı görüş ve çıkarlara 
sahiptir. 

Reagan yönetimi ile Çin yönetiminin politikaları Vietnam, Kamboçya 
ve Laos'a karşı aktif saldırganlıklarının sürmesinde çakışmaktadır. 

Her ikisi de Pol Pot çetesini, 

bu soy kırımı tezgahlayıcılarını desteklemeye askersel, diplomatik ve 
ekonomik olarak devam etmektedirler. 
Her ikisi de Afganistan hükümetini 
devirmeye çalışan karşı-devrimci çeteleri desteklemeyi, yetiştirmeyi ve 
silahlândırmayı sürdürmektedir. 

Başlangıçta Çin yönetcileri Avrupa'ya Cruise ve Pershing roketlerinin 
yerleştirilmesinden dolayı şükranlarını bildirdiler ve şimdi de Türkiye'yi 
bu nükleer saldırı silahlarını kendi 
topraklarına yerleştirmesi için teşvik 
ediyorlar. Bular Reagan'la görüşmelerinde, "karşılıklı geri çekme" çağnsı yaparak, gerçek suçluyu, ABD 
emperyalizmini gözlerden sakladılar, 
iki süper gücün ikili görüşmesini rafa 
kaldırdılar, 


Gizleme-Hiç soru sorulmadı 


Geçen Mart ayında Cenevre'de, 
Çin yöneticileri El Salvador, Guatemala, Haiti ve Şili'de insan haklarının zorbaca çiğnenmesini kınayan 
bir karar tasarısının onaylanmasında 
çekimser kaldılar, Reagan'la görüşmelerinde, "Orta Amerika'da bazı 
ABD konumlarıyla" aynı görüşte 
olmadıkları yolunda Çin yöneticilerinin yaptığı açıklamayla bu maskelendi. 

Güney Kore'den ABD birliklerinin 
çekilmesi konusunda Çin tarafi hiç 
bir soru yöneltmedi. Cruise ve Pershing-2 nükleer roketlerinin Güney 
Kore, Tayland ve Japonya'ya yerleştirilmesi yönünde Pentagon'un atmakta olduğu adımlar, Reagan'ın önüne konmadı. Reagan'ın bunları 
Çin'e karşı kullanmama yönünde 
verdiği söz yalnızca boş bir jesttir. 

Çin yöneticileri, Sovyetler Birliği, 
Vietnam, Kamboçya, Afganistan ve 
Moğolistan'a yardım ettiği sürece, 
Sovyetler Birliği ile normal ilişkiler 
kurmayacakları ve görüşmelerde bulunmayacakları yolunda Reagan yönetimine söz verdi. 

Ve en önemlisi, tartışmalarda Reagan'ın nükleer cepheleşme ve saldır 
ganlık politikalarının nükleer bir savaş tehlikesini nasıl artıracağı konusunda hiç bir soru yöneltilmedi. 

Gerçekten de, ABD emperyalizminin bilinen saldırgan eylemleri hakkında ya da 60 denizaşırı ABD nükleer askersel üssü hakkında hiçbir 
soru sorulmadı. Ve kuşkusuz, Sovyetler Birliği'nin barış ve silahsızlanma için yaptığı 100'den fazla 
öneri hakkında da hiçbirşey söylenmedi. 


Emperyalist amaçlar 
tatmin oldu 


Reagan yönetimi bu gezinin 5оnuçlarından “çok tatmin olduğunu" 


söylemektedir. Reagan'ın kamuoyu 
önünde kimi kavramları, örneğin, 
Çin için "sosyalist olmayan yol" 
kavramını kullanmasını, sosyalist, bir 
ülkede sosyalist dünyaya iftiralarda 
bulunabilmesini sevinçle karşıladılar. 

Bu görüşmelerden hiç kimse, Sovyetler Birliği'nin Çin'in Tayvan da 
dahil, ulusal birliğini savunduğunu 
anlayamazdı. Öte yandan Reagan ve 
George Schultz sadece ABD'nin 
Tayvan'daki milyarlarca dolarlık ortak yatırımlarını koruma amacıyla 
iki Çin politikalarını sürdürmektedirler. 

Çin yönetiminin Reagan'ın antisovyet konuşmalarının açıkça yayınlanmasına izin vermediği doğrudur. 
Ancak, kendileri böylesi açıklamalar 
yapmayı sürdürdüler. Ve özel konuşmalarda, Reagan'ın SB'ne karşı nükleer üstünlük sağlamak için yürüttüğü 
nükleer silahlanma politikasıyla tam 
rını ifade ettiler. Ve geziden sonra, 
Reagan'ın antisovyet iftiraları tüm 
dünyada olduğu gibi Çin'de de yayınlandı. 

Reagan için bu gezinin ikinci 
derecede önem taşıyan bir yararı, 
gezisi sırasında Reagan"a eşlik eden 
Cumhuriyetçi Parti'nin özel TV ekibinin yaptığı filmdir. Bu film şimdi 
Reagan'ın seçim kampanyasında kullaniliyor. 

Böylece Reagan yönetimi, Çin gezisini kendi emperyalist amaçları 
için ve Reagan'ın yeniden seçilmesi 
kampanyası için kullanma amacında 
başarıya ulaşmakla tatmin olmuştur. 


Oportünüzm emperyalizm 
ve savaşa hizmet eder 


Çinin konumlarının temeli, Deng 
Siau Ping'in, büyük liderin Çin, 
sadece antisovyetizm ve Vietnama, 
Kamboçyaya ve Laos'a karşı düşmanlık izlendiğinde, "gelişmiş kapitalist ülkeleri 4 modernizasyon programının gerçekleştirilmesine çekebilir" şeklindeki iddiasında açıkça belirtilmektedir. 

Reagan'ın Çin ekonomisini modernize edeceğine güvenmek, kanaryanın kartaldan kendi yuvasını yapmasını beklemesine benzer, Küçük 
bir hizmete çok büyük bir fatura ödeniyor. Sosyalist politik ve ideolojik ruh çok ucuza satılıyor. 

Ülkelerin karşılıklı çıkarları gözetildiğinde, sosyalist ülkelerle kapitalist ülkeler arasında diplomatik, ticari, kültürel ve bilimsel ilişkilerin 
kurulmasında yanlış birşey yoktur. 
Aslında böylesi ilişkiler gereklidir. 

Ancak bu ilişkiler öteki sosyalist 
ülkelerin dünyadaki ulusal kurtuluş 
ve işçi sınıfı hareketlerinin çıkarlarına ihanet eden bir işbirliği temelinde olursa, bunlar emperyalizme hizmet eder, 

Önde gelen, en aktif, en gerici 
emperyalist, antisosyalist ve savaş 
yanlısı güçlerle oportünist ilişkiler, 
yalnızca toplumsal ilerlemenin tüm 
güçlerinin gerilemesine yol açar. Böylesi ilişikiler gericiliğin güçlerini cesaretlendirir ve dünya barış, ulusal kurtuluş ve sosyalizm güçlerini zayıflatır. 

Ve en önemlisi, böylesi ilişkiler 
nükleer savaş tehlikesini büyük ölçüde artırır. Oportünizmi temel alan 
tüm ilişkilerde empeeryalizm üste çıkar. Kisa erimli kazanımlar uzun 
erimli kayıplara dönüşür, Böylesi 
ilişkiler yumuşama ve barış içinde 
yanyana yaşama kavramlarıyla hiçbir 
şekilde bağdaşmaz. 


Büyük yalan ve "irtibatlandırma" 


Bu oportünist politikaları niçin? 
Çin liderlerinin "Sovyet tehdidi"'nin 
varlığı yönündeki iddiaları Reagan'ın 
da kullandığı büyük bir yalandır ve 
Vietnam, Kamboçya, Laos, Moğolistan, hiçbiri kuşkusuz, Çin için bir 
tehlike değildir. 
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Peki geriye ne kalıyor? Emperyalist "irtibatlandırma” politikaları. 
Reagan yönetimi sosyalist ülkelere ve 
en başta Sovyetler Birliğine karşı, 
çatışma ve antikomünist haçlı seferi 
politikalarını desteklemek için her 
elverişli ticaret ilişkisini kullanmaktadır. Ulusal kurtuluşa karşı kendi 
politikasını desteklemek için her 
yararlı ticaret olanağını irtibatlandırmaktadır. Bu "irtibatlandırma”” ile 
ABD emperyalizmi, emperyalizmin 
cinayetlerinde, ülkeleri kendi küçük 
ortakları olmaya zorlamaktadır. 


Maoizm: 
Temel bir değişiklik yok 


Genelde, geçtiğimiz dönemde 
Çin'in dış politikasında kimi ikincil 
sorunlarda bazı değişiklikler oldu. 
Ancak, bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi temel Maoist yönelim 
ve konumlarda kalmakta ısrar etmektedir. 

Genel anlamda bugünkü Çin yönetimi büyük antisovyetizm yalanına 
dayanan politikalarını sürdürüyor. 
Ana saldırıyı Sovyetler Birliği'ne yaparken "iki süper güç” masalına 
sarılmakta, "Sovyetler Birliği'nin 
Çin'e saldırıya hazırlandığı yalanını 
öne sürmeye devam etmektedir. 

Bazı değişikliklerle, büyük ölçüde 
konuşma biçimindeki değişikliklerle 
bugünkü yönetim iki sosyal-ekonomik dünya sistemi arasındaki savaşımla ilgili sorunlar gündeme geldiğinde, ABD emperyalizminin yanında yer alma politikasını sürdürmektedir. Bu Reagan'ın görüşmeleri sırasında değişik yollarla dile getirldi. 
Özellikle "özel görüşmelerde" bu 
yapıldı. 

Örneğin, İtalya, Batı Almanya ve 
Büyük Britanya'daki ABD nükleer 
saldırı roketleri hakkında hiçbir şey 
söylenmedi. Reagan yönetiminin görüşmelerden yana olduğunu söylemesine karşın ve bunun gerçekte ilk 


nükleer darbe silahlarında üstünlük 
sağlama politikasını maskelemekte 
kullanmasına karşın, silahsızlanmada 
çıkmaza gidildiği konusunda hiçbir 
şey söylenmedi. Reagan yönetimi 
eşitlik temelinde bir anlaşma istememektedir. 


Sınıf savaşımını körleştirme: 
Düşlere sarılma 


Çin yöneticilerinin politikaları sıпЁ savaşimıyla biçimlenmemiştir. 
Bunlar işçi sınıfının partizan dünya 
görüşünden etkilenmemiştir. Bu anlamda herhangi bir temel değişim 
yok gibidir. 

Zayıflıkların ve yanlış konumların 
kökleri Çin Komünist Partisi'nin tarihine kadar uzanmaktadır. 

Tüm çatlakların en belli başlısı 
Mao Tse-Tung'un, Marks'ın "varolan 
tüm toplumların tarihi sınıf savaşımlarının tarihidir', şeklindeki temel görüşünü kapitalizmin bu yasa- 
nin dışında olmadığnı ne kabul 
etmiş, ne de anlamış olmasıdır. 

Bu Marksist ilke kapitalist ve sosyalist ülkeler arasındaki ilişkilerde 
özellikle en temel çıkış noktasıdır. 
Bunu değişik dürumlara uygularken 
bu ilke kapitalist ülkelerdeki komünist partiler için en temel çıkış 
noktası olmalıdır. Bu, kapitalist ülkelerle "çakışan konumları "in özelliğini açığa çıkarmada bir kılavuz olmalıdır. 

Sınıf savaşımı Mao Tse-Tung için 
hiçbir zaman temel bir çıkiş noktası olmadı. Onun görüşüne göre bu 
ilke, eşit öneme sahip birçok etmen- 
den biriydi. Aslında o, kapitalist 
sınıfla işçi sınıfı arasındaki çelişkinin temel çelişki olduğu temel gerçeğini reddediyordu. O dünyayı karmakarışık bir çelişkiler yumağı olatak görüyordu. 

Buradan çıkarak, o hiçbir zaman 
temel çelişkinin bir ürünü olan işçi 
sınıfını, en ardıcıl devrimci sinif 


olarak görmedi. O işçi sınıfına tarihin verdiği rolü reddetti. Böylece, 
sınıf savaşımı onun ilkeli bir çıkış 
noktası olmadı. Onun görüşüne göre, 
sınıf savaşımı bir merkez değildi. 
Bunun yerini küçük burjuva milliyetçiliğinin kavramları almıştı. 

İşte bu temel anlayış eksikliği - 
ya da sınıflı toplumun yapısını ve 
böyle bir toplumdaki güçleri reddetme- Maoizmin gelişmeler karşısındaki 
subjektif tepkisine temel oluşturmaktadır. 


Sınıf bakış açısı 
Sadece tek seçenek 


Olgulara sınıf savaşımı açısından 
bakılmazsa, bu savaşımda taraf tutma 
sorunu ya da işçi sınıfının bir partizanı olma sorunu bir ilke konusu 
olmaz. Böylesi bir bakış açısında, 
işçi sınıfı tarafını tutma sadece bir 
seçenektir. Ve buradan kalkarak, 
sosyalist ülkelerin yanında yer alma, 
bunlar da işçi sınıf devletleri olduğu 
için sadece olanaklı olan seçenekler- 
den biridir. 

Örneğin, sınıf savaşı kabul edilmezse, ya da işçi sınıfının eşsiz ve 
ilerici rolü anlaşılmazsa, proleter 
enternasyonalizmi kavramını kabul 
etmek için bir zorunluluk ya da 
neden yoktur. Çünkü işçi sınıfının 
zorunlu olarak sizin sınıfınız olmadığı kavramı, karşıt kavrama, kapitalist sınıfın zorunlu olarak düşman 
olmadığı kavramına götürür. 


Çin halkının sınıfsal 
çıkarı 


Bugünkü Çin yönetimi açıkça 
sınıf savaşımını görmemekte ve böyle 
ce ABD emperyalizmini de Çin 
halkının düşmanı olarak görmemektedir. Çin yönetimi, ABD emperyalizmini kendi çıkarını kullanmakta 
olduğu hayaliyle iş yapıyor. Ancak 
gerçekte bunun tersi doğru. 
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ABD emperyalizmi Çin'e atacağı 
birkaç özel kırıntı ne Çin halkına 
büyük bir yarar sağlayacak ne de 
Çİn de sosyalizmin kurulmasına katkıda bulunacaktır. Tam tersine. Eşitlik, yumuşama ve barış içinde yanyana yaşama ilkelerine dayanan 
değişik türden ilişkilerle Çin'in sağlayacağı yarar çok daha büyüktür. 


ABD işçi sınıfı ve 
halkı açısından 


Şimdi ABD halkı Reagan'ların 
çılgın, savaş çığırtkanı, işçi sınıfı 
düşmanı, ırkçı politikalarına karşı 
meydan okuyor. İç ve dış politika- 
da 180 derece bir dönüş sağlamak 
için savaşımda, tüm halkın Reagan 
karşıti cephesini kuruyor. 

ABD işçi sınıfının ve halkının 
savaşımı açısından geri dönüp Reagan'ın Çin gezisine bakıldığında 
bunun olumsuz bir etmen olduğu 
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belirtilmelidir. 

Dürüstçe söylemek gerekir ki, 

- Bu Reagan'ın nükleer çatışma 
politikalarına karşı savaşıma yaydımcı olmayacaktır. 

- Ulusal kurtuluş için savaşım 
veren güçlere yardım etmeyecektir. 

- Bu sosyalizm dünyasına yardımcı 
olmayacaktır. 

Reagan Çin gezisini yeniden seçilme çabasında kullanmaktadır. 

Reagan Çin liderleriyle "paylaşılan ilkeler"i antisovyetik yalan 
kampanyasını daha da yükseltmek 
için kullanmaktadır. 

Reagan "çakışan konumlar"ı nükleer çatışma, ilan edilmemiş savaş 
ve devlet terörü politikalarını maskelemek için kullanmaktadır. 

Ve Reagan Pekin"de meydan okunmadığı ve reddedilmediği için 
saldırganlık politikasını öne sirmede 
Çin gezisini kullanma konusunda elini-kolunu serbest hissetmektedir. 


—— 


Toplumsal ilerlemenin en önemli 


etmeni - 
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Çağdaş komünist hareket görece 
gençtir, doğuşundan bu yana daha 
70 yıl bile geçmedi. Ne var ki, bu 
zaman dilimi içinde komünist hareket toplumsal ilerleme davasına hiç 
bir şeyle karşılaştırılamayacak kadar 
büyük bir katkıda bulundu. 

Komünist hareket, toplumsal gelişmenin bilimsel teorisi olan Marksizm-Leninizm'i kılavuz edinerek, 
dünyanın sosyal yenilenmesinin öncüsü oldu. Ve böylece toplumsal ilerlemenin etkin bir aracı haline geldi. 

Bugün insanlığın önemli bir bölümü artık sosyalizm bayrağı altında 
ileriye doğru yürüyor. Sosyalizmin 
kurulduğu ya da kurulmakta olduğu 
ülkelerde, insanlığı ezelden beri tedirgin eden birçok köklü sorun 
kısa bir sürede ve ağır koşullarda, 
pratikte çözüme kavuştu. Bu ülkelerde sosyal adaletsizliğe ve yoksulluğa, işsizlik ve okuma yazma 
bilmezliğe son verildi. Yurttaşlar 
ülkelerinin en yakıcı, en önemli 
sorunlarının tartışılması ve çözümüne 
giderek daha geniş ölçüde katılıyorlar. 

Sosyalist ülkeler halkları, önlerin- 
de daha çözülmemiş ya da henüz 
açık duran birçok sorun olsa da, 
şunu kesin olarak biliyorlar: Yarınları güvence altındadır: yarın bugünden daha iyi yaşayacaklar, daha aktif ve daha dolu bir yaşam sürdürecekler. Bu, uygarlığın ulaştığı büyük, 


V.Zagladin 


daha tam söylersek, en büyük kazanımdır. 

Ne var ki, komünistlerin özgörevi yalnızca sosyalist ülkeler komünist ve işçi partilerinin kazanımlarıyla sınırlı değildir, yalnızca bunlar- 
da simgeleşmiyor. Dünyanın öteki 
bölgelerinde de komünistler, ister 
büyük ister küçük partileri temsil 
etsinler, en geniş emekçi yığınlarının çıkarlarının ardıcıl savunucusu 
olarak, faşizme ve gericiliğe karşı 
amansız savaşçılar, gerçek enternasyonalistler ve aynı zamanda gerçek ulusal bir güç olarak toplumda 
sağlam bir yer edinmişlerdir. Ve 
burada elbette, komünistlerin barış 
için savaşımda çok önemli ve sürekli artan rolünü de belirtmek gerekiyor, Komünist hareket doğuşundan 
bu yana barış bayrağını yüksekler- 
de dalgalandırdı. Ve bugün nükleer 
savaşı önlemek için aktif savaşım 
veriyor. 

Kısacası, komünist hareketin hizmetleri ortadadır. Ama tüm bunlara 
karşın Batı dünyasında kimileri komünist hareketi gözden düşürmeye 
çalışıyorlar, bu hareket içinde bunalm arıyorlar, hatta bu hareketin 
sonunun geldiğini ileri sürüyorlar. 
Tüm bunlarla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz: Aç tavuk kendini arpa 
ambarında görürmüş. Toplumsal ilerlemenin düşmanları her zaman komünist harekette bunalım olmasını 
istemişlerdir, bunu hayal etmişlerdir 
ve bugün de hayal etmeye devam 
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ediyorlar. 

Burada kimileri, komünistler çeşitli güçlüklerle ya da şu ya da bu 
sorunlarla karşılaşmıyorlar mı, diye 
karşı çikabilir. Hemen belirtelim ki, 
elbette karşılaşıyorlar. Onların yürüdüğü yolda güçlükler de var, sorunlar da. Onlar başarısızlıklara da uğruyor, yenilgilere de, Ve bu doğaldır. Komünistlere, toplumsal ilerlemenin en ön sıralarında, bu yoldan 
ilk geçenlerin karşılaştıkları güçlükleri aşarak, eski dünyanın tarihin 
çöplüğüne itilen güçlerinin acımasız 
saldırılarını göğüsleyerek yürüdükleri 
için öncü diyorlar. 

Başka bir şey daha gözönünde 
bulundurulmalıdır. Yaşam ilerliyor ve Marksist-Leninist teoriyle 
silahlı, gerçek bilimsel dünya görüşüne dayanan komünistler bile yedi 
arşınlık dev adımlarla ilerleyen yaşama her zaman yetişemiyorlar. Bazan 
keskin dönemeçlerde, ani gelişmelerde kimilerinin sınavı veremediği, tarihin ekspres trenini kaçırdığı ve hatta Marksist-Leninist ilekelere bağlılığın temelini yitererek bunun dışına 
çıktıkları da oluyor. Ama ilkelere 
balı kalanlar güçlükleri yeniyorlar, 
her zaman hızlı olmasa da, güvenli 
adımlarla ilerlemeyi sürdürüyorlar. 

Komünistlerin sıralarına yeni yeni 
milyonların katılması bir rastlantı 
değildir. Şimdi komünist hareketin 
sıralarında 80 milyon savaşçı yer 
alıyor. (70'li yılların başında bu 
sayı 50 milyondu. Ve bugün 95 
ülkede komünist ve işçi partisinin 
olması da bir rastlantı değildir. 
70'lerin başında 88 ülkede komünist ve işçi partisi vardı). 

Komünizmin bugünkü düşmanları- 
nin öfkesi bile komünist hareketin 
gücünü birçok şeyden daha açık, 
daha inandırıcı biçimde ortaya koymaktadır. Eğer antikomünizm bugün 
toplumsal ilerlemeye düşman olan 
tüm güçlerin ortak çizgisi haline geldiyse, bu, komünizm çok büyük bir 
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politik güç, insanlığın çağdaş gelişmesinin ana eğilimini kendinde simgeleştiren bir güç haline geldiği 
için olmuştur. 

Yineliyoruz, yaşam ilerliyor. Ve 
her adımda yeni sorunlar doğuruyor, yeni görevler öne koyuyor. 
Ve bugün bu yeni görevler gözönünde bulundurulduğunda, toplumsal 
ilerlemede komünist hareketin tolünün, saygınlığı ve etkisinin daha da 
artırılması büyük bir güncel toplumsal gereksinim haline geliyor. K.U. 
Çernenko ile H.Florakis'in 28 Nisan 
günlü ortak açıklamasında da vurguladığı gibi, SBKP bu sürece her 
yoldan yardımcı olmayı görev biliyor. 
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К. Marks ve Е. Engels, yığınların rolünün ve tarihsel süreçteki 
aktif yerlerinin artmasına ilişkin 
genel sosyolojik yasayı açıklığa kavuşturmuşlardır. Bu yasayı tanımlarken şunu belirtmişlerdir: "Yığınların 
ürünü olan tarihsel faaliyetin güçlenmesiyle, yığınların hacmi de artacaktır..." (Yapıtlar, Rusça, c.2, s.90) 

Günümüzdeki gelişmeler, V.İ. Lenin'in, "Marksizm"in en köklü, en 
önemli tezlerinden biri" (Tüm yapıtlar, Rusça, с.2, 5.539) saydığı bu 
tezi tamamen doğruluyor. Gerçekten de aktif tarihsel yaratıcılığa 
bu kadar çok insan geçmişte ne zaman katılmıştır? Sosyalizm kuruculuğu, komünizmin kurulması için 
çabalar daha şimdiden 1,5 milyar 
insanı yörüngesine çekmiştir. Ya 
ulusal kurtuluş için savaşım? Bu, 
yeni yeni yüzlerce milyon insanın, 
aslında insanlığın çoğunluğunun, 
deyrimci-yenileştirici faaliyete katıldığını ortaya koymuyor mu? Ve son 
olarak dünyanın tim anakaralarını, 
tüm bölgelerini kapsamına alan savaş 
karşıtı hareket, yığınların tarihi yaratmaya aktif katılımının bir simge- 


sidir. 

Tarihsel sürece katılanların sayısının çoğalmasıyla, yığınların politik 
aktifliğinin artmasıyla, toplumsal süreçlerin içeriğini ve dinamizmini anlayabilecek, geleceğe götüren savaşım 
yolunu kavrayabilecek, görebilecek 
örgütlü, ideolojik bakımdan silahlı 
ve sağlam bir güce gereksinim kaçınlmaz olarak artmaktadır. Kendi 
görüşlerini somut bir savaşım programında simgeleştirebilecek, bu progtamla en geniş halk yığınlarında 
çoşku yaratabilecek, bu yığınları 
toplumsal ilerleme bayrağı altında 
toplayıp birleştirebilecek bir güce 
gereksinim artmaktadır. V.İ.Lenin 
şöyle diyor: ""Toplumsal harekete 
yeni yeni kollar katıldıkça, bu kollar için yeni yollar bulmayı başarabilen güçlü sosyal-demokrat örgütün önemi de artmaktadır, Bizden 
bağımsız olarak yapılan demokratik 
ajitasyon ve propaganda bizim yaramiza daha çok çalıştıkça, sosyal 
demokrasiyi örgütlü biçimde yönetmenin önemi daha çok artıyor." 
(Tüm Yapıtlar, c.9, 5.302) 

Başka bir deyişle toplumsal-politik savaşıma katılanların sayısının 
artması nesnel olarak komünist partilerinin örgütleyici ve yönlendirici 
rolünün artırılmasını gerektiriyor.Bunu kanıtlayan gelişmeleri her zaman, 
her yerde, özellikle yığınların kendiliğinden gelme hareketlerinin doğduğu yerde görüyoruz. Bu tür hareketler, eğer belirli bir amaca yönelik 
değilse, ya çıkmaza giriyorlar ve hiç 
bir sonuç sağlanmadan kendilerini 
tüketiyorlar ya da yanlış yola, gerçek 
toplumsal ilerlemenin amaçlarından 
uzak yönlere götüren bir yola itiliyorlar. 

Ve burada çağımızın şimdiki 
aşamasının başka bir özelliğiyle, 
-ki bu yine komünist hareketin 
tol ve etkisinin daha da artırılması 
gereksinimini yaratıyor- karşılaşıyoruz, 


Son bir kaç on yılda insanlığın 
kapitalizmden sosyalizme geçiş yolunda ilerlemesi hızlandı. Bilindiği 
gibi bu ilerleme son derece eşitsizdir, biçimleri artan ölçüde farklılaşıyor ve bu süreç genel olarak 
bir çok açıdan daha karmaşıklaşıyor. Ama herşeye karşın bu ilerlemeyi durdurmak olanaksızdır. İnsanlığın sosyalizme yönelmesi güçleniyor. 

Ve bu tamamen mantıksaldır. 
Toplumun gelişmesi sırasında birçok 
yeni sorun doğuyor. Bunları çözmeye yanaşmamak ya da çözümünü geciktirmek tüm insanlık için 
gerçekten tehlikeli sonuçlar doğurabilecektir, ama dünyanın önemli 
bir bölümünde kapitalist üretim ilişkileri egemenliğini sürdürdüğü için 
bu sorunlat çözülmüyor. 

Kapitalizm, K.Marks'ın sözleriyle 
söylersek, "ayrı ayrı kişileri olduğu 
gibi, bir bütün olarak halkları da 
kan ve pislik içine, yoksulluk ve 
aşağılanma yoluna iten "(Yapıtlar, 
c.9, 5.228) bu toplum düzeni, aslında yalnız tarihsel gelişmenin önünde bir engel değil, aynı zamanda 
tüm insanlığın varlığı için bir tehlike oluşturan bir düzen haline 
gelmiştir. Bu olgu, giderek daha 
çok insanda,çoğu kez kendiliğin- 
den gelme de olsa, varolan düze- 
nin değiştirilmesi isteğinin doğmasına yol açıyor. 

Ne var ki, burada söz konusu 
olan yalnızca, yığınların kendi temel çıkarlarıyla temelden çelişen 
durumun değiştirilmesine yönelik 
subjektif istekleri değildir. Burada 
aynı zamanda şu söz konusudur; 
Sosyalizmin obiektif maddi önkoşulları dünya çapında olgunlaşmıştır, 
gelişmiş kapitalist ülkeleri ele alırsak hatta, "aşırı olgunlaşmıştır”. 
Son yıllarda kapitalizmin üretici güçlerinde ve üretim ilişkilerinde görülen üretimin toplulaşması ilerlemesi, sosyal kutuplaşma, ücretli 
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iş gücünün, her şeyden önce proletaryanın yığınsal artması vb. gibi 
başlıca etmenler bunun canlı kanıtlarıdır. 

Ama ne sosyalizmin objektif önkoşullarının varlığı, ne de yığınların 
durumu değiştirme yönündeki içgüdüsel yönelimleri, sosyalizme geçiş 
için yeterlidir. Tarih, bunun kendiliğinden gelme biçimde gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu gösteriyor. Bunun gerçekleşmesi için yığınların amaca yönelik, örgütlü eylemi, (şu ya da bu biçimde) devrimci 
yoldan kapitalizmi yıkmaya ve yerine yeni, sosyalist toplumu kurmaya 
istekli, hazırlıklı ve yetenekli olmaları gereklidir. Eski dünya, konumlarını korumak için sosyalizme ve yığınların sosyalist düzene artan susuzluğuna karşı en aktif biçimde iyi 
örgütlenmiş bir "Haçlı Seferi" yürütürken, bu daha da gereklidir. 

Yığınların sosyalizm için sonuç 
belirleyici çarpışmalara hazırlanması- 
nın en önemli koşulu ise, komünist 
partilerinin rolü ve etkisini artırmaktır. V.İ.Lenin şunları yazıyor: "Biz 
devrimci proletaryanın bağımsız, uzlaşmaz Marksist partisini, sosyalizmin 
utkusunun biricik güvencesi ve utkuya götüren en sallantısız yol olarak 
görüyoruz. (Tüm yapıtlar,c.9,s.275) 
Lenin"in bu sözleri günümüzde de 
önemini koruyor ve gelecekte de 
önemini yitirmeyecektir. 
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Son olarak, komünist hareketin 
gücünün ve etkisinin artırılması zorunluluğunu objektif olarak koşullandıran günümüzün bir başka özelliği de nükleer savaş tehlikesidir, 
nükleer savaşın önlenmesi için olanaklı olan her şeyin yapılması 
zorunluluğudur. Emperyalizmin,özellikle ABD emperyalizminin aktifliği, 
silahlanma yarışını tırmandırarak 
açıkça nükleer savaşa hazırlanması, 
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gün geçtikçe bu görevin yakıcı 
güncelliğini daha inandırıcı biçimde 
ortaya koyuyor. 

Savaşa, nükleer silahlara, roketlere karşi savaşım, günümüzde yığınların toplumsal aktifliğinin (kelime- 
nin en geniş anlamıyla) ayırdedici 
çizgisi haline geldi. Ancak Konstantin Çernenko ile Alvaro Cunhal'ın 
da belirttikleri gibi, "insanlığın kurtarılması için en ardıcıl savaşım verenler yine de komünistlerdir, günümüzde insanlığın en aktif, en yaratıcı 
gücü olan işçi sınıfının temsilcileridir." 

Savaşa karşı savaşımda komünistlerin özel tolünü ne belirliyor? Her 
şeyden önce bunu toplumsal gelişmenin bilimsel teorisini kılavuz edinen komünist partilerinin, verili durumda bulundukları yeri kesin, doğru 
tayin etme ve savaş tehlikesine karşı 
savaşımın doğru yöntemlerini bulma 
yeteneği belirliyor. Öte yandan işçi 
hareketinin örgütlü, disiplinli öncüsü 
olarak bu partiler, işçi sınıfının en 
bilinçli kesimlerini seferber edebilecek, savaş karşıtı savaşıma buna 
hazır olan öteki güçleri çekebilecek 
yetenektedirler. 

V.İ.Lenin, komünistlerin barışı 
koruma alanında gösterdikleri aktifliğe büyük önem vermiştir. Şöyle 
diyordu: "Askersel güçlerin emek 
ile sermaye arasındaki savaşıma müdahaleleri sıklaştığı ve militarizmin, 
proletaryanın yalnız bugünkü savaşımı açısından değil, gelecekteki sosyal 
devrim dönemindeki savaşımı açısından da önemi daha açık görüldüğü 
için, özel antimilitarist propaganda 
daha eneriik yürütülmelidir.” (Tüm 
yapıtlar, с. 17, s.192) 

Bu sözler 70 yılı aşkın bir süre 
önce söylenmiş olmasına karşın bugün de geçerlidir, günceldir. Son 
zamanlardaki gelişmeler bunu doğruluyor. Bu gelişmeler, komünist partilerinin kesin, kararlı, ilkesel çizgi 
izledikleri ve işçi sınıfı içindeki et- 


kilerinin sınıfsal temele dayandığı 
yerlerde, barış davasının güçlü konumlara sahip olduğunu gösteriyor. 

Burada, kuşkusuz, komünist hareketin gücünün ve etkisinin artirılmasını zorunlu kilan en temel, en 
genel nedenleri belirttik. Bunların 
yanısıra tek tek sosyalist, kapitalist 
ve gelişmekte olan ülkelerle ilgili 
daha bir dizi somut, özgül neden de 
belirtilebilir. А 

Örneğin, sosyalist ülkeleri ele aldıgımızda, komünist partilerin rol ve 
önemini artırmasının ardındaki en 
önemli etmen, Konstantin Çetnen- 
ko'nun belirttiği gibi "daha yüksek 
bir politik ve örgütsel yönetim düzeyi gerektiren, komünizm kuruculuğunun öne koyduğu görevlerin artan karmaşıklığı ve boyutlarıdır" 
(Seçilmiş yazı ve demeçler, Moskova, 5.378). 

Gelişmiş kapitalist ülkelerde, komünist pattilerin daha önemli bir 
rol oynaması gerekliliğini, sosyal 
çelişkilerin ve tekellerin baskısına 
karşı yığınların protestosunun artması ve yığınların bu yöndeki duygu 
ve tutumlarına doğru yön verme 
gereksinimi, gerici, burjuva-reformist 
ve sosyal-reformist çabaların yığınsal çikişları yolundan saptırma, bunları kapitalist egemenliğin temellerini 
güçlendirme yoluna yöneltmesine 
karşı koyma zorunluluğu doğuruyor. 

Son olarak, gelişmekte olan ülkelerde ise proletaryanın kendisini 
bağımsız, yapıcı devrimci bir güç 
olarak biçimlendirme süreci geliştikçe, antiemperyalist savaşım güçlendikçe ve aynı zamanda emperyalizmin özgürlük isteyen halklara karşı 
saldırıları arttıkça, devrimci partilerin rol ve etkisinin artırılması 
gereksinimi de büyüyor. Gelişmekte 
olan ülkelerde Marksist-Leninist yönelimli devrimci-demokratik partilerin kurulup gelişmesi, bu gereksinimin kendine özgü bir biçimde ortaya çıkışıdır. 
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Haklı olarak şöyle bir soru sorulabilir: Günümüz uluslararası komünist hareketi zamanımızın büyük istemlerine uygun mudur, bu hareket, 
gelişmesindeki şimdiki tüm karmaşıklıklar gözönüne alındığında "tarihin çağrısı"'na yanıt vermeye ve kendi rolünü, dünya gelişmesinin gidişi 
üzerindeki etkisini artırmaya hazır 
mıdır? Bizim kanımıza göre hazırdır. Komünist ve işçi partilerinin 
gücünün ve etkisinin son on yıllardaki gerçek artışı (bunları yukarda 
belirttik) bunun en önemli kanıtıdır. 

Ne var ki, yeni ve daha büyük başarılar elde etmek için, önce bir 
koşulu yerine getirmek, komünist 
partilerinin daha da güçlenmesini 
sağlamak gerekiyor. Ancak "komünist partileri güçlendirmek "den ne 
anlamalıyız? Burada ön plana çıkan 
somut sorunlar hangileridir? En genel 
biçimde konuşursak, kardeş partiler 
bununla ilgili olarak başlıca şu dört 
noktayı vurguluyorlar: 

- Bu, komünistlerin bilimsel temele dayanan ideolojik konumuna, 
bilinçlilik düzeyini yükseltmeye daha 
büyük önem vermek, yani komünist 
partilerinin Marksizm-Leninizm temelinde teorik çalışmalarını aktifleştirmek ve derinleştirmek, düşmanın 
bizim öğretimize yönelttiği her tür 
saldırıya kesin karşı koymak; komünistleri bu öğretinin ilkelerine göre 
eğitmek; Marksist-Leninist görüşleri 
yığınlar arasında, her şeyden önce 
işçi sınıfı içinde yaymaktır. 

- Bu, komünist partilerinin örgütsel bakımdan güçlendirilmesi, yani 
yaşamın sınavından geçmiş demokratik merkeziyetçilik ilkesinin daha 
da güçlendirilmesi ve Marksist-Leninist ideolojiye bağlı kalınarak, sürekli 
uygulanmasıdır. 

Bu, kardeş partilerin uyguladığı 
bağlaşıklık politikasını aktifleştirmek, yani sosyalizm fikirlerinin etkisini işçi sınıfının dışındaki çevreler- 
de de yayma becerisini pratikte gösterebilmek, giderek daha geniş halk 
yığınlarını toplumsal ilerleme savaşımına seferber etmektir. Kuşkusuz 
bu amaçlara, ancak bu bağlaşıklıkların her birinde komünistler bağımsız bir öncü rol oynadıkları zaman 
ulaşılabilir. 

Bu, komünistlerin uluslararası 
çaptaki dayanışmasını güçlendirmesi 
özellikle sosyalist ülkeler komünist 
partileri ile dünyanın öteki ülkelerindeki komünist partileri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, tüm komünistlerin gericiliğin özellikle ağır baskıları altındaki devrimci kolları desteklemeleri ve elbette, kardeş partilerin savaş tehlikesine karşı savaşımda olanaklı olan en geniş işbirliğini gerçekleştirmeleridir. 

Yenilmez Marksizm-Leninizm öğretisine bağlılık, iyi, düzenli, örgütlülük ve disiplin, yığınlar arasında 
aktif, devrimci çalışma ve ardıcıl 
enternasyonalizm bir bütünde birleştiğinde yeni, Leninci tip komünist 
partisine yaşam veriyor. 

Gerçi son zamanlarda kimi ülkelerde sık sik "yeni tip parti" kavramının eskidiğini öne süren görüşlere raslanıyor, Bazen, artık Leninci 
tip parti değil, başka bir "yeni parti", “kapıları herkese tamamen açık 
bir parti” gerekliliğinden söz ediliyor. Ne var ki, tüm bu konseptler 
son çözümlemede bir ve aynı yola, 
açık, kesin sınıfsal yaklaşım ve ölçütlerden, Marksist-Leninist ideolojik temelden, proleter enternasyonalizminden vazgeçme yönündeki önerilerde ifadesini bulan yola çıkıyor. 

Bu durumda haklı olarak şu 50- 
ruyu sorabiliriz: O zaman komünist 
partisinden geriye ne kalacak? Yukarda belirttiğimiz türden öneri, komünist partilerini ileriye doğru gelişmeye değil, geri dönmeye, eski, 
sosyal-demokrat türden partilere dönüşmeye çağırmaktadır. Ne var ki, 
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bu partiler uzun bir yol geçtiler ve 
deneyimleriyle şunu kanıtladılar:Sosyal-demokratların yolu ne devrime ne de sosyalizme götürür. Bu yol 
emekçi yığınlarını ilgilendiren temel 
sorunları çözüme kavuşturmuyor. 
Yeni, gerçek proleter, devrimci nitelikli partilerin gerekliliğini yaşamları- 
nın son yıllarında K.Marks, ve F. 
Engels de duymuşlardır. Böyle bir 
partiyi, tarihte ilk kez, 1903 yılında 
RSDİP'nin 2. Kongresi'nde V.İ.Lenin 
kurmuştur. Ve işçi hareketinin o 
zamandan bu yana sağladığı gerçek 
başarılar, işte bu Leninci partiler 
tarafından, sosyal-demokrat partiler- 
den kökten farklı yeni partiler tarafından sağlanmıştır. 

Bu yeni partiler doğdukları günden bu yana sürekli olarak devrimci 
deneyim biriktirmişler, gelişmişler, 
örgütsel yapı ve biçimlerini, strateji 
ve taktiklerini yetkinleştirmişlerdir. 
Ama bu partiler yeni tip partiler olatak, işçi sınıfının, tüm emekçilerin 
çıkarları uğrunda, sosyalizm uğrunda 
ardıcıl savaşım veren partiler olarak 
kalmışlardır ve kalmaya da devam 
ediyorlar. 

SBKP Merkez Komitesi'nin Şubat 
1984 Olağanüstü Plenumu'nda Konstantin Çernenko şunu belirtti: "Biz 
Sovyet komünistleri, barışçı gelecek 
ve insanlığın ilerlemesi için verilen 
savaşımda milyonlarca sınıf kardeşimizle, dünya komünist ve işçi hareketinin çok sayıdaki müfrezesiyle 
omuz omuza yürümekten kıvanç 
duyuyoruz. Proleter enternasyonalizmi ilkelerine sımsıkı bağlı olarak, 
biz başka ülkelerdeki yoldaşlarımızın 
emekçilerin çıkarları ve hakları uğrunda verdikleri savaşıma sıcak sempati ve derin saygı duyuyoruz ve bizleri birleştiren bağları her yönlü 
geliştirmeyi görevimiz sayıyoruz". 

Komünist partileri ve bir bütün 
olarak komünist hareket toplumsal 
ilerlemenin en önemli etmenidir. Bu 
partileri güçlendirmek, bu partiler 


arasındaki işbirliğini geliştirmek, ko- davasını, barış ve sosyalizm davamünist hareketi güçlendirmek demek- sını daha ilerilere götürmek demektir. 
tir, uluslararasi işçi hareketinin ortak 
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Sınıfsal ve politik bağlaşıklıklar 


stratejisi 


Komünist partilerinin devrimci politikalarının canalıcı sorunlarından biri, sınıfsal ve politik bağlaşıklıklar 
oluşturma ve geliştirme sorunudur. 
Komünist partileri ayrı ayrı işletmelerden ülke çapındaki sınıfsal çatışmalara dek, her düzeydeki toplumsal kavgalarda bu sorunla karşılaşır. İşçi sınıfı tüm emekçilerin 
köklü çıkarlarını dile getirmekte, 
yalnız kendi kurtuluşu için değil, 
tüm ezilenlerin kurtuluşu, sömürünün ve sınıfların ortadan kaldırılması için savaşmaktadır. İşçi sınıfının öteki ezilen sınıflarla, proleter olmayan emekçi katmanlarla 
bağlaşıklık olanakları ve zorunluluğu 
da buradan kaynaklanmaktadır. V.İ. 
Lenin'in yazdığı gibi, “proletarya 
ancak emekçilerin ve sömürülenlerin öncüsü, onların sömürücüleri 
alaşağı etmek için savaştaki önderi 
olarak ortaya çikar ve davranırsa... "(İ) gerçekten devrimci, gerçekten sösyalistçe hareket eden bir 
sınıf olur. 


Bağlaşıklıklar stratejisinin 
gelişmesi 


İşçi sınıfının bağlaşıklıklar stratejisinin ilkeleri, K.Marks ve F.Engels tarafından proleter yığınların 


Y.KRASİN 


1848-1849 Avrupa devrimleri, Paris 
Komünü ve öteki emekçi direnişleri sırasındaki devrimci savaşım deneyimi temelinde formüle edilmiştir. 
K.Marks ve F.Engels, "Komünist 
Partisi Manifestosu "nda komünistlerin, mevcut düzene karşı çıkan 
her devrimci hareketi desteklemek, 
tüm ülkelerde demokratik partiler 
arasında birleşmeler ve anlaşmalar 
sağlamaya çalışmak zorunda olduklarını ve bunu yaparken, "burjuvazi 
ile proletarya arasındaki uzlaşmaz 
düşmanlığın işçilerin bilincine elden 
geldiğince daha net bir biçimde yeretmesi için çalışmak... "(2) gerektiğini bir an bile akıldan çıkaramayacaklarını belirtirler. 

Marksizmin kurucuları, 1848- 
1849 devrimlerinin deneyimlerinden, 
sosyal devrimin başarısının önkoşulu 
olarak, işçi sınıfının köylülükle bağlaşıklık kurması gerektiği sonucuna 
varmışlardır. K.Marks'a göre, devrim, 
ulusun proletarya ile burjuvazi arasında yeralan yığınını, köylüleri ve 
küçük burjuvaları sermayenin egemenliğine karşı ayağa kaldıracak ve 
onları "kendilerinin öncü savaşçısı 
olan proletaryadan yana geçmek 
zorunda bırakacaktır..."(3) Proletarya devriminde bu katmanlarla, özellikle köylülükle bağlaşıklık öyledir 


(*) Bu yazi, Yuri Krasin başkanlığında bilim adamları kurulunca hazırlanmış ve SBKP 
MK Toplumsal Bilimler Akademisi'nce Moskova'da 1983 yılında yayınlanmış olan 
"Uluslararası Komünist Hareket" adlı kitabın 17. Bölümünün çevirisidir. 

(1) V.İ.Lenin, Tüm yapıtlar, Rusça c.41, 5.170, 

(2) K.Marks, F .Engels, Yapıtlar, Rusça, с.4, 5.459. 

(3) Bak: K.Marks, F.Engels, Yapıtlar, c.7, s.17. 
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ki, bu Koronun olmadığı durumda 
tüm köylü ülkelerinde devrimin solosu kuğuların uğultusuna dönüşecektir ".(4) 

K.Marks'ın sosyalist devrimde proletaryanın orta katmanlarla bağlaşıklığının olanaklı ve zorunlu olduğu 
yolundaki, Paris Komünü'nün deneyimine dayanarak vardığı sonuç, 
bağlaşıklıklar teorisinin gelişmesinde ilkesel bakımdan yéni bir unsur 
olmuştur. K.Marks'ın dediği gibi, 
"küçük burjuvazi ve orta burjuvazi 
tarihte ilk kez işçi devrimi çevresinde açıkça birleşmiş ve bu devrimi 
kendi kurtuluşlarının ve Fransa"nın 
kurtuluşunun tek aracı ilan etmişlerdir!"'(5) 

Marksizmin kurucularının bu görüşleri V.İ.Lenin tarafından emperyalizm aşamasındaki buriuva-demokratik ve sosyalist devrimler açısından geliştirilmiştir. V.İ.Lenin şunları 
yazmıştır: Proletarya, monarşinin direnicini zorla boğmak ve burjuvazinin istikrarsızlığını felce uğratmak 
için köylülük yığınını kendinden 
yana kazanarak demokratik dönüşümü sonuna kadar götürmek zorundadır. Proletarya, burjuvazinin direncini zorla kırmak ve köylülükle küçük 
burjuvazinin istikrarsızlığını felce uğratmak için halkın yarı proleter unsurlar yığınını kendinden yana kazanarak sosyalist dönüşümü gerçekleştirmek zorundadır"".(6) 

Sosyalist Ekim Devrimi'nin hazırlik ve gerçekleştirilme döneminde 
Leninci strateji ve taktiğin temelinde. yatan , proletaryanın köylülükle 
bağlaşıklığıydı. Devrimin utkusundan sonra V.İ.Lenin, işçi sınıfının 
en önemli görevinin, "emekçi ve sö- 


(4) K.Marks, F.Engels, Yapıtlar, c.8, 5.607. 


(5) K.Marks, F.Engels, Yapıtlar, c.17, 5.558. 


(6) V.İ.Lenin, Tüm Yapıtlar, &.11, 5.90. 


(7) Bak: V.İ.Lenin, Tüm Yapıtlar, с.41, 5.170. 


mürülenler yığınını ve tüm küçük 
burjuva katmanları yeni ekonomik 
kurueuluğu yolunda, yeni toplumsal 
bağları, yeni emek disiplinini, yeni 
emek örgütlenmesini yaratma yolunda peşinden sürüklemek" (7) olduğunu sürekli vurğulamıştır. 

Komintern, işçi sınıfının bağlaşıklıklar stratejisinin teori ve pratiğine önemli katkılarda bulunmuştur. 
Komintern, tüm ülkelerin komünistlerinin önüne, yalnız geniş proleter 
yığının değil, aynı zamanda proleter 
olmayan ezilenler ve sömürülenler 
yığınının da proletarya ve onun 
partileri tarafından yönetilmesini gerçekleştirme görevini, köylü emekçi 
yığınlarını, kent proletaryasının komünist partisi etrafında birleştirme 
ödevini koymuştur.(8) 

Yalnız işçi sınıfı için değil, aynı 
zamanda burjuvazinin antifaşist eğilimli kesimi de içinde, müfusun en 
değişik katmanları için bir tehlike 
oluşturan faşizmin Almanya'da üstün 
gelmesi ve yükselmekte olan savaş 
tehlikesi işçi sınıfının bağlaşıkları- 
nın kapsamının genişletilmesinde daha önceleri görülmeyen olanaklar 
yarattı. 

Komintern "in 7. Kongresi'nde alrnan kararlar, bağlaşikliklar teorisi 
ve politikasının gelişmesinde büyük 
bir rol oynamıştır. Kongre komünist 
partilerinin önüne, proletarya ile köylülüğün yanısıra kent küçük burjuvuzasini, zanaatçıları, emekçi aydınları ve burjuvazinin antifaşist eğilimli kesimini de birleştiren geniş antifaşist ve demokratik koalisyonları, 
“proletarya tek cephesi temelinde, 
emekçi katmanların tüm özgül istemlerini savunarak...'(9) kurma gö- 


(8) Bak: Belgelerle Komünist Enternasyonal. 1919-1932, 5.196 328-329. 
(9) Komünist Enternasyonalin 7. Kongresi ve faşizme ve savaşa karşı savaşım. 5.372. 
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revini koymuştur. 

Sömürgelerde ve bağımlı ülkelerde 
ulusal kurtuluş hareketinin yükselmesi, komünist partilerinin önüne, 
kapitalist ülkelerde işçi sınıfı ile 
burjuva-demokratik, antiemperyalist 
hareketlerin geniş bağlaşıklıklarını 
oluşturma görevini getirdi. Komintem'in 2. Kongresi, komünistlerin 
“sömürgelerin ve öteki ülkelerin burjuva demokrasileri ile geçici uzlaşmalara, hatta bağlaşıklıklara gitmek, 
ama bununla kaynaşmamak, proletarya hareketinin, bu daha en başlangıç biçimde bile olsa, bağımsızlığını kesinlikle korumak"(10) zorunda olduklarını vurgulamıştır. Bağlaşıklıklarla ilgili bu görüş daha sonraları, tüm ulusal, yurtsever ve ilerici 
güçleri emperyalizme karşı savaşıma 
çekebilen antiemperyalist tek cephe 
stratejisi ve taktiğinde ifadesini bulmuştur. 

Orta ve Günedoğu Avrupa ülkelerinin komünist ve işçi partileri, 
faşist işgalcilerden kurtulmak için 
geniş halk cepheleri oluşturmanın 
girişimcileri olmuştur. Bu halk cepheleri (ulusal cephe, vatan cephesi) 
işçilerin, köylülerin, aydınların, yurtsever küçük burjuvazinin ve kimi 
durumda da burjuvazinin bağlaşıklığıydı, politik görüşlerine, dini inançlarına ve milliyetlerine bakmaksızın, 
yurtseverlerin ve antifaşistlerin birleştiği bağlaşıklıktı. 

Bunlara katılanlardan kimileri, bu 
cepheleri partilerin geçici bir bloku, 
politik partilerin tepeleri arasındaki 
anlaşmalar olarak görüyorlardı. Komünistler ise, halk cephesinin emekçi sınıfların ve toplumdaki yurtsever 
katmanların yığınsal birliğine dönüştürülmesinden yana çıkıyorlardı. Komünist partileri faşizmden kurtulma 
görevinin yerine getirilmesinden sonra da bu geniş halk bağlaşıklığını 


korumayı başardılar. Bu koalisyonlardan, kurtuluş savaşımının derinleştirilmesi, demokratik dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, ardından da 
sosyalizm savaşımı için yararlandılar. 

Komünist partileri daha sonraki 
onyıllarda da, işçi sınıfı ile değişik 
antiemperyalist ve antitekelci güçler 
arasındaki bağlaşıklığın biçimlerini 
araştırmaya devam ettiler. 

1970'de Şili'de Halk Birliği koalisyonu "işçi sınıfının çevresinde 
oluşan bağlaşıklığın" geniş kapsamlı 
olması sonucunda utkuya ulaşmıştır. 
Aynı zamanda, devrimin yenilgi nedenini de, herşeyden önce, sol 
güçlerin, işçi sınıfının orta katmanlarla olan bağlaşıklığının bozulmasına yolaçan hatalarından düşmanlaтїп yararlanabilmiş olmasında aramak 
gerekmektedir, (11) 

Komünist ve işçi partilerinin 1957, 
1960 ve 1969'daki uluslararası danışта toplantıları, günümüz aşamasında 
antiemperyalist ve antitekelci güçlerin eylem birliği için somut bir 
platform hazırlanmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Barış için, emperyalizmin saldırganlığına, silahlanma yarışına karşı savaşımda, hem 
ulusal ve bölgesel çapta, hem de dünya çapında tüm ilerici, yurtsever 
ve barışsevet güçlerin ortak eylemleri için savaşımda, sosyal güçlerin 
en geniş bağlaşıklığını kurmanın olanaklı olduğu da ortaya çıktı. 


İşçi sınıfı ve bağlaşıklari 


İşçi sınıfı demokrasi ve sosyalizm savaşımında bağlaşıklara herşeyden önce şu nedenle gereksinim 
duymaktadır: Gelişmiş kapitalist endüstri ülkelerinde bile işçi sınıfı 
büyük emek ordusunun yalnızca bir 
parçasıdır. Gelişmekte olan ülkelere 
gelince, buralarda işçi sınıfı henüz 


(10) Komintern'in İkinci Kongresi. Moskova, 1934, s.495 | 
(11) Bak: Şili devrimi, faşist diktatörlük, onun alaşağı edilmesi ve yeni demokrasinin 


yaratılması için Savaşım, 5.22, 45 
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oluşmaktadır ve nüfus içindeki payı 
küçüktür. İşçi sınıfı öncülük rolünü 
yerine getirebilmek, geniş emekçi 
yığınlarını sosyal ve ulusal kurtuluş 
savaşımına seferber edebilmek için, 
onları kendinden yana kazanmak, 
kendine bağlaşık yapmak zorundadır. 

İşçi sınıfının karşısında deneyimli ve güçlü bir düşman, burjuvazi 
vardır. Burjuvazi çok, güçlü bir 
ekonomik ve askersel temele, aynı 
zamanda yığınlar üzerinde etkiye, 
onların sempati ve antipatilerini, 
psikolojilerini ve politik tutumlarını, 
onyıllar ve yüzyıllar boyunca biriken 
alışkanlık, ilgi ve geleneklerini etkileme araçlarına sahiptir. Çok geniş 
uluslararası bağları dolayısıyla burjuvazinin gücü kat kat artmaktadır. 
Bu güçlü düşmanı yenebilmek, eski 
dünyanın geleneklerini aşabilmek 
için işçi sınıfı, toplumsal ilerlemede 
çıkarı olan değişik sosyal katmanları kendinden yana kazanmak, geçici, istikrarsız, güvenilmez bile olsa, 
yığınsal bir bağlaşık elde etmek 
için elden geleni yapmak, "proletaryaya doğru dönen" (12) katmanlara ödünler vermek zorundadır. 

İşçi sınıfı en değişik sosyal 
gruplarla, yarı-proleter, zanaatçı, esnaf, küçük mülk sahibi gibi yığınlarla karşılıklı etkileşim içindedir. 
Kaldı ki, bizzat işçi sınıfı da tektür- 
den değildir, mesleksel, politik, ulusal, dinsel vb. değişik katmanlara 
ayrılmaktadır. Bu durum, komünist 
partilerini, "proletaryanın değişik 
gruplarına, işçilerin ve küçük işletme sahiplerinin değişik partilerine 
karşı manevraya, uzlaşma ve ödünlere başvurmak" (13) zorunda bırakıyor. 

Gerçek sosyalist politika için Leninci bağlaşıklık stratejisinden başka 
alternatif olmadığma göre, komünist 
(12) У. 1. Lenin. Tüm Yapıtlar, c.41, s.59 


(13) абу. 
(14) V.İ.Lenin. Tüm Yapıtlar, c.39, 5.453 


partileri için, bağlaşıklık ilişkileri 
kurulabilecek güçleri doğru saptamak 
çok önemlidir. Kapitalist toplumun 
sınıfsal yapısını nitelerken V.İ.Lenin 
"sömürülenler, sömürenler ve orta; 
işçi, kapitalist ve küçük burjuvazi 
olmak üzere üç ana grup, sınıf"(14) 
ayırdetmiştir. Bu ana gruplar çerçevesi içinde kendine özgü çıkar ve 
amaçları olan geçici katmanlar vardır. Kaldı ki, sosyal yapı değişmez 
değildir, dinamiktir. 

Çağdaş burjuva toplumunda sosyal yapıdaki değişiklikleri, birbirine 
bağlı iki süreç belirlemektedir. Birincisi, tekelci burjuvazinin en zengin, 
en güçlü kesimi ile proletarya ve tüm 
emekçilerin ana yığını arasındaki 
kutuplaşmadır. İkincisi, sosyal-sınıfsal yapının karmaşıklaşması, onun 
"çok katmanlılığının" artmasıdır. 

Ekonomileri değişik türden kapitalizm öncesi ilişkilerin ağırlığını 
taşıyan gelişmekte olan ülkelerin 
sosyal-sınıfsal yapısı çok daha karmaşıktır. 

şçi sınıfı en başta geleneksel 
bağlaşığı olan köylülükle bağlaşıklık ilişkileri kurmaya çalışmaktadır. 
Ama, gelişmiş kapitalist ülkelerde, 
son onyıllarda köylülüğün toplam sayısında hızlı bir azalma olmuştur. 

Örneğin, Batı Avrupa ülkelerinde 
1950'de 23,2 milyon ve 1960'da 
20,7 milyon köylü ve çiftlik sahibi 
varken, bü sayı 1975'de 12,1 milyona düşmüştür. Günümüzde köylüler sayıca proletaryadan (Batı Avrupa'da 100 milyon dolayında işçi 
vardır) kat kat daha azdır, birçok 
ülkede ise kent küçük burjuvazisin- 
den de azdır, 

Kapitalist ülkelerde köylü oranının 
azalması, onunla bağlaşıklık kurma- 
nin işçi sınıfı için önemsiz bir görev 
durumuna geldiği anlamina gelmemektedir. Bir dizi kapitalist ülkede 
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(İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz vb.), Latin Amerika ülkelerinde 
ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde köylülük, yığınsal katman olma 
durumunu korumaktadır. 

Komünist ve işçi partilerinin 1969 
sonuç belgesinde, emperyalizme karşı, halkların ulusal kurtuluşu için 
savaşıma aktif katılan emekçi köylülüğün büyük devrimci olanaklara 
sahip olduğu vurgulanıyordu. (15) 

1972'de "Fransız Köylülerine" 
başlığıyla özel bir çağrı kabul 
eden Fransız Komünist Partisi, köylüler için 200 bin tirajlı haftalık 
"Terre" ("Toprak") gazetesini çıkarıyor, İtalyan Komünist Partisi düzenli bir biçimde ulusal, yerel ve bölgesel tarım konferansları örgütlüyor. 
İspanya komünistleri, demokratik 
tarım reformu istemini yükselten 
"Köylü Komisyonları" kurmak için 
yoğun bir çalışma yürütüyor. Portekiz Komünist Partisi'nin eylemlerinde tarım sorunu önemli bir yer 
tutuyor. 

20. yüzyılın başında herşeyden 
önce antifeodal, burjuva-demokratik 
eğilimleri dile getiren köylülük, günümüzde tekellerin baskısı altında olması dolayısıyla giderek daha aktif 
antitekelci, antiemperyalist savaşım 
yürütmektedir. Bu olgu, işçi sinıfının köylülükle bağlaşıklığına antitekelci bir içerik kazandırmaktadır. 

Küçük kent burjuvazisi (zanaatçılar, küçük tüccarlar, dükkan ve 
küçük işletme sahipleri) işçi sınıfının reel bir bağlaşığı olabilir. Büyük 
tekelci sermaye, çözümleyici üretim 
dallarında küçük burjuva rakiplerini 
yoketmekte, ama aynı zamanda 
ikinci derecedeki dallarda ve hizmetler alanında küçük üretimi korumaktadır. Tamamıyla büyük sermayeye bağımlı bulunan ve onun çıkarlarına çalışan küçük işletmelerin 
kurulmasını tekeller rahatlıkla teşvik 


ээ = ———————————————— 
(15) Вак: Komünist ve İşçi Partilerinin Uluslararası Danışma Toplantısı, Belge ve Mater- 


yeller, s.308 
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etmektedirler. 

İşçi sınıfının çıkarları ile durumu 
giderek daha da istikrarsız, üzerindeki tekel ezgisi daha da hissedilir 
olan kent küçük burjuvazisinin çıkarları arasında büyüyen bir yakınlaşma olmaktadır. Örneğin, birçok 
kent küçük girişimcisi cumartesi ve 
pazar günleri dinlenmeden, izne çıkmadan, ailelerinin öteki üyelerini de 
işin içine çekerek çalışmaktadır. 
Küçük üreticinin gelenekleri ve sosyal-psikolojik nitelikleri, onu burjuva ideolojisini benimsemeye yatkın 
kılsa da, sosyal ve ekonomik durumunun kötüleşmesi onun proletaryayla bağlaşıklığının güçlenmesi olanağına temel olmaktadır. 

Portekiz Komünist Partisi, Olağanüstü 7. Kongresinde (1977) küçük 
mülk sahiplerinin durumunu iyileştirmeyi en önemli görevlerden biri 
olarak belirledi. Fransız Komünist 
Partisi, büyük işletmelerin devletleştirilmesi yönünde yükselttiği istemin, 
küçük sanayicilerin mülkiyetine dokunmadığını, tersine, devletleştirmenin birçok küçük ve orta düzeydeki işletmenin büyük sermayeye 
olan bağımlığını ortadan kaldıracağını, bunların tekeller tarafından 
yutulması ya da iflas etmesi gibi 
varolan Sürekli tehlikeleri kaldıracağını vurguluyor. 

İtalyan komünistleri, geleneksel 
kent küçük burjuva katmanlarına 
büyük bir dikkat gösteriyor: İtaian Tüccarları Konfedere Birliği, 
talyan GEnel Esnaf Konfederasyonu, Ulusal Sanayi ve Ticaret Kooperatifleri Birliği gibi demokratik 
yığın örgütlerinde aktif çalışma yürütüyorlar. 

İşçi sınınfının yeni bağlaşıkları 

1950"li yılların sonundan bu yana 


kapitalist ülkelerin toplumsal yaşamında "geleneksel" orta katmanlar- 


dan farklı olarak özel mülkiyet 
sahibi olmayan, ücretli işçiler durumunda olan "yeni orta katmanlar" 
denen katmanların rolü artmaktadır. 
Bunlar, aydınların, memurların, idari-yönetsel personelin büyük bir bölümünden oluşmaktadır. 

Başta gelen kapitalist ülkelerde, 
bilimsel-teknik devrimin gelişmesi, 
yönetsel aygıtın büyümesi, eğitim 
sisteminin, sağlık hizmetlörinin genişlemesi dolayısıyla aydınların sayısı 
artmaktadır. Bunların aktif nüfus 
içindeki payı ABD'de 9510-15'e, Batı 
Avrupa'da 95'e çıktı. İdari-yönetsel 
personel içindeki orta düzey çalışanlarının sayısı İ,5-2 kat artmıştır. 
Aydınların ve memurların sayıca artmasına paralel olarak, maddi durumları kötüleşiyor,sosyal statü ve saygınlıkları düşüyor.Savaş sonrası dönemde bunlar hemen hemen tamamen 
ücret karşılığı çalışır duruma gelmişlerdir. Emekleri kişiliksizleştirilmekte, sınırları daralmakta çalışmalarının 
disiplini ve ritmi sertleşmekte, ücretleri çoğu kez kalifiye işçilerinkinden 
düşük olmakta, aralarındaki işsizlerin sayısı artmaktadır. Bütün bu etmenlerin etkisiyle aydınların, mühendis-teknik personelin ve memurların 
önemli bir bölümü antitekelci harekete giderek daha aktif katılmaktadır. 
Aydınların ideolojik ve politik bakımdan burjuvaziden kopması, kafa 
emekçilerinin önemli kesimlerine 
yansımaktadır.Bunlar, kendi köklü 
çıkarlarının devlet-tekelci oligarşi ile 
giderek daha da çeliştiğini artan ölçüde kavaramaktadırlar. 

"Yeni orta katmanlar”ın antitekelci potansiyelinin artması, sımf savaşımına katılmaları, bu katmanların 
tamamıyla işçi sinıfının konumlarına 
geçtikleri ya da geçmeye hazır oldukları anlamına gelmektedir. Bunlar, 
sosyal bileşimleri bakımından tektürden değildir. Bu katmanlar içinde 


(16) У. 1. Lenin, Tüm Yapıtlar, c.30, 5.55 


varolan değişik grupları yapan ortak 
yanları da vardır: Yığın olarak başkasının emeğini sömürmeyen, ama 
tekellerce sömürülen emekçilerdir. 
Bu yüzden, özel mülkiyet psikolojisiyle zehirlenmiş olsalar da, tekelci sermayeye karşı kararlı çıkışlar 
için ağırlıklı nedenleri vardır. 

V.İ.Lenin'in dediği gibi, devrimlerde küçük burjuva katmanlar "nesnel olarak sermayeye saldıracaktır ve devrimin bilinçli öncüsü ilerici proletarya, değişik renk ve sesleri içeren, alaca-bulaca ve görünüşte parça parça olan yığın savaşımının bu nesnel gerçeğini dile getirerek, bu savaşımı birleştirecek ve 
yönlendirecek, erki elde edecek, 
bankaları ele geçirecek, herkesin 
(değişik nedenlerle de olsa) nefret ettiği tröstlere el koyacak ve 
toplam olarak burjuvazinin alaşağı 
edilmesi sonucunu ve sosyalizmin 
utkusunu getirecek başka diktatörlük önlemleri gerçekleştirecektir..." 
(16) İşçi sınıfıyla orta katmanların 
bağlaşıklığını olanaklı kılan o güçlü temeli oluşturan da söz konusu 
“sermayeye saldırma" azmidir. 

Ancak, işçi sınıfının orta katmanlarla, özellikle aydınlarla bağlaşıklığını gerçekleştirirken, komünist partileri ciddi güçlükleri aşmak 
zorunda kalmaktadır. Aydınların bir 
bölümü, egemen sınıflar karşısında, 
ödünler yoluyla kendi durumunu 
iyileştirebileceği, toplumsal sorunları 
"herkesin yararına” çözebileceği yolunda hayaller beslemektedir. Devlettekelci kapitalizmine düşmanlık aydınların başka bir bölümünü ise bireycilik, aşırı devrimcilik yoluna itmektedir. Komünist partileri, bu olumsuzlukları aşarak, kafa işçilerinin 
antitekelci potansiyelinden demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımında yararlanmayı sağlayacak yollar 
araştırmaktadır. 
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Örneğin, FAC komünistleri değişik aydın gruplarının "meslek yasagı" demokrat aydınların ilk, orta 
ve yüksek okullarda, devlet. kurumlarında vb. çalışmalarının karşısına ciddi engeller getiriyor. İtalya' 
da komünistlerin yönetiminde devlet memurlarının genel grevleri yapıldı. Fransa, Büyük Britanya ve Japonya'da komünist partilerinin çağrısı üzerine işçi, memur ve bilim 
adamlarının ortak grevleri oluyor. 

İşçi sınıfı tekellerle tekelci olmayan burjuvazi arasındaki ilişkilerde 
gerginliğin artmasından da yararlanabilir. Gelişmiş kapitalist ülkelerde 
birçok komünist partisi önüne, tekelci olmayan burjuva katmanları ile 
antitekelci savaşımda işbirliğinin ya 
da en azından bu katmanları nötralize etmenin uygun biçimlerini ortaya çıkarma görevini koymaktadır. 
Orta derecede gelişmiş kapitalist 
ülkelerde bu sorun daha da ivedidir. 
Uruguay Komünist Partisi MK Birinci Sekreteri R. Arismendi, Latin 
Amerika'da, faşizmin saldırıya geçtiği koşullarda, zayıf bir sosyal- 
politik desteği sahip olan gaddar 
tiranlıkları alaşağı etmek için, genel 
yurtsever ve demokratik savaşıma 
burjuva katmanlarını çekmenin olanakli ve zorunlu oludğunu belirtmiştir. Bu yaklaşımın doğruluğu 
Nikaragua devriminde bütünüyle 
kanıtlanmıştır. Bu devrim yalnız bu 
ülkedeki burjuva katmanların değil, 
öteki Latin Amerika ülkelerindeki 
ulusal-reformist burjuvazinin de desteğini kazanmıştır. 

Ulusal kurtuluş savaşımları sırasında, ardından da, elde edilen 
politik bağımsızlığı pekiştirme sürecinde gelişmekte olan ülkelerin işçi 
sınıfları antiemperyalist platform temelinde ulusal burjuvazi ile olası 
bağlaşıklıklar sorunuyla ciddi bir 
biçimde karşılaşmaktadırlar. Böylesi 
bağlaşıklıkların olanaklı olduğuna 
daha V.İ.Lenin işaret etmiştir. Komünist partileri, kendi belgelerinde 
ulusun, ulusal bağımsızlık için, emperyalizme karşı savaşmaya hazır 
olan tüm unsurlarının, ulusal-yurtsever güçlerin, birleştirilmesi gereğini vurgulamaktadırlar. Bu politika, 
ulusal burjuvazinin emperyalizmle 
uyuşmaya yatkın unsurları ile savaşımı gerektirmektedir. 

Belirli (faşizmin aktifleştiği, totaliter rejimlerin kurulduğu, savaş tehlikesinin belirdiği vb.) koşullarda 
işçi sınıfı, büyük burjuvazi içindeki, 
özellikle onun en gerici kesimi ile 
daha sağduyulu davranan ve daha 
gerçekçi düşünen çevreleri arasındaki çelişkilerden yararlanabilir ve yararlanmalıdır. Bu çevreler de işçi 
sınıfının geçici bağlaşıkları olabilirler. 

Sonuç olarak, çağdaş kapitalist 
toplumda yığınsal antitekelci savaşım 
yürütmek için, işçi sınıfının yönetiminde demokratik güçlerin geniş 
bağlaşıklıklarını yaratmak için elverişli olanaklar mevcuttur. Ancak bu 
yolda, herşeyden önce, işçi sınıfı 
ile orta katmanların çıkarları bir 
olmakla birlikte, bunların görüşleri 
ve konumları arasında farkların bulunmasından kaynaklanan güçlüklerle 
de karşılaşılamaktadır. 


Bağlaşıklar ve sosyalizm için 
savaş 


Komünist partileri, antitekelci ve 
antiemperyalist dönüşümler için savaşim yürütürken, bağlaşıklıklar stratejisini aynı zamanda işçi hareketinin 
sosyalizm görevlerini gerçekleştirmenin агас! olarak görmektedirler. Komünist partileri bu görevleri yerine 
getirirken şu Leninci tutumdan hareket etmektedirler: “Sınıfları ortadan 
kaldırmak, yalnız büyük toprak sahiplerini ve kapitalistleri kovmak 
değildir...bu aynı zamanda küçük 
üreticileri ortadan kaldırmak demektir, ama onları kovmak, onları boğ- 


mak olanaksızdır, onlarla geçinmek 
gereklidir, onlar yalnız çok uzun 
süren, ağır, dikkatli bir örgütçü 
çalışmayla değiştirilebilir, ıslah edilebilir (edilmelidir de)”, (17) 

Küçük üreticilerin tekellerin ezgisini sırtlarında hissederek katıldıkları antitekelci savaşım, onların görüşlerinde, politik konumlarında, 
toplumsal gelişmenin sosyalist perspektifine karşı tutumlarmıda değişikliklere yolaçmaktadır. Komünist par- 
Шеп de, sosyalizm savaşımının strateji ve taktiğini çizerken, bu katmanları, sosyalizmin onların köklü 
çıkarlarına uygun düştüğüne, işçi 
sınıfının erke gelince onların çıkarlarına saygılı olacağına ikna edebilecek politik eylem programlari öne 
sürmektedirler. 

Lüksemburg Komünist Partisi 
Başkanı R. Urbani'nin belirttiği 
gibi, "Komünistler, antitekelci dönüşümler uğrundaki savaşımın, halkın çoğunluğunu adım adım sosyalizmin görüşlerine ulaştıracağını 
umduklarını gizlememektedirler." 
(18). 

Fransız komünistlerinin 22. Kongresinde (1976), sosyalizm için savaşimin perspektifleri belirlenirken, antitekelci demokratik savaşım içinde 
"halkın çoğunluğunun sosyalizme 
doğru hareketini sürdürmek yönünde o zaman özgürce ve inançla 
karar verebilmesi için koşulların 
yaratılacağı” vurgulanmıştır. 

Sovyet erkinin oluştuğu yıllarda 
Bolşevikler orta köylülüğe karşi 
böylesi bir strateji uyguladılar. V.I. 
Lenin, "orta köylülüğe karşı biz 
hiçbir zorbalığa izin vermiyoruz" 
(19) diyotdu. Bundan da öte, proletarya “sosyalizmin utkusu üğruna, küçük emekçilere ve sömürülen 
köylülere... geçici önlemleri... seçme- 


(17) М1. Lenin. Tüm Yapitlar, с. 41, 5.27 


de ödün vermek zorundadır" (20). 
Bu nedenle Bolşevikler toprağın dengeli kullanımına ilişkin bir yasa 
çıkardılar. Bunda köylüler ısrar ediyordu ve proletarya partisi "itirazını belirtiyordu". Bolşevikler, yığınları yalnız pratik deneyimlerinin 
sosyalizme götürebileceğine inanarak bu yasayı kabul ettiler.V.İ.Lenin, 
"proleter olmayan emekçi yığınlarının (en başta köylülerin) deneyiminin, proletarya erkini burjuva 
erkiyle kıyaslama, karşılaştırma deneyiminin çok büyük önemi olduğunu" (21) yazmıştır. Proletaryanın görevi, onların bu kıyaslamayı 
yapmalarını kolaylaştırmaktır. 

Avrupa ve Asya sosyalist ülkelerinin deneyimi göstermektedir ki, 
işçi sınıfının proleter olmayan sosyal katmanlarla bağlaşıklık ilişkileri 
sosyalizm kuruculuğunda, proletarya 
diktatörlüğünün sınıfsal temelinin 
güçlenmesinde ve halk yığınlarının 
yeni toplum kuruculuğuna çekilmesinde son derece önemlidir. 

Bununla birlikte bu politika sınıfsal bir politikadır. Bu, değişik sınıfların ve sosyal katmanların basit 
bir toplamı değil, bunların ilerici 
ve çağımızın en devrimci sınıfı 
olan ve çıkarları komünist partiletince dile getirilen işçi sinifinin yönetiminde birleşmesidir. 

Sosyalizme geçiş, yeni toplumun 
kuruluş sürecinde işçi sınıfının köylülükle, proleter olmayan emekçi 
katmanlarıyla bağlaşıklığı, özünde 
tüm emekçi halkın birliğinin güçlenmesine hizmet etmektedir. Bağlaşıklık politikası sayesinde komünistler toplumun tüm katmanlarının 
çıkarlarını gözönünde tutmakta, nüfusun değişik gruplarının görüşlerini 
dikkate almakta, sosyalizm kuruculuğu döneminde ortaya çıkan so- 


(18) Barış ve Sosyalizm Sorunları ("Yeni Çağ"), 1976, sayı 11,s.13 


(19) У. İ.Lenin. Tüm Yapıtlar, c.38, 5.194 
(20) V. і. Lenin. Tüm Yapıtlar, c.35, 5.103 
(21) V.I.Lenin. Tüm Yapıtlar, с.40, s.16 
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tunlara yanit vermektedir. Çıkarları 
saptamak, gözönünde tutmak ve 
uyumlaştırmak, bağlaşıklıklar politikasının en önemli görevlerinden biridir. Macaristan Sosyalist İşçi Partisi MK Birinci Sekreteri J.Kadar' 
m belirttiği gibi, toplumsal-politik 
gelişme sonucunda sosyalist ülkelerde dost emekçi sınıfların temel 
çikarları aynıdır, "ата yine de tüm 
toplumun çıkarlarının yanısıra değişik grup ve kişilerin çıkarları vardır. 
Parti bu çıkarları tanımakta ve bunların, tüm toplumun ortak çıkarlarına öncelik verilmesi temelinde 
gerçekleştirilmesini sağlamayı görev 
bilmektedir” (22) 


Sınıfsal ve politik 
bağlaşıklık biçimleri 


İşçi sınıfının ve demokratik güçlerin devrimci savaşımının değişik 
gelişme aşamalarında, komünist partileri sınıfsal ve politik bağlaşıklıkların değişik biçimlerini uygulamışlardır. Komünistler bağlaşıklıklar 
stratejisinin görevlerini, somut politik durumdan, işçi sınıfının ve potansiyel bağlaşıklıkların önünde duran amaçlardan, sınıfsal ve politik 
güçlerin gerçek karşılıklı güçler oranından hareket ederek yerine getiriyorlardı. Bağlaşıklıkların kurulması 
bazen şematik yaklaşımların dogmatizm ve sekterliğin belirmesiyle 
zorlaşmaktadır. Bağlaşıklıklar stratejisine böylesi bir yaklaşıma kararlılıkla karşı çıkan G.Dimitrov, Komintern'in 7. Kongresi'nde şunları belirtmiştir: "Eğer biz politikamızı ve taktiğimizi değişen duruma ve dünya 
işçi hareketinde oluşan gelişmelere 
göre, uygun bir biçimde ayarlamasaydık... devrimci Marksistler, 
Leninciler olamazdık”. G. Dimitrov 


komünistleri, "çoğu kez yoldaşlarımızı yiyip bitiren uydurma şemalara, ölü formüllere ve hazır şablonlara saplanmaların kökünü acımasızca kazımaya" (23) çağırmıştır. 

En geniş halk katmanlarını etki 
alanına alan gelişmiş ve ayrıntılı 
bir politik partiler sistemine sahip 
olan çağdaş kapitalist toplumda, 
sınıfsal bağlaşıklıklar politik partiler arasında koalisyonlar ve bloklar aracılığı ile kurulmakta ve önemli ölçüde yaşama geçirilmektedir. 

Bununla birlikte sosyal bağlaşıkliklar politik partilerin bağlaşıklıkları dışında da olanaklıdır. Tarih 
geniş sınıfsal bağlaşıklıkların partiler arasında görüşmeler yoluyla değil 
de, doğrudan yığınsal savaşım süreci 
içinde oluşturulduğu örneklere tanıktır. Örneği, Rusya'da birinci devrim döneminde işçi sınıfının köylülükle bağlaşıklığı birçok kez, köylülüğün "'bağımsız partisi" olmadan, 
çok değişik biçimlerde gerçekleştirilmiştir. (24) 

1917'de Rusya'da işçi sınıfının 
birliği ve köylülükle bağlaşıklığı, 
öteki partilerle anlaşmalar yoluyla 
sağlanmamıştır. Tersine, yığınların, 
kapitalizmi alaşağı edebilecek bir 
birliğini sağlamak için, bolşevikler, 
yığınlardan belirli destek gören uzlaşmaci partilerle savaşmak zorunda kaldılar, Menşeviklerin ve SR'lerin içyüzünü açığa vurmadan, işçi oSınıfı- 
nın yönetiminde emekçilerin, Büyük 
Sosyalist Ekim Devrimi'nin utkusunu sağlayan o geniş birliğini sağlamak olanaksız olurdu. Bolşeviklerin "sol"-SR'lerle bağlaşıklığı, işçi 
sınıfı ile köylülük arasındaki bağlaşıklığın güçlenmesinde olumlu bir 
rol oynamış olsâ da, uzun sürmedi. 
Sınıf savaşımının pratiği bu bağlaşıklığı aştı. Emekçi yığınların birli- 


(22) Barış ve Sosyalizm Sorunları ("Yeni Çağ"), 1977, sayı 1, 5.7 
(23) G. Dimitrov. Seçilmiş Yazı ve Söylevler, Moskova, 1972,5.185, 189 
(24) Bak: V.İ.Lenin. Tüm Yapıtlar, c.17, s.382 
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ği, tek partinin, komünist partisinin 
çevresinde oluştu. 

Komünist partileri yığınlar içinde 
bağımsız çalışma yürütme hakkından 
ve görevinden hiçbir zaman vazgeçmeden, tekelci sermayeye karşı ortak 
savaşıma hazır olan öteki politik 
partilerle anlaşma ve bağlaşıklığa 
gitmektedirler. 

Sınıf savaşımının yolu karmaşıktır. Bu nedenle sınıflar, sosyal katmanlar ve politik partiler arasında 
bağlaşıklık ilişkileri, her defasında 
görüldüğü gibi, hiç de aynı zaman 
kesimi içinde oluşmamaktadır. Bununla birlikte Leninci strateji komünist partilerinin bağlaşıklıklarını hem 
"aşağıdan", hem de "yukarıdan" 
kurmalarını gerektirmektedir. 

Komünist partileri, bağlaşıklık politikasını uygularken, kendilerini antiemperyalist ve antitekelci güçlerin 
birliği için savaşımın belirli biçim 
ve yöntemlerine kopmaz bir biçimde bağlamamaktadır. Ödünler politikası ile bağlı olan bağlaşıklıklar 
politikası, komünistlerin esneklik göstermekle olası bağlaşıklarla uzlaşmaya gitmeye hazır olmayı bağlamasını ve sınıfsal-devrimci çizginin ilkelerini ardıcıl olarak uygulamasını 
gerektirmektedir. 

Antiemperyalist ve antitekel güç- 
komünist partileri, savaşımda bağlaşıklarının zararına olabilecek bir önderlik rolünün kendilerine tanınmasını hiçbir zaman bağlaşıklığın bir 
ön koşulu olarak ileri sürmemektedirler. Bununla birlikte onlar, ortak 
davanın en aktif, en ardıcıl ve en 
kararlı savaşçıları olacaklarını ve bu 
niyetlerini gizlememektedirler. Onlar 
yığınların sevgi ve saygısını kazanmaya, bağlaşıkları birbirine yakınlaştıran eylemlerle öncülük rolünü 
elde etmeye çalışmaktadırlar. 

Komünist partileri değişik tarih- 


sel bağlaşıkların sınıfsal ve politik 
bağlaşıklıkların değişik biçimlerini 
kullanmışlardır. Rusya'daki sosyalist 
devrimin utkusundan sonra kapitalist 
ülkeler işçi sınıflarının devrimci savaşım dönemlerinde komünist partileri, amacı ve anlamı, "proletaryanın 
ertelenmez ivedi gereksinimleri "(25) 
konusunda, aralarında varolan görüş 
farklarına bakılmaksızın tüm işçileri 
savaşıma seferber etmek olan tek işçi 
cephesinin yaratılması görevini ortaya koymuşlardır, 

Faşizmin üstelemesi ve yeni dünya savaşı tehlikesinin artması, köylülüğün, küçük burjuvazinin, aydınların ve hatta burjuvazinin antifaşist 
eğilimli kesiminin işçi sınıfı çevresinde birleştirilmesini sağlayan antifaşist halk cephesi gibi bir sınıfsal 
ve politik bağlaşıklık biçimini yaratmıştır, 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında, 
Direniş Hareketi ve demokratik-halk 
devrimleri ve sosyalist devrimler sürecinde işçi sınıfının öteki sosyal 
katmanlarla bağlaşıklığının ulusal 
cephe biçimi ortaya çıkmıştır. 

Kapitalist ülkeler komünist partileri bugünkü aşamada barış, demokrasi ve toplumsal ilerlemeden yana 
çıkan tüm güçleri antitekelci bağlaşıklıklar içinde birleştirmeye çalışmaktadırlar, Kafa işçileriyle kol işçilerinin bağlaşıklığı bu geniş bağlaşıklıklar sistemi içinde önemli bir 
unsuru oluşturabilir ve oluşturmalıdır. 

Sömürge ve bağımlı ülkeler halklarının emperyalist ezgiden kurtulmak için yürüttüğü savaşım, komünist partilerinin önüne, geniş antiemperyalist halk cepheleri yaratma 
görevini getirmiştir. Gelişmekte olan 
ülkelerde sosyal farklılaşma olduğu 
ve büyükçe bir grup ülkenin sosyalist yönelim ve sosyalist gelişme 
yolunu seçtiği antiemperyalist hare- 


——— m. 
(25) Alıntı: V.İ.Lenin ve Komünist Enternasyonal. Moskova, 1970, 5.414 
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ketin bugünkü aşamasında komünistler, tüm yurtsever ve ilerici güçlerin, 
değişik türden antiemperyalist ve 
antioligarşik, ulusal-demokratik ve 
yurtsever cephelerde birleştirilmesin- 
den yana çıkmaktadırlar. 

Duruma göre, sınıfsal ve politik 
bağlaşıklıkların değişik biçimlerini 
kullanan komünistler, bu bağlaşıklıkları güçlerin basit bir toplamı 
olarak değil, bu güçlerin kat kat 
artması olarak görmektedirler. 


Bağlaşıklar ve 
ideolojik savaşım 


Bağlaşıklık kurdukları tüm güçlerin özgüllüğünü ve bağımsızlığını 
kabul eden komünistler, politik ve 
sosyal bağlaşıklıkların eylemlerinin 
nitelik ve içeriğini, sınıf savaşımının gidişini etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmaların ne kadar 
başarılı olacağı, işçi sınıfının devrimci öncüsünün, kendi ideolojik ve 
politik hattını yaşama geçirebilme 
ve yığınlara maledebilme yeteneği- 
ne bağlıdır. 

Yağınların, bağlaşıklık içinde yeralan politik partilerin program ve 
belgelerini karşılaştırma ve değerlendirme olanağı elde edebilmesi 
için, sınıf savaşımının perspektifleri 
ve (biçimleriyle ilgili konumlarda- 
ki farkları ortaya koymak; bu farkları geniş halk yığınlarının bilincine iletmek, olayların geliştiği ölçüde, yığınların reformist programların 
yetersizliğini ve reformist partilerin 
sınırlılığını anlamasına yardımcı olmak gerekmektedir, V.İ.Lenin in vurguladığı gibi, "kendi ilkelerine, kendi 
sinifina, kendi devrimci görevine, 
devrimi hazırlama ve halk yığınlarını devrimin utkusu için eğitme 
davasına bağlılığın bütün ödünlerde... 
yeralmasını başarabilmek” (26) ge- 


(26) V.İ. Lenin. Tüm Yapıtlar, c.34, 5.113 
(27) K.Marks, F.Engels. Yapıtlar, c.4, 5.384 
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rekmektedir. 

Öteki sosyal güçlerle politik bağlaşıklığa giden komünist partilerinin 
izlediği hat, ideolojik ödünlere kesinlikle "hayır" hattıdır. Bu bağlaşıklar 
içinde ideolojik savaşımın kaçınılmaz 
olduğu anlamına gelmektedir. F. 
Engels daha zamanında şunları yazmıştır: "Demokratların birleşmesi... 
karşılıklı eleştiriyi dıştalamaz. Böylesi bir eleştiri olmadan, bu birlik 
olanaksızdır" (27). 

Bağlaşıklık ne kadar geniş kapsamlı olursa olsun ve ne kadar değişik güçleri içerirse içersin, komünistlerin ideolojik konumlarını suskunlukla geçiştirmekle bu bağlaşıklık güçlendirilemez. Fransız Komü- 
Partisi Genel Sekreteri Geoge Marchais şöyle diyordu: "Biz önümüze 
koyduğumuz amacı hiçbir zaman 
unutmamalıyız. Biz komünistler her 
zaman ve her yerde emekçilerin 
çıkarlarını savunmak istiyoruz, bütün 
alanlarda kapitalizmin politikasına 
karşı durmak istiyoruz, biz burjuvazinin erkini yıkmak istiyoruz, biz 
halkımızın önünde sosyalizme giden 
yolu açmak istiyoruz." 


Sol ve demokratik güçlerin bağlaşıklığı, ne onlar arasındaki farkları 
ne de görüş ayrılıklarını ortadan 
kaldırır. Bu nedenle, ortak eylemler temelinde birliğin güçlenditilmesi 
ile tartışma ve konumların karşılaştırılmasını gerektiren sorunlarin 
bağlaşıklık çerçevesinde görüşülmesi 
içiçe yürütülmelidir. Şu ya da bu 
görüşlere karşı çıkmanın politik bakımdan amaca uygun düşmeyeceği 
hallerde, V.İ.Lenin komünistlere, bunu olumlu bir biçimde yapmalarını, 
gelişen olayların sınıfsal analizini 
yapıp açıklamalarını ve geçici amaçlar uğrundaki savaşımla sosyalizm 
perspektifi arasındaki bağı göster- 


\ 


melerini salık vermiştir. V. İ.Lenin 
şöyle demiştir: "Elde edilen tüm ve 
her türlü sonuçlarda biz, emekçi 
yığınları ağırbaşlı bir biçimde büyük sosyalizm amacına doğru görüren bağımsız, arı bir proletarya 
partisi olarak kalmalıyız" (28) 
Komünistlerin öteki politik partilerle karşılıklı ilişkilerindeki ideo- 


lojik ve politik bağımsızlığı, işçi 
sınıfının öteki emekçi katmanları 
ile bağlaşıklığının yığınların çıkarlarına, barış, demokrasi ve sosyalizm savaşımının çıkarlarına uygun 
ilerici bir politik platform üzerinde 
kurulması için en sağlam güvencedir. 


(28) V.İ. Lenin. Tüm Yapıtlar, c.16, 5.407-408 
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PARTİ YAŞAMI 


Parti işçi sınıfı için, 
tüm ezilenler için, 
kendisine güven duyan halk içindir 


Partiyi yığınlarla bağlamak, devrimci sürecin hangi aşamasında olursak 
olalım, günlük çalışmalarımızın, ideolojik çalışmalarımızın, örgütsel çalışmalarımızın, her zaman merkezi sorunlarının başında gelen temel bir görevdir. 
Her biri devrimci sürecin, devrimin politik ordusunu hazırlamaktan, sosyalist 
ekonomiyi yönetmeye kadar farklı aşamalarında savaşım veren barışçıl olduğu gibi, silahlı savaşım biçimlerinin de kullanıldığı değişik koşullarda çalışan kardeş partiler, parti ile yığınların bağını pekiştirmek, partinin yönetici 
rolünü aralıksız güçlendirmek için önlerine çıkan zorlukları, yeni sorunları 
büyük bir titizlikle inceliyor, çözümlüyor ve bunları aşmak için çalışıyorlar. 

Yığınlardan kopmak her zaman en büyük felaketlerin başlıca nedenlerin- 
den biri olmuştur. Şurası da açıktır ki, komünist öncü olmak, partiyi otomatik olarak yığınlarla bağlamaya yetmektedir. 

Yığınlarla partinin bağını kurmakta, sayısız aracın yanısıra, parti yayın 
organlarına ulaşan mektuplar da önemli bir yer tutuyor. Şimdi bizim yayın 
organlarımızın redaksiyonlarına ayda yüzlerce mektup geliyor. Gizlilik koşullarında çalışan bir parti için gerçekten büyük bir sayıdır bu. Partimizin ideoloji işçileri, bu mektupları özenle değerlendiriyorlar. Yığınsal ajitasyon 
açısından bu mektuplar çok değerli ipuçlari ile doludur. Bu sayımızda, bir 
yoldaşın İstanbul'dan gönderdiği bir mektubu ve kimi sempatizan mektuplarından yaptığımız bir derlemeyi veriyoruz. Ama önce söz konusu ipuçlarından birisi üzerinde durmak istiyoruz. 

Türk-İş'in Açıkhava Tiyatrosunda yapılan toplantısıyla ilgili ilk mektup 
pekçok ilginç ayrıntıyı içermektedir. Ama iki ilginç sosyal-psikolojik olgu 
bunların arasında dikkat çekiyor. 

Bunlardan birincisi, işçilerin söz konusu toplantiyla ilgili tutumlarıdır. 
Mektubu yazan yoldaş, çok önemli bir gözlemini aktarıyor. Onun yazdığına 
göre, işçiler, ilk başta böyle bir toplantıya itmekte isteksizmişler. Bu ilgisizlik hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü, Türk-İş yönetiminin sendikalarda demokratik bir yaşama izin vermedikleri, özel bir çabayla işçilerin geniş yığınını sendikal çalışmaların dışında tuttukları bilinen bir gerçektir. Cunta altında 
geçen yıllar boyunca bu yönetim basına arada sırada verdiği demeçler dışında, işçilerin talepleriyle ilgili hemen hemen hiçbir ciddi adım atmamıştır. 
Hatta onların semtine bile uğramamıştır. Bu durum, işçilerde, sendikal 
çalışmalara karşı ilgisizlikle sonuçlanan olumsuz bir ruh hali doğurmuştur. 
İşte Türk-İş toplantısı öncesinde işçilerin ilgisizliği böylesi bir nedene dayamiyor. 

Nedir ki, bu ruh halini kavrayan komünistler, olanaklı olan her yerde, söz 
konusu toplantıya katılmanın önemini işçilere açıklamışlar, Bize mektup 
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yazan işçi yoldaş, bu amaçla yaptığı özverili çalışmaları alçakgönüllü bir 
dille anlatıyor. Burada önemli olan, işçilerin ruh halini zamanında kavramış 
olmak ve toplantının yığınsal olması gibi bir görevin herkesden önce komünistlerin sorumluluğunda olduğunu anlamaktır. Sendikal çalışmada partinin rolünü artırma zorunluluğu, her şeyden önce, çelişkilerin böylesine keskinleştiği bir ortamda, sendikaların işçi sınıfının çıkarlarını uzlaşmasız savunan yönetimlerden yoksun olması gibi olumsuz bir olgudan doğuyor. 

Şimdi partimizin yönetimi, söz konusu mektuptan da esinlenerek, Türk- 
İş toplantısı deneyini genelleştiriyor ve şu sonuca varıyor: Bugünkü koşullarda, Türk-İş yönetimi hangi amaçlara olursa olsun, ortaya işçi çıkarlarını 
ilgilendiren en küçük bir talep attığında, ya da her hangi bir eyleme giriştiğin- 
de, eğer işçilerin büyük yığını bu yönde harekete çekilebilirse, sonuç, işçilerin bilinçlilik ve örgütlülük düzeyinin yükselmesi olacaktır. Bu ise, bugünkü 
aşamada, her şeyden önce komünistlerin olağanüstü çalışmalarına bağlı ka- 
İlyor. Parti nesnel durumu; diktatörlüğün baskılarını ve işçilerin yaşam koşullarının artan derecede olağanüstü kötüleşmesini, Türk-İş yönetiminin işbirlikçi oligarşiyle sınıfsal işbirliğini, sendikalarda demokrasinin baltalandığını, 
işçilerin sendikal eylemlere, sendika içi yaşama ilgisizliğinin sınıf savaşının 
önünde olumsuz bir etken olarak durduğunu ve asıl şimdi, en basit sendikal 
eylemin kaçınılmazlıkla politik bir savaşıma dönüşeceğini saptamakta, partinin işçi sınıfının ekonomik, sosyal savaşındaki rolünü aralıksız artırmanın 
belirleyici önemini belirtmektedir. 

Bir eylemin deneyi (artı) gerçeği çıplak yansıtan bir mektup (eşittir) 
Marksizm-Leninizm ışığında hazırlanmış devrimci parti politikası... Böyle 
bir denklem ne denli abartma içerirse içersin, özü bakımından doğrudur ve 
hareketimizin bugün içinde bulunduğu durum açısından çok daha fazla 
doğrudur. 

İkinci ilginç gözlem ise, bizi çıplak gerçekle yüz yüze getirmektedir. Mektubu yazan yoldaş şöyle anlatıyor? Küçük bir grup işçi, "en büyük Türk-İş" 
diye slogan atmaya başlayınca, bir başka grup, buna tepki gösteriyor ve 
"en büyük işçiler, başka büyük yok" sloganını atıyor. Ondan sonra, tüm 
toplantı boyunca bu slogan en fazla tutan slogan oluyor. 

Neden? Kuşkusuz, bu slogan özü bakımından, işçi sınıfının yığınsal bir 
toplantıya katıldığı zaman kendi gücünü görmesi sonucu dile gelen sınıf 
bilincinin bir yansımasıdır. Gelgelelim, onun biçimini belirleyen başka bir 
etkendir. Ülkede diktatörlük rejimi, 12 Eylül'den beri her türlü yığınsal toplantıyı yasaklamıştır. Yığınları akla gelen tüm manipulasyon araçlarıyla politika dışına itmek için her şeyi yapmıştır. Milyonlarca emekçi, yıllardan beri, 
boyalı basının ortaya attığı bütünüyle depolitisazyon amaçlı "sorun "larla 
şaşırtılıyor. Bu durumda, futbol maçlarının sloganlarının, sınıf savaşına özgü 
bir özle doldurularak, Türk-İş toplantısında dile gelmesi hiç de şaşırtıcı değildir. 

Ama daha da önemlisi, yığınları politika dışına itmek için yaygınlaştırılan klişelerin, derin bunalım koşullarında tam karşıtına dönüşmesinden çıkarılacak çok önemli sonuçlar vardır. İşçi sınıfının niteliklerini yalnızca kitaplardan öğrenenler, bu türden özellikleri kavrayamazlar. Gerçek yaşamın bize 
hoş gelmeyen burjuvazinin yozlaştırıcı lekelerini taşıyan olguları ile iç içe 
olmayan bir sınıf bilinci yalnızca kitabi bir laf, bütünüyle bir soyutlamadır. 

Eğer bir parti işçi sınıfını eğitme görevinden vazgeçmeyecekse, onun gerçek yaşamını incelemeli, gerici propagandanın yaygınlaştırdığı tüm klişeleri 
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tersyüz edebilecek sloganları, kanıtları bulmak için aralıksız çalışmalıdır. 
"Еп büyük işçiler başka büyük yok!" haykırışları, faşizmin öldürücü, yozlaştırıcı ideolojik saldırısı ortamında devrimci solganların kendine özgü bir biçimde nasıl oluşabileceğini gösteren çok ilginç bir örnektir. 

"Sloganlarımız neden etkili olmuyor?" diye yakınan her devrimci, önce 
yığınların hangi dille konuştuklarına bakmalı, milyonlarca insanın alışkanlıklarını, ruhsal halini dikkate almalı, sloganlarının biçimini -özünü değil- bunları 
ve daha bir dizi faktörü dikkate alarak hazırlamalıdır. 

İşte, bir okuyucu mektubundan çıkan ikinci ilginç sonuç böyledir. Biz 
aynı zamanda bu mektupta (biz biliyoruz ki, bu mektup daha birçok parti 
örgütünün ve yoldaşın çalışmasını da dile getiriyor, temsil ediyor) dile gelen 
parti çalışmasını dikkate alarak şunu da söyleyebiliyoruz: Partimiz tüm bu 
söylenenleri yaşama geçirecek, yaratıcı, girişimci, özverili kadrolara sahiptir. 
Hergün yığınların içinde yeni deneyler kazanan bir kadrolarla TKP aralıksız 
ileri yürüyecektir. 

Sempatizanlarımızdan gelen mektup örnekleri ise, kuşkusuz incelediğimiz 
türden sonuçlar çıkarmamıza olanak vermiyor. Ama biz bu mektuplarda da, 
parti üyesi olmayan emekçilerin, gençlerin, kadın ve erkeklerin, partimize 
duydukları büyük güveni, onların daha şimdiden işçi sınıfının büyük olması 
için partimizle birlikte kollarını sıvadıklarını görmekteyiz. Böyle bir güven 
sağlamadıkça, parti kongremizin "Daha güçlü TKP!" sloganı yaşama geçmiş 
sayılamaz. Ve söz konusu mektuplar, bize daha şimdiden doğru bir yola 
girdiğimizi, önümüzde aşılacak dağlar gibi görevler dursa bile, sıkı gizlilikte 
çalışan partinin, her geçen gün daha fazla parti dışı yığınlara dayanmakta olduğunu kanıtlayan küçük, ama çok değerli belgelerdir. Patti kendisi için 
değil, işçi sınıfı için, tüm ezilenler için, kendisine güven duyan halk içindir. 
Parti, işçi sınıfının, ona güvenen tüm insanların bu güvenine layık olabilmek 
için elden geleni yapacaktır. 
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3 Haziran işçi toplantısı 


Türk-İş birinci bölge temsilciliği- 
nin 3 Haziran günü İstanbul'daki 
Açıkhava Tiyatrosunda tertiplemiş 
olduğu toplantı 12 Eylül 1980'den 
bu yana yapılan en büyük işçi toplantısıydı. Bu toplantıya bölgemizdeki işçiler de katıldı. 

Toplantıdan bir süre önce bağlı 
oldüğüm yoldaş, yapılacak olan bu 
toplantıdan söz etti. Toplantıya işçilerin örgütlü katılması gerektiğini 
söyledi. İşçiler arasında toplantıya 
Katılımı örgütlerken, onların kafalarını açmamızda yardımcı olacak 
malzemeyi de verdi. Bunlar; TİSK' 
in ve MESS'in toplu sözleşmelerde 
uygulayacakları ilke kararları, Halit 
Narin'in işçi düşmanı açıklamaları, 
Türk-İş başlarının bunlar karşısındaki 
tavırlarını içeren, Türk-İş'i teşhir 
etmeye, Türk-İş başlarının ikiyüzlülüğünü sergilemeye yarayacak somut 
belgelerdi. Yoldaşla görüşmemden 
hemen sonra işe koyuldum. 

İlk iş, şubemize bağlı işyerlerin- 
de aktif olarak çalışan birkaç arkadaşla görüşme olanağı sağladım. Birlikte yaptığımız toplantıda arkadaşlarla toplantıya yığınsal katılınması 
gerektiği görüşünde birleştik. Arkadaşlar kimi işlerlerinden 6, kimilerinden 8, kendilerine yakın olanlardan ise daha fazla getirebilceklerini 
söylediler. Öncelikle şubemiz birimlerindeki, bize yakın olan öncü işçilere haber verilmesini kararlaştırdık. İşyerlerimize göre iş bölümü 
yaptık. 


Akın AKBULUT 


Ertesi gün eski çalıştığım yerdeki 
baş temsilci arkadaşı aradım. Türk- 
İş toplantısından haberleri olup olmadığını sordum. Toplantıyla ilgili 
haber şube tarafından iletilmişti. 
Ancak sendika yöneticileri, yedi 
kişiden fazla insan getirmemelerini 
söylemişti. Toplantıya gitmeye pek 
istekli olmadıklarını belirtti... "bizi 
satan patron köpeğini mi alkışlamaya 
gideceğim, alkışlamaktansa gitmem 
daha iyi" dedi. Ben, toplantıya 
mutlaka katılınması gerektiğini, toplantıda istemlerimizi dile getiren sloganlar atarak Türk-İş'e uyarıda bulunabileceğimizi anlatmağa çalıştım, 
“hatta yığınlar olması için de çaba 
harcanmalıdır" dedim. Bunun üzerine 
“fazla insan olursa toplantıyı iptal 
ederler "dedi. "Önemli olan orada 
işçilerin yığınsal bir şekilde gücünü 
göstermesidir. Binlerce emekçi bu 
toplantıya gelsin de zarar yok varsın 
toplantı iptal edilsin" dedim. Toplantıya katılmanın önemini anlamıştı. 
Mutlaka geleceklerini ancak en fazla 
on kişi getirebileceğini söyledi. Ertesi 
gün yoldaşların "iyi olur" önerisini 
gözönünde bulundurarak, eski bir 
sendikacı olan bir arkadaşımı ziyarete gittim. Biraz havadan sudan sohbet ettikten sonra Türk-İş toplantısı 
konusunda görüşlerini ve bize neler 
yapmamızı önerebileceğini sordum. 
Basından izlediği kadarıyla bu toplantinn Türk-İş başlarının kamuoyunda tabanın yanlarında olduğu havasını yaratmayı amaçlayan bir gövde 
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gösterisi olacağını ve kimseye Söz 
verilmeyeceğini söyledi. Ben de ona 
toplantıda yapmayı düşündüğümüz 
şeylerden söz ettim. Bu toplantıdan 
Türk-İş başlarının ikiyüzlülüğünü sergilemek, Özal'in ekonomik yıkım 
politikasını, işçilerin aktif mücadelelerine ışık tutacak somut hedefler- 
den biri olarak göstermek için yararlanmak istediğimizi söyledim. Bunun 
karşısında sendikacı arkadaşım şunları önerdi: "Konuşma yeteneği olan 
bir arkadaşınız kürsüye gidip ismini 
yazdırmalı. Konuşma fırsatı verilmezse, yine yetenekli bir arkadaş Şevket 
Yılmaz'ın konuşması sirasında, konuşmanın akışına göre zamanı iyi 
saptayıp, ayağa kalkıp konuşma 
hakkını zorla istemeli. Elbette bu 
çıkişa işçilerin çoğunluğunun desteği sağlanabilmelidir."' Arkadaşım nasıl bir konuşma yapılabileceği konusunda da önerilerde bulundu. İşçilerin günlük yaşamından başlayıp, sendikal hakların budanmasını, bunun 
tek sorumlusunun Türk-İş başları 
olduğunu, Özal'ın yıkım politikasına 
karşı Türk-İş'in ilkeli karşı koymadığını ve koyamıyacağını, çünkü, 
Türk-İş başlarının şimdiki hükümet 
de dahil geçmişteki tüm hükümetlere 
diyet borcu olduğunu vurgulayan bir 
konuşma yapılabileceğini söyledi. 

Sonraki gün, aktif bir arkadaşla 
yaptığımız toplantıda kararlaştırdığımız gibi, görüşme yerine gittim. 
Arkadaşlardan biri gelmişti. Yanında 
bazılarını tanıdığım beş-altı arkadaşla 
oturuyordu. Seslendiler, selam verip 
yanlarına oturdum. Aralarında şimdiye kadar bu sorunlara ilgisiz olan 
bir-iki kişi de vardı. Bir süre oturduk, 
diğer aktif arkadaşın işyerinden ayrı 
ayrı beş kişi geldi, Bir süre sonra 
başka bir işyerinden şube yöneticileriyle bir arkadaş daha geldi. Sohbet 
esnasında yöneticilere toplantının 
nasil olacağı, ne gibi çalışmalar yaptıklarını sordum. Organizasyon hakkında bilgileri olmadığını, gidiş için 
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yeteri sayıda araba tutulduğunu ve 
arabaların hareket saatlerini söylediler. Atılacak sloganlar, konuşma yapmak isteyecek olanlar konusunda ne 
düşündüklerini sorduğumda, sadece 
Türk-İş başkaının konuşacağı, başkalarına izin verileceğini sanmadıkları 
yanıtını verdiler. Onlar İzmir'deki 
toplantının işçilerin zorlamasıyla nasil bir forum havasına dönüştüğünü 
hatırlattım. Toplantıda da Türk-İş 
başları işçiler arasında teşhir edilmelidir dedim. Sözlerime onlar da Каtıldılar. 

Arkadaşlara yoldaşın verdiği malzemeyi gösterdim. İşçi arkadaşlar 
TİSK ve MESS'in toplu sözleşmelerde izleyecekleri ilke kararlarını, Halit 
Narin'in Nokta'da çikan işçi düşmanı 
yazısını, Türk-İş başlarının bunlara 
sözde yanıtlarını, Türk-İş'in İzmir'de 
kadınlara verdiği seminerde zamların 
ve Özal'ın politikasının savunulduğunu ve kadın işçilerin gazetecilerle 
görüştürülmek istenmediğini içeren 
yazıyı, ve Emin Çölaşan"ın geçmiş 
hükümetin çalışma bakanı Turan 
Esener, sendikal yasalar hakkında 
Türk-İş"i uyardığı için Türkİş yönetiminden Kaya Özdemir "in, Yıldırım 
Aktürk'e Esener"i şikayetini içeren 
yazıyı ilgiyle gözden geçirdiler. Günlük basında yer alan, gerçekleri 
yansıtan bu yazıların her işçiye 
anlatılması gerektiğini söyledim. 

Ertesi gün otobüslerin hareket 
yerinde bayağı kalabalıktık. Yol 
boyunca işçi arkadaşların heyecanli 
oldukları ve toplantıda olacakları merak ettikleri her hallerinden belli 
oluyordu. Toplantı yerine geldiğimiz- 
de Türk-İş'in rozet ve kasketlerini 
taktık. Boş kalan yerlere grup 
grup oturduk. Şöyle bir göz gezdirrildiğinde, işçilerin yüzlerinden 12 
Eylül'den bu yana ilk kez birlikte 
olmalarının sevinci gözlenebiliyordu, 
Sloganlar çoktan atılmaya başlamıştı: "YHK"na Hayır!", "Sendikal 
Özgürlük", "Grev bizim hakkımız 
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söke söke alırız", "Zamlara hayır!" 
Kürsünün arkasında işçilerin ezilmişliğini, sömürüldüğünü simgeleyen resimler, ortada Türk-İş'e bağlı sendikaların isimlerinin olduğu tabela vardı. Bunların önünde sıralanmış oturan sendika başkanları ve aralarında 
sırıtarak duran Kaya Özdemir, bunun 
ne kadar içi boş ve yapmacık bir 
tablo olduğunu ortaya koyuyordu. 
İşçiler coşmuştu, sloganlar bir 
köşeden başlıyor, anında tüm alanı 
sarıyordu. Biryerlerden "en büyük 
Türk-İş” sloganı geldi. Hemen ardından başka bir slogan başlattılar: 
"En büyük işçiler, başka büyük yok!’ 
Bu slogan "en büyük Türk-İş" sloganını başlatanlar tarafından bile 
tutuldu ve alkışlandı, en çok söylenen slogan haline geldi. Kürsünün 
arkasından bir folklor ekibi göründü. 
Cılız mi cılız, etkisiz mi etkisiz... İşçilerin hiç ilgilenmediği görülüyordu. 
Daha sonra kürsüden bir ses 
Şevket Yılmaz'ın toplantıya gelmek 
üzere olduğunu ilan etti. İşçiler, 
"Sendikalara Özgürlük", YHK'na 
Hayırl", Türk-İş uyuma, görevini 
yap", "Grev bizim hakkımız söke 
söke alırız" diye daha bir coşkuyla 
bağırmaya başladılar. Şevket Yılmaz, 
Açıkhava Tiyatrosunun merdivenlerinden aşağıya kasılarak iniyor, tıpkı 
Mafya babası gibi de korunuyor. 
Türk-İş 1. bölge temsilcisi Topkar 
arkasından ellerini havaya kaldırmış 
tezahürat yapın gibilerden hareketler 
yapıyordu. Ama işçiler daha da coşkuyla bağırıyordu, aleyhte sloganları. Şevket Yılmaz gibilerinin ipliğinin 
pazara çıktığını gösteriyordu bu. 
Ama o, sanki sevgi gösterisinde bulunuluyormuş gibi selamlayarak kürsüde bekleyen sendika başkanlarının 
yanına vardı. Tokalaştılar. Topkar, 
tek tek sendikaların isimleriyle başkanları takdim ettikten sonra saygı 
duruşuna geçildi. Tek tek sesler 
geliyordu aralardan, "açız”, "Türk-İş 
uyuma" diye. Ve duymadığımız bir 


sürü başka ses. Sessizlikte yükselen 
bu seslerin benim olduğu gibi yanımdaki birçok arkadaşın da benliğini sarıp, ürpermelerine neden olduğunu yüz ifadelerinden belli oluyordu. 

Şevket Yılmaz'ın kürsüye davet 
edilmesiyle toplantı yeri yeniden 
aleyhte sloganlarla inlemeye başladı. 
Şevket Yılmaz konuşmasında hükümetin yıkım politikasını savunmakla 
başladı. İşçiler; "Hükümeti savunma! 
"zamları savunma!", "görevini yap”, 
“Türk-İş uyuma!” sloganlarıyla toplantı yerini inletiyorlardı. Konuşmasının bir bölümünde sanki sermaye 
çevrelerine mesaj yollar gibi: "Aman 
yapmayın, görüyorsunuz bunları, sus 
payı bırakın. Hepimiz aynı gemideyiz, yoksa batarız. Bundan da siz 
çok zarar edersiniz" dedi. Hemen 
ardından işçiler; "Holdingler yönetimde Türk-İş nerede!", "Uyuma, 
görevini уар!", "En büyük işçiler!" 
sloganlarını atmaya başladılar, Bu 
sloganlardan öyle sıkıştı ki, "Dinleyip sonunda hep beraber bağıralım" 
demek zorunda kaldı, Hükümetin 
yaptıklarını savunan konuşmasını 
sürdürürken, orta yerlerdeki işçiler 
kalkmış söz hakki istiyorlardı, fakat 
seslerini duyuramıyorlardı. Sloganlar 
işçilerin söz hakkı istemini boğuyordu. Bir işçi, koşarak kürsüye Şevket 
Yılmaz'ın karşısına gidip, söz hakkı 
istedi. İşçiler hepbir ağızdan "işçiye söz hakkı" diye bağınyorlardı. 
Şevket Yılmaz, "az kaldı, bitireyim ondan sonra konuş" demek 
zorunda kaldı. Yılmaz"ın konuşması 
sürerken işçiler boş laflara aldanmadıklarını gösterdiklerinin, gereken 
dersi verdiklerinin gururuyla gruplar 
halinde kalkmaya başladılar. Oturduğumuz yerden, "bekleyin işçi 
arkadaşın konuşması için zorlayalım" diye uyarıda bulunduk. Uyarımızı duyan işçiler beklediler, ancak 
ne yazık ki, konuşma isteğinde bulunan arkadaş oradan gitmişti. 
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İhanetin başı Şevket Yılmaz kürsüden iner inmez, sendikasının başından kovulan Topkar, memurluğunu 
korumak için, hınçla kürsüye gelerek 
"bu toplantıyı sabote etmek isteyen 
bazı mihraklara meydan vermiyecegiz" der demez, işçiler hepbir ağızdan "yuh" çekerek, ihanet çetesine 
gereken dersi verdiler. İşçilerin bu 
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sevinciyle toplantı sona erdi. 

İşçi sınıfımız mutlaka bu ihanet 
çetelerini örgütünün başından kovacaktır. Çünkü komünistler işçilerin 
savaşımına işik tutuyor, yönlendiriyor, önünde yürüyor ve yürüyecektir, 


TKP'nin savaşkan, 


özverili sempatizanları 


"YÜKÜ BEN DE PAYLAŞMAK İSTİYORUM" 


"Yayınlarınızı 6 Kasım seçimlerinden bir ay önce dinledik. O günden 
bu yana devamlı dinlemekteyiz. Bizler bir fırında çalışan işçi ve emekçileriz. Birgün işyerinde çalışırken, 
küçük bir radyodan TKP'nin Sesi 
yayınını duyduk. Sonuna kadar dinledik. Güzel şeylerden bahsediyordu 
ve sömürücü patronlar düzenine karşı 
boyun eğmememizi söylüyordu. Dinledik, dinledikçe rahatladık. Rahatladıkça, gururlanıp heyecanlandık.Çünkü ekmeğimizin hergün bir parça 
daha azaldığını, gecekondularımızın 
yıkıldığını ve bu yönetimin açlık, 
zulüm ve işkenceden başka bir şey 
vermeyeceğini söylüyordu radyonuz. 
Biz işçiler radyoyu dinlerken patronun kendisi, yeğeni ve bir akrabası 
da oradaydı. Onların rengi bir saraпр bir kızarıyordu. Sanki eli silahlı 
biri onları ölümle tehdit ediyordu. 

İşte o günden bu yana biz işçiier TKP'nin Sesi'ni dinliyoruz. Kasete alıp dinlemeyen arkadaşlara vererek onların da dinlemelerini sağlıyoruz." 


D.K-R.Ş-A.S.-İstanbul 


"Uzun süredir yayınlarınızı alıyorum. Bilhassa Atılım"daki son gelişmeler, O'nun onbeş günde bir 
çıkması, okur mektuplarının gide- 


rek artması, bütün zorluklara rağmen 
cuntanın zindanlarından haberlerin 
gecikmeli olsa bile yayınlanması, 
Türkiye ve Kürdistan'daki nabzın 
yazarlarınız tarafından anında değerlendirilmesi, benim yayınlarınıza ve 
siyasetinize olan sempatimin giderek 
gelişmesinde büyük rol oynuyor." 


AMZ-Federal Almanya 


"Sizlerin sesini duydukça kendimi sizlerin yanında buluyorum. Sanki 
bütün konuşmalar benim için yapılyor. O kadar canlı. Sizleri uzun 
zamandan beri dinliyorum. Artık 
sizleri ve tüm yurtseverleri kendime 
dost bildim. Dost kalacağıma and 
içerim. Yükünüz çok hassas ve ağır. 
Bu yükü ben de paylaşmak istiyo. 
rum.” 


Balıkçı-Libya 
Bingazi'de çalışan bir işçi 


"Ben TKP'ye sempati duyan bir 
еу kadınıyım. Dolayısıyla zamanımın 
çoğu çevremdeki insanlarla geçiyor. 
Onların pek çoğu geleceklerinin güvence altında olmadığını görüyorlar. 
Bugün pekçok insan işsiz ve açlıkla 
mücadele ediyor. Evren-Özal çetesi 
kendilerini çoban, halkı da koyun 
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sürüsü sanıyorlar. Ben TKP'ye olan 
sempatimden ötürü kendimi mutlu 
kabul ediyorum.” 


Bir ev kadını-Denizli 
"Ben 19 yaşında genç bir TKP 


sempatizanıyım. Dört yıldan bu yana 
yayınlarınızı dinliyor, dinletiyorum, 


Yayınlarınız çok güzel ve gittikçe de 
güzelleşiyor. Özellikle yazışma adresini vereli beri... Çünkü bu adresiniz 
sayesinde salt parti üyeleri değil, 
biz sempatizanlar da görüşlermizi 
dile getirme olanağı buluyoruz." 


Selam olsun kucak kucak 
Polatlı-Ankara 


“TKP SEMPATİZANLIĞI ONURDUR!" 


"Partimin 5. Kongresi'nden bu 
yana -partimin diyorum. Çünkü ben 
bir sempatizanım- partimin ilkeleri 
ve kararları doğrultusundaki çalışmalarımı büyük bir sorumluluk ve 
coşku içerisinde yaşama geçirirken 
o yüksek duyguları yaşarım, Onur. 
lu bir sıra neferi olmanın coşkusu 
ile yüreklenirim. Beş çocuklu, kırkbeşe yakın ilerlemiş yaşıma tağmen 
kendimi çok dinç, kararlı, hayatı 
çok seven bir kişi olarak görürüm. 
Bunu bana pattim sağladı." 


Mustafa Suphi'nin yolunda 
Çiğli-İzmir 


"Biz gençler, Türkiye işçi sınıfına ve onun öz partisine büyük 
benliğimizle kendimizi adadık. Ve 
belki birgün partimizin saflarında bir 
komünist olarak yeralma onurunu 
taşırsak, yani bizlerin yüreklerimizin en üst köşesinde ışıldayan umudumuz, amacımız gerkçekleşirse, 
bizden çok daha ağır koşullarda 
işçi sınıfının 1 Mayıs geleneğini 


“SAVAŞ BİR HEVES 


“Her parti sempatizanı bir partili kadar, partinin almış olduğu kararları yığınlara götürmede sorumludur. Parti politikasının yığınların 
günlük sorunları içerisinde gösterebildiği ölçüde yığınlarla ilişkileri 
pekişir. Ve bu ilişkiler parti safyaşatan ve bugünlere aktaran komünistlere, Mustafa Suphilere, Bilen ve Deniz yoldaşlara layık olduğumuzu kanıtlayacağız. 

Bu sözler bazılarına iddialı böbürlenmeler gibi gelebilir. Ancak 
biz, bizleri bu bilince ve inanca 
ulaştıran partimize ve kendimize 
güveniyoruz." 


Vehbi Özer-İstanbul 


“Partimizin bildirileri, broşürleri, dergileri, ülkemizde elden ele dolaşıyor. 
Radyomuzun düğmesi hergün binlerce el tarafından çevriliyor. TKP 
sosyal yaşam birimlerinde, fabrikalarda, okullarda, emekçi semtlerinde ülkemizin birçok yerinde reel 
bir olgudur. Sempatizanı olmakla 
övündüğüm TKP'nin bu aşamada rolü 
belirleyicidir. Tek yol var önümüzde, 
kavga seslerini yükseltmek, birleşmek 
ve savaşmak..." 


İstanbul'dan bir TKP 
Sempatizanı 


MESELESİ DEĞİLDİR" 


larına doğru geçiş kararlı ve sağlam, dürüstlük temeline dayanmalıdır. Sınıf savaşımı bunu gerektirir. 
te savaş bir heves meselesi değilir. 

Bu günün parti sempatizanları elbetteki gelecekte parti sancağı 


altıma girecekler, onların çalışmaları, dürüstlüğü bunu mümkün kılacaktır. Doğaldır ki sempatizanlar 
her çalışmada partililer kadar yetkin ve usta değildirler. Legal ve 
illegal Koşullara hemen uyum sağlayamazlar. Bu eksikliklerin deneme süresi içerisinde giderilmesi 
mümkündür.” 


Sempatizandan Sempatizanlara-F,A.C 


"Biz partimizin kadın sempatizanlari olarak eksikliklerimizi gözden 
geçirdik. En büyük eksikliğimizin 
ideolojik yetersizlik olduğunu gördük. Kendi aramizda radyo dinlemeyi ve kitap okumayı sürekli 
hale getirdik. Parti yayınları elimize düzenli ulaşmadığı için radyodan önemli bulduğumuz yazıları 
çekerek bu eksikliğimizi gidermeye 
çalıştık. 8 Mart'ın anlamını ve 
önemini, önümüze koyduğu görevleri belirten iki yazı hazırladık ve 
mümkün olduğunca geniş çaplı 
dağıtmak üzere bildiri yazdık. Yazıları ve bildirileri çoğaltarak, elden 
ya da postayla gereken yerlere 
gönderdik. Bu çıkışımız, bize sempati duyan kadınlar arasında sevinç 
ve çoşkuyla karşılandı. Sonradan 
aldığımız bilgilere göre aynı işyerlerinde çalışan ve ellerine bildiri 
geçen kadınlar biraraya gelerek 8 
Martı kutlamışlar. Şimdi rayo kadınlar arasında daha geniş bir biçimde dinleniyor. Radyodan duyduğumuz taze haber ve yorumları çevremizdeki kadınlara aktarıyoruz. Özellikle yurdumuzun çeşitli yerlerinden verilen haberler, yan 
sıtılan deneyimler bizim çalışmalarımıza ışık tutuyor." 


Füsun Işık - İzmir 
"Ben Türkiye Kürdistanı "nın 


Mardin ili Kızıltepe ilçesinde oturan 
bir ilerici aydınım. Çevremde, ül- 


kemde gelişen özgürlük, demokrasi 
bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesini yakından izliyorum. Bu konuda "yoldaş radyomuz" da bana 
büyük kolaylık sağlıyor. Radyomdan aldığım şiarları kısa sürede 
çevreme yansıtıyorum. Ayrıca çevrenin istek ve özlemlerini, istek ve 
özlemlerindeki gelişmeleri ve değişmeleri, öfke ve kinlerini bunalımlarını bir bir izliyor, böylece onları 
örgütlü, devrimci saflara kazanmanın en sağlıklı yöntemlerini bulmaya çalışıyorum. Bizim üzerimize 
düşen sorumluluklar kat kat artmaktadır. Toplumun genel hoşnutsuzluğunu düzene karşı örgütlü olarak kanalize edecek bir partimiz ve 
bu partinin birlikçi politikası vardır. Birlik konusunda attığınız her 
adımı yürekten destekliyor ve daha 
büyük adımları bekliyoruz." 


BAWER, - Kızıltepe - Mardin 


“Kurtuluşun işçi sınıfının önderliğinde, onun partisinin öncülüğünde gerçekleşeceğine inananlardan biriyim. Ben çok gezenler- 
den biriyim. Saygı duyduğum TKP' 
nin çevrede saygınlığının hergün 
arttığına tanık oluyorum. Nasıl artıyor? 5.Копрте ve tüm yayınları- 
nın katkısıyla, kendisine yönelen 
saldırıyı durdurmuş ve atılıma geçmiş olmasıyla... Şimdi biz sempatizanlar buna uygun olarak çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Çeşitli nedenlerle yurtdışında çalışan 
işçilerimiz politik savaşımda saha- 
nın dışında kalmışlardır. Ama bize 
sempatileri ve saygıları vardır. Tüm 
sorunların altından kalkmanın yolu 
özveridir. Daha çok çalışmalıyız. 
Birbirinden güzel ve etkili yayınlarımız var. Yayınlarımız her yere 
ulaştırılmalıdır. Herkese bu yayınlar verilecek ki ilişkiler gelişebilsin. Çünkü bir sempatizanın diğer 
kişilerle bağının ölçüsüdür yayın, 

2 Ürün Kızılyaylalı - Stuttgart 
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"Ben dokuz yıldan beri Fransa'da çalışan TKP sempatizanı bir 
işçiyim. İki yıldan beri TKP'nin 
görüşlerini benimsiyorum ve savunuyorum... Önemli olan TKP üyesi 
olmak değildir, onun görüşlerini 
savunmak için. Önemli olan TKP'ye 
üye olmadan da onu savunmaktır 
ve gücüne güç katmaktır. Eğer bizler TKP'ye üye olmadan da, onun 
politik çizgisine inanıyorsak ve vermiş olduğumuz savaşımın aynı 
doğrultuda olduğunu biliyorsak, ne 
mutlu bizlere ve TKP ye..." 


Fransa"dan Komünist Bir işçi 
"Ben TKP üyesi değilim. Türkiye Komünist Partisi üyeliği özveri 
disiplin gerektiren büyük bir şereftir. Ama benim kalbim tüm partili yoldaşlarla ve onların savaşım 
çoşkusuyla doludur. Türkiye Komünist Partisi'ne ve programına 
büyük bir değer biçiyoruz ve savaşimımızda bayraklaştırıyoruz. Saflarımızı sıklaştırmak için partinin 
programını, 5.Kongre kararlarını, 
partinin perspektifini iyi bilmek 
için iyi öğrenmek gerekir. Bu, biz 
parti sempatizanlarına doğru yolu 
gösterecek savaşım yolumuzu aydınlatacak bir meşale olacaktır." 


Yavuz Sert - İzmir 


OLGULAR, GÖRÜŞLER, DENEYLER 


Dozu artırılmış yeni-sömürgecilik 
Naci DEMİR 


"Fridmancılık”, "monetarizm", "siki para politikası", "kemer sıkma 
politikası”, "İstikrar politikası", "Özalın ekonomi politikası"... Kapitalist 
sistemin içinde debelendiği devresel ekonomik bunalımda, emperyalist ülkelerde bunalımı “hafifletmek” için, kapitalist sistemdeki geri ülkeleri yenisömürgeci yöntemlerle sömürmeyi yoğunlaştırmak, dozunu artırmak...İşte 
emperyalist ülkeler, tekeller adına İMF, Dünya Bankasınca emperyalist aşamaya ulaşmamış ülkelere dikte ettirilen bu ekonomik politikayla amaçlanan 
budur. Artık sözkonusu ülkeler yağmalanma, iflasa sürüklenme ölçüsünde 
sömürülmekte, kölece bağımlaştırılmaktadır. 

Uygulandığı ülkelerde bu ekonomi politika belli başlı şu karekteristik 
çizgileri izlemektedir: 

- Ulusal para emperyalist paralar karşısında gündelik ve hızlı bir biçimde 
düşürülür. (TL dolar karşısında 1984 yılı başından itibaren iki haftada %10 
devalüe edildi.) Bu şu anlama gelir: Geri kapitalist ülkeler her yıl emperyalist ülkelerden ithal ettikleri ürünleri-belli başlısı sanayi- daha pahalıya almak, 
ihraç ettikleri ürünleri —belli başlısı tarım— daha ucuza satmak zorunda kalırlar. Başka bir değişle her yıl aynı miktar ürün ithal etmek için daha fazla 
ürün ihraç ederler. Başka bir değişle her yıl daha fazla ürün elden çıkararak aynı miktar döviz edle ederler. (1375 kalem malda ihraç fiyatları 1983 
yılında bir önceki yıla göre %30 ila 60, üç yıl öncesine göre 5200'e kadar 
düşmüştür. Örneğin 600 dolara kadar sattığımız elmayı 300 dolara, 700 
dolara kadar sattığımız nohutu 200 dolara satıyoruz) (1) Bunun tüm yükü de 
işçilerin, halkın sırtına yükletilir. Birincisi, işçilerin, köylülerin, memurların 
v.b. tüm tüketici halkın gerçek gelirleri düşürülerek, içerde tüketim kısılarak, 
yurt dışına yok pahasına ihraç için dev miktarlardaki ürün birikimi sağlanmaya çalışılır. İkincisi, ithal edilen üretim girdileri ulusal paraya göre daha da 
değerlendiğinden, bu sürekli maliyet arttıran bir etken, enflasyon üretmenin 
bir aracı olur. Enflasyon da tekellere yeni kâr ve vurgun olanakları yaratılmasının, işçilerin, halkın gerçek gelirlerinin, satınalma güçlerinin sürekli 
düşürülmesinin aracı olur, (Türkiye'de son beş yılda işçilerin gerçek ücretleri %50 gerilemiştir. Tarım üreticilerinin ürünlerinin destekleme alım fiyatları hep enflasyonun ve tarım girdileri fiyat artışlarının gerisinde kalıyor. 
21 yılda fiyatlar 73 asgari ücret 37 kat artmış. Son 14 yılda memur maaşları 23 kat, fiyatlar 39 kat artmış. İşçi ve memurların 1970 "da milli gelir- 
den aldığı рау “11,2 iken 1981 yılında bu pay 775,3”e düşmüştür.) Bu 
karakteristik çizgide görülen şu ki sözkonusu ülkelerde üretilen ürünler 


. 


(1) Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Yaşar Ünal, Cumhuriyet 17 Ocak 
1984 
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—genellikle tarım ürünleri ve yeraltı zenginlikleri— emperyalist tekellerce 
yağmalanmakta, işçilerin, halkın yerli ve uluslararası tekellerce sömürülmesi yoğunlaştırılmakta, halk sürekli yoksullaştırılmaktadır. 

— Bu ülkelerin sânayileşmesi durdurulmuştur. (Nüfus artış hızı çıkarılacak olursa Türkiye'de 80'li yıllarda büyüme hızı sıfırdır. Yani hiç büyüme 
olmamıştır. diyebiliriz. Hatta büyüme hızının negatif olduğu yıllar vardır. 
Örneğin 1983 gibi büyüme hızının 762-3 arasında olduğu bir yılda, net büyüme 
sıfır ve negatiftir.) (2) Mevcut sanayi de yıkım sürecine sokulmuştur. Bundan 
amaçlanan bu ülkeleri emperyalist ülkelerin sanayi ürünlerinin birer pazarı 
halinde tutmaktır. Hatta pazarı haline getirmektir. Çünkü bu ekonomik politikanın uygulanması sürecinde mevcut ulusal sanayi içindeki bir dizi işletme 
kendisini iflastan kurtaramamakta, işletmeler yaklaşık %50 kapasite ile 
çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bunun tüm yükleri de işçilere, halka yükletilmektedir. İşsizlik çığ gibi büyümekte, çalışanlar ise kendilerini kapı 
dışında bulabilmektedir. (Türkiye'de işgücü fazlası 1981 yılında 2.953.100 
kişiden, oranı 7216,88"den 1983 yılında 3.565.900 kişiye, 719,28 oranına 
yükselmiştir.) (3) İşsizliğin böylesine büyük boyutlara ulaşması da tekellerin 
eline işgücü fiyatlarını düşük tutmada bir silah daha verir. Böylece işçilerin 
sömürülmesinin yoğunlaştırılmasının bir yolu daha açılır. Sonuçta yerli 
tekellerin kârları, ulaslararası tekellerin kâr transferleri, işçilerin yoksulaşması artar. 

— Kamuya-devlete ait ne kadar mal ve hizmet üreten işletme varsa yerli, 
özellikle de uluslararası tekellerin mülkiyetine geçirilmek istenir (Türkiye'de 
"Satış Yasası"'nın çıkarılmasıyla bu süreç başlatılmıştır. Euromoney Dergisi 
ve Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankasının ortaklaşa düzenlediği, yerli 
ve uluslararası tekellerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda Özal, arkasını 
ülkeye ve halka, yüzünü bu tekel, özellikle de uluslararası tekel temsilcileri- 
ne dönmüş şunları söylüyor: "KİT'ler yapılarına göre ya satılacaklar, ya 
kiraya verilecekler, ya da kapatılacaklar.” "Bakanlar Kurulu teknisyenlere 
Eskişehir Lokomotif Fabrikasının yabancı sermayeye açılması için girişler- 
de bulunulması doğrultusunda talimat vermiş bulunuyor. Sağlanan bilgiler, 
Eskişehir Lokomotif Fabrikası'nda TCDD payının %26'уа indirilmesi yolunda çalışmalar yapıldığıdır. Bakalım, önce bu pay ne kadar gerçekleşecek, 
dolayısıyla Eskişehir Lokomotif Fabrikası yabancıların eline geçeçek mi?”(4) 
"Kamu kuruluşlarına hisse senedi ve işletme hakkı verilerek yabancı ortak 
aranmasına başlandı." (5) "PTT'nin en büyük hissedarı olduğu Teletaş... 
ITT ve BTM üst düzey yetkilileriyle imzalanacak sözleşmelere ilişkin görüşmeler başladı. Görüşmelerin özellikle Teletaş'ın yabancı sermayeli şirket 
haline dönüştürülmesi ve buradaki pay oranları üzerinde yoğunlaştırıldığı 
öğrenildi.) (6) Bu, yabancı sermayeye tanınan kolaylıkların arttırılmasıyla atbaşı gider. (Yabancı sermaye ve yatırımlarının girişini hızlandırmak 
amacıyla getirilen vergi kolaylıkları, Türkiye'yi yabancılar için 'vergi 
cenneti'ne dönüştürüyor. Bakanlar Kurulu aldığı yetkiyle Türkiye'de yatırım 
yapan yabancı kuruluşlar için yatırım indirimi oranını 4100'e kadar artı- 


(2) Onur Kumbaracıbaşı, Cumhuriyet, B Ocak 1984 

(3) Türkiye Odalar Birliği İktisadi Rapor 1984, Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik 
Rapor 1983 

(4) Yalçın Doğan, Cumhuriyet, 4 Mayıs 1984 

(5) Cumhuriyet, 28 Mayıs 1984 

(6) Cumhuriyet, 19 Mayıs 1984 
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rabilecek. Ya da halen 760 olan indirim oranından aşağı olmamak üzere yeniden saptayabilecek. Bakanlar Kurulu, bunun yanısıra, Türkiye'de 
faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ücretler, menkul ve gayri menkul kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisi oranını da 'sıfır'a kadar indirebilecek ya da halen mevcut oranın altında saptayabilecek. Sözkonusu oranlar, 
yerli kuruluşlar için %20 ile %35 arasında değişirken, yabancı sermaye için 
bu oranların yarısı kadar uygulanıyordu. Bakanlar Kurulu'nun aldığı yetkiyi 
tam kullanması halinde yabancı sermayenin Türkiye'de 'sıfır' vergi ile çalışmasına olanak sağlanmış olacak.) (7) Bununla amaçlanan, birincisi, yerli 
özallikle de uluslararası tekellerin sömürü, kâr ve yağma kanallarını olabildiğince genişletmektir. İkincisi, yerli ve ulusalararası tekellerin ülkedeki 
ekonomik güçlenmelerini, mülkiyet konumlarını en uç noktalara vardirmaktır. Politik erke, devlete tümüyle egemen yapmaktır. Ekonomik güçlenmeleri, 
mülkiyet konumları belirli bir düzeye vardığı zaman, artık ülkede politik erk 
organlarını yönlendirmek, hükümet düşürmek-hükümet oluşturmak emperyalist tekeller, çevreler için işten bile olmayacaktır. Ülke artık en gerici, saldırgan, serüvenci, nükleer savaş planları için istedikleri gibi kullanabilecekleri basit bir araç haline gelebilecektir. 

— Gümrük duvarları tümden yıkılmak istenir, Böylece emperyalist ülkelerin sanayi-tüketim ürünlerinin hatta tarım ürünlerinin bu ülkelere sıfır 
gümrükle sokulması, bu ülkelerin emperyalist ülkelerin açık birer pazarı olmasının önündeki engellerden birinin daha kaldırılması amaçlanır. (Bu süreç 
Türkiye'de de başlatılmıştır.) Bu durumda bu ülkelerin sanayileri bir kez daha 
darbe yer. Emperyalist ülkelerde emeğin üretkenliği ve teknoloji daha iyi bir 
düzeyde olduğu için sözkonusu ülkelere gümrüksüz giren ürünleri daha kalitelidir ve yerlilerine göre fiyatları ilkin daha ucuz tutulabilmektedir. Hatta 
dampingle girebilmektedir. Bu durumda başta küçük ve orta işletmelerde 
olmak üzere kimi büyük ve tekelci işletmelerde KİT'lerde üretilen ürünler 
bunlarla rekabet edemediğinden iflaslar birbirini izler. Gümrük duvarlarının 
yıkılmasında bilinçli olarak KİT'lerin üretim yaptığı alanlar öne alınır. Bundaki özgül amaç KİT "eri özellikle iflasa sürükleyerek yerli, özellikle de uluslararası tekellere devretmenin gerekçesini hazırlamaktadır. ("Yerli sanayii dış 
rekabete açacağız", "Devlet-özel sektör ayrımını yapmaksızın tüm tekellerin belini kıracağız", gerekçeleriyle hazırlanan yeni dışalım rejiminin ilk 
kurban adayı olarak devlet tekelleri ortaya çıkıyor. Yeni dışalım rejiimi 
KİT'lerin ürettikleri ürünlerin dışalımında gümrük ve istihsal vergilerini düşürür 
ve fon koymazken özel sektörün ürettiği pek çok malda hem vergileri yükseltmiş hem de yüksek fonlar koymuş bulunuyor," (8) Halkın satın alma gücünün 
düşürülmesi, iç pazarın daraltılması da iflasları artıran önemli bir etken olur. 
Bu etken özellikle küçük esnafların, küçük ve orta kapitalist işletmelerin 
yıkımında büyük bir rol oynar, ("Son zamlar İstanbul'da 1000 bakkalın 
sonunu getirdi.) (9) Esnafların, zanaatkârların, küçük ve orta kapitalist 
işletmelerin yıkımı işsizler ordusunu daha da kabartır. Bu yıkıma zanaatkarın, küçük ve orta işletmecinin kullandığı üretim girdilerinin fiyat artışlarının ürttiği ürünlerin fiyat artışlarının önünde gitmesi, teknolojik gerilik, kredi 
bulamamak da neden olur. (Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Başkani Turan 


(7) Cumhuriyet, 17 Ocak 1984 

(8) Meral Tamer, Cumhuriyet, 7 Ocak 1984 

(9) Bakkallar ve Bayiler Derneği Başkan Yardimcısı Muammer Çay, Cumhuriyet, 10 
Mayıs 1984 
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Sarılar: “Sanatkar ve küçük sanayiciler bugün üretim yapamaz durumda ve 
işyeri kapatma noktasındaki 428 bin küçüklü, büyüklü işyerinde, yüzmilyarlarca liralık takım, tezgah ve makineleriyle yetişmiş işgücü olarak 2 milyon 
insanın çalıştığı bu kesimdedir.") (10) 

Bilinçli olarak uygulanan tarım ürünleri fiyatlarının düşük, girdi fiyatlarının yüksek tutulması politikası ve tarım ürünleri fiyat artışları önünde giden genel eflasyon oranları küçük ve orta üretici köylünün sömürüsünün yoğunlaştırılmasını, daha da yoksullaşmasını, bir bölümünün toprağını elden 
çıkarmasını, yıkımını getirir. (Fethiye'li bir üretici: "Naylonun kilosu geçen 
sene 275 liraydı, bu yıl 550 lira oldu 100 kiloluk gübre 1000 liradan 3200'e 
çıktı. Ama domatesin kilosu aynı ”)(11) Yıkılan bu tarım üreticileri de işsizler ordusuna katılır. Bununla uluslararası tekellerin yerli tekellerle birlikte 
tarıma el atması atbaşı gider. (F-16 anlaşması ile ABD tekellerinin Türkiye 
tarımına girmesinin önkoşulları bağlandı.) Yerli tarımda üretim gerilemeleri 
kronikleşir. Bu, gümrük duvarlarının yikilmasıyla birlikte ele alndığında ülkenin emperyalist ülkelerin tarım ürünlerinin de iyi bir pazarı olmasını getirir. Emperyalist ülkelerden, kimi zaman da yerlilerine göre daha yüksek 
fiyatlarla, tarım ürünleri ve tarım-sanayi ürünleri ithali hızlanır. ("Buğdaya 30 
lira taban fiyat verip ardından yapılan zamlar, girdilerdeki artışlar sonucu 
adeta ekim yapılmasın diye zorluyorlar, sonra da doğan açığı gidermek için 
çiftçiye vermeye kıskandıkları paraları üstelik döviz olarak ABD"ye ödeyip 
kalitesiz buğday ve arpa ithal ediyorlar. Buğdayın ABD'den alınmışı 54 
liraya gelmektedir. Eğer bu para Türk çifçisine ödenseydi bugün değil buğday, arpa alımı kuraklığa ve bir takım olumsuzluklara rağmen yurtdışına 
buğday ve arpa satar noktaya gelirdik.” (12) Türkiye'de bilinçli olarak 
uygulanan tütün politkasıyla tütün fiyatlarının düşük, girdilerinin fiyatlarının yüksek tutulması, tütün üreticisinin yıkımı ile emperyalist ülkeler sigaralarına ülkeye akın etme izninin verilmesi atbaşı gidiyor.) 

Emperyalist tekeller bir kez her üretim alanındaki yerli rakiplerini yıktıktan sonra tekel fiatlarını aşın bir düzeye çıkarırlar. 

Bu gelişmelerle pâralel ve içiçe yerli işbirlikçi büyük ve tekelci sermaye 
de bir nitelik değişimine uğramaya başlar. Görece üreticilik konumları zayıflar, ortaklığı, işbirlikçiliği artar. İşbirlikçi büyük ve tekelci sermaye ulus- 
İararası tekellerin taşaronluğunu, acentalığını, komisyonculuğunu, pazarlamacığını daha yoğun üstlenmeye yönelir. Ülkede yerli ithalat-ihracat tekelleri öne çıkmaya başlar. Bunların politik etkinliği artar. (“Japonlar 
Türk pazarında 'örümcek' gibi çalışacak. Suzuki temsilcisi: "Türkiye'de mümessillik ve pazarlama ağı kuracağız. Bayilik ve servislerimizi İstanbul'dan 
başlatarak Ankara, İzmir, Adana'ya ve sonra tüm Türkiye'ye yayacağız"” (13) 
"Koç, Murat'ına rakip Honda'yı getiriyor. "iz ithal etmeseydik, başka biri 
çıkıp ithal edecekti. Honda ithalinden sonra Koç Grubu, pazarladığı otomobillerde %30 dolaylarında bir pazar kaybına uğrar" (14) “Sabancı Holding, 
Japon Mitsubishi firmasıyla ithalat ve üretim anlaşması imzaladı. Haziran'da 
370'i otomobil olmak üzere 481 adet ve 18 tip aracın Türkiye'ye ithalini 


(10) Cumhuriyet, 10 Mayıs 1984 

(11) Cumhuriyet, 22 Mayıs 1984 

(12) Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, Cumhuriyet, 21 Şubat 
1984 

(13) Cumhuriyet, 5 Haziran 1984 

(14) Cumhuriyet, 17 Şubat 1984 
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içeren anlaşma ortak otobüs üretimini de öngörüyor"(15) "Japon Toyota ve 
F.Alman BMW otomobillerinin Türkiye'de pazarlanması amacıyla iki anonim 
şirket kuruluyor. "(16) Bir ithalat-ihracat pazarlama, müteahhitlik, uluslararası 
tekellerin taşaron tekeli olan ENKA Holding bu günkü hükümet, Özal hükümeti üzerinde en etkili olan, onunla en içiçe geçen tekeldir.) 

— Ülke borç tuzağında tutulur: İMF'nin, Dünya Bankasının, OECD, AET" 
nin emperyalist ülke ve bankaların verdiği borç-kredi , "yardım" gerçekte 
ülkeyi sömürmenin, bağımlılaştırmanın önemli bir aracıdır. Birincisi, bu ekonomik politikayı ülkeye dayatabilmenin aracıdır. İMF, Dünya Bankası şöyle 
der: "Ya bu ekonomik politkayı uygular, borç-kredi, "yardım" almaya devam 
edersiniz, ya da, bu ekonomik politikayı uygulamazsızınız, borç-kredi, "yardım" vermeyeceğiz, öbür kuruluşlara, ülkelere, bankalara da borç-kredi, 'yardım" vermeleri için yeşil ışık yakmayacağız." İkincisi, bu borç-kredi, "yardım" ya veren ülkelerden mal ithalinde kullandırılır ya da nerelerde kullanılacağı, Stand By anlaşmaları yoluyla, kesin formüle edilir. Bu kullanimda 
ülkenin sanayileştirilmesi, özellikle de ağır sanayileştirilmesi yoktur. Bunda 
amaç borcu-krediyi, "yardımı" veren ülkeye, alan ülkede yeni sömürü ve yağma kanalları açmaktır. Bu borcun faizi de başlı başına bir sömürü kaynağıdır. Üçüncüsü, ulusal paranın hızlı devalüasyonuyla birlikte ele alındığında, 
her yıl, borç para taksidi ve faizi ödemek için ülkenin elden çıkarması gerekli 
ulusal ürün miktarı artar, ("1982'nin Ocak-Ekim döneminde 2 milyar 352 milyon dış borç ana para taksidi ve faizi ödendi. Bunun 1 milyar 118 milyonu 
faizdir. Bu, aynı dönemdeki ihracatın %53,7'sine eşdeğerdedir. 1983'ün Ocak- 
Ekim döneminde ise 2 milyar 979 milyon dış borç anapara taksidi ve faizi 
ödendi. Bunun 944,6 milyon doları faizdir. Bu, aynı dönemdeki ihracatın 
7066,6”"sına eşittir.” (17) "1983 yılında 3,849 milyar dolar dış borç ödedik. 
Bunun 1 milyar 235 milyon doları faizdir.") (18) Dördüncüsü, her yıl alınan borç-kredi, "yardım''dan daha fazla borç ödemesi yapılmasına karşın 
borç birikimi artmaya devam eder. Bu ve üretimin sürekliliğini sağlamak için 
her yıl yeniden borçlanmak gerekliliği- çünkü ülkenin döviz girdilerinin büyük 
bir bölümü dış borç anapara taksidi ve faizi ödemelerine gitmektedir— emperyalist ülkelerin, kuruluşların elinde ülkeyi politik askersel vb. çok yönlü 
bağımlılaştırabilmenin, şantaja, baskıya başvurarak isteklerini ülkeye dayatabilmesinin aracı olur. (ABD'nin Türkiye Büyükelçisi: "Bizden "yardım" aldığımız sürece isteklerimize göz yumamazsınız"" ABD yönetici çevrelerinin 
"yardımı", Türkiye'ye isteklerini kabul ettirmek için baskı ve şantaj aracı 
olarak kullanması "Şunları yapmıyorsunuz biz de "yardımı", şu kadar 
azaltıyoruz" demesi.) 

Bütçe-para-kredi politikaları bunalımın tüm yüklerini işçilere, halka yüklemenin, işçileri, halki daha yoğun sömürmenin, yoksullaştırmanın araçlarından biridir. Bir kez bütçe büyük ölçüde işçilerden, memurlardan alınan 
vergilerle oluşturulur. (Türkiye'de gelir vergisinin dörtte üçünü ücretliler 
öder.) Öbür halk kesimlerinden alınan vergiler de artırılır, yaygınlaştırılır, 
etkin bir biçimde toplanır. (Türkiye'de "faturalı yaşam" yoluyla işçilere, 
memurlara vb. bakkaldan, kasaptan, manavdan, öbür küçük esnaflardan, mes- 


(15) Cumhuriyet, 16 Mayıs 1984 
(16) Cumhuriyet, 8 Haziran 1984 
(17) Cumhuriyet, 17 Ocak 1984 
(18) Cumhuriyet, 11 Nisan 1984 
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lek sahiplerinden verginin tam toplanması için "vergi memurluğu" yaptırılıyor.) Buna karşın bütçe fonlarının ü kenin sanayileşmesine, kalkınmasına, 
gelişmesine, halkın ekonomik, sosyal, kültürel gereksininlerinin karşılanmasına ayrılan miktarı giderek azaltılırken, bu fonlar önemli ölçüde ya şirket, 
banka kurtarma, teşvik, vergi iadesi, vergi muafiyeti, vergi indirimi yoluyla 
tekellere, ya da, silahlanmaya ayrılan miktarının artırılmasıyla, ordudan sipariş alan yerli ve uluslararası tekellere, silah komisyoncularına aktarılır. 
("Bu yılın ilk üç ayında ihracatçılara ödenen vergi iadeleri tutarı geçen yılın 
aynı dönemine göre %156,7 11к bir artış göstererek, 80 milyar 214 milyon 
liradan 77 milyar 586 milyon liraya ulaştı") (19) Buna dayanamayan bütçe 
açık verdiğinde ise bu açık geniş kitlelerin temel gereksinimi olan KİT 
ürünlerine büyük ölçekli zamlar yapılarak halka ödetilir. (“Türkiye'de 1984 
yılında bu yolla halka yüklenen yükün 550 milyar liraya ulaşması bekleniyor") (20) Şunu belirtmekte yarar var: "KİT'ler zarar ettikleri için, KİT 
ürünlerine maliyetleri arttığı için zam yapılıyor" sözleri bir aldatmacadır 
(“KİT'lerin 1983 net kârı-enflasyon oranı çıktıktan sonra 9536'dır" (21) 
—önemli ölçüde tekellerin arpalığı olmalarına karşın— bu aynı zamanda 
"KİT'ler zarar ediyor, halka —halktan kastettikleri yerli ve uluslararası tekellerdir— devredelim ki kâra geçsinler" sözlerinin de ne denli kaba bir aldatmaca olduğunu gösterir. Gerçekte amacın kârlı devlet işletmelerini yerli ve 
uluslararası tekellerin mülkiyetine geçirmek, yağmalamalarına açmak olduğunu gösterir.) Gerçekte bu zamlar halkın sırtına yüklenen dolaylı vergilerdir. 
Daha da ileri gidilerek büyük ölçüde halkın verdiği vergilerden oluşturulan 
bütçeden ve çalışanların ödediği primlerden oluşturulan sosyal fonlardan 
finanse edilerek daha da iyileştirilmesi gerekli sosyal hizmetler, tersine parahlaştırılır, halkın üzerine daha da yüklenilir. (Türkiye"de üniversitelerin, giderek liselerin, köprülerin, yolların, sağlık hizmetlerinin —sigortalı işçilere, 
emekli sandığına bağlı memurlara aldıkları ilaç bedellerinin 20'si ödetilmeye başlandı. Buna karşın işverenlerin ucuz kredi olarak kullandıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödemedikleri prim borçları 70 milyar lirayı 
buluyor— paralılaştırılması.) Sonuçta halka verilen hızlı yoksullaşma, açlık, 
çığ gbi büyüyen işsizlik, konutsuzluk, eğitimsizlik —cehalet, hastalık, ölümdür. 

Uygulanan yüksek faiz politikası yoluyla büyük ve tekelci sermaye sahipleri dışındaki tüm toplum kesimlerinin, mülksüzleştirilmeleri pahasına, ellerinde avuçlarında ne varsa bankerler, bankalar aracılığıyla tekellere aktarılmak istenir. (Türkiye"de büyük ve tekelci sermaye sahipleri dışındaki tüm toplum kesimlerinden bankerler, bankalar aracılığıyla çekilen yüzmilyarlarca 
lira tekellere aktarıldı. Bu gerçekleştikten sonra bankerler iflas ettirildi. 
Sonra da "bankerler faciası maskesi kullanılarak "hak sahipleri” yıllardır 
oyalanırken bu paraları tekeller fiilen sahiplenmiş oldular. Çünkü yıllar sonra bu paralar bölük pörçük sahiplerine dönse de gerçek değerleri sıfır olur.) 
Tekellere bu yöntemle kaynak aktarımı bankalar aracılığıyla da yapılır. 
Bankaların topladığı ve kredi olarak tekellere aktardıkları tasarruflar tekellerce bankalara geri döndürülmeyince bankalar iflas etmekte, iflas eden bankalarsa halkın sırtından, devlet fonları kullanılarak kurtarılmaktadır. (Şeker- 


(19) Cumhuriyet, 31 Mayıs 1984 
(20) Cumhuriyet, 17 Mayıs 1984 
(21) Günaydin, Mayıs 1984 
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bank Genel Müdürü Yakın Amanvemmez: "Bankaların dağıttığı 2 trilyon 600 
milyar liralık kredinin 800 milyarlik bölümü geri gelmedi.”) (22) Ayrıca devlet ve bankalar bir dizi ad altında tekellere ucuz kredi verir. ("ihracat yapan 
firmalar, ihracat kredisi olrak aldıkları kredileri , başka alanlarda kullandılar. 
7:70 faizle yapacağı işi hayali ihracata dayanarak %20 faiz maliyeti ile gerçekleştirdiler”) (23) Buna karşın devletin ve bankaların büyük ve tekelci sermaye sahipleri dışındaki üretici toplum kesimlerine verdiği kredi gülünç 
denecek kadar azdır. Bunun faizi de giderek artırılır. ( “Türkiye'de esnaf, 
zanaatkâr ve küçük sanayicinin kullandığı kredilerin toplam krediler içindeki payi 23'ü bulmuyor. Küçük sanayicinin normal banka kredilerinden yararlanması çok zor ve çok Pahalı. Yalnız Türkiye Halk Bankası kredileri var, 
Bunlar diğer banka kredilerinden daha ucuz gözükmekte ise de bu kredilerin limiti çok küçüktür. Bugün 200 bin lira krediyle ne yapılabilir.") (24) 

— Kapitalizmin devresel ekonomik bunalımıyla paralel olarak emperyalizm, tırmandırdığı uluslararası gerginlik, güvensizlik ocaklarındaki bu 
ülkeleri silahlandırmayı üst düzeylere vardırır. (Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği, güvensizliği gerçekte başta ABD emperyalizmi, emperyalizm 
beslemekte, körüklemektedir. Bağımsız bir devlet olması gereken Kıbrıs'a 
ya Yunanistan ya da Türkiye müdahalesini kışkırtan böylece Türkiye ile 
Yunanistan arasına güvensizlik, gerginlik tohumlarını ekip besleyen yine başta ABD emperyalizmi, emperyalizmdir. Ardında da ABD emperyalizmi bir 
Türkiye'yi bir Yunanistanı" silahlandırır.) Böylece bu ülkelerin bütçelerinden 
her yıl astronomik fonlar askeri harcamalara, ordudan sipariş alan yerli ve 
uluslararası tekellerin kasalarına akar. ("Hükümet silah komisyoncularıyla 
içiçe, bir çırpıda yüzmilyonlarca dolarlık silah anlaşmaları bağlıyor. Silah 
sipariş listelerinden basına yansıyan ufak bir bölümü bile bunu ortaya koymaya yetiyor: ABD'den F-16 uçakları ve TOW roketleri, İngiltere'den Rapier 
roketleri, Vickers tankları, Federal Almanya'dan Milan roketleri, Leopard 
tankları, İtalya'dan G-222 askeri nakliye uçakları, Kanada'dan Dash-5 askeri 
nakliye uçakları..."(25) "Bütçenin 9634'ünü milli Savunma Bakanlığı'na ayıran Türkiye...”) (26) Bu durum, öncelikle karşılıksız para basımını, enflasyonu körükler, Enflasyon da işçilerin, halkın yoksullaştırılmasının aracı olur. 
İkincisi, bütçe fonlarının ülkenin sanayileştirilmesine yöneltilmesi önünde bir 
engel daha olur. Üçüncüsü, halkın ekonomik, sosyal, kültürel gereksinimlerinin 
karşılanmasına ayrılan bütçe paylarının azaltılmasının faktörlerinden biri 
olur. Bunun da halka verdiği yoksulluk, açlık, işsizlik, konutsuzluk, eğitimsizlik-cehalet hastalık, ölümdür. 


(22) Cumhuriyet, 23 Mayıs 1984 

(23) Yalçın Doğan, Cumhuriyet, 24 Mayıs 1984 

(24) Türkiye Madeni Eşya Zanaatkörları Federasyonu Genel Başkanı Turan Sarılar, 
Cumhuriyet, 18 Aralık 1983 

(25) (26) Atılım, 15 Mart 1984, Ahmet Alan 
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Tek tek yazmalıyız 


Barış için, ABD üslerine, ABD 
nükleer silahlarına karşı savaşım bugün en başta gelen görevlerimizdendir. İşyerinde işçi arkadaşlara sık sık 
bu konuyu açıyoruz. Açık konuşmak lazım, ilk başta barış davasını 
anlatmakta zorlandık. Atılım'dan, 
radyodan okuyup, duyduğumuzu anlatıyorduk. Dinliyorlar ama çok etkili olmuyordu. Bazılarını tam anlamıyorlardı. Bildiri de çıkardık. Barışın 
önemini ve dünyadaki durumu yazdık. 1 Eylül'de, ABD anlaşmasına 
karşı pul yapıştırdık, duvarlara yazı 
yazdık. Fazla bir etkisi olmayınca, 
“işçiler bu konuyu iyi anlamıyorlar" 
diye düşündük. Bu düşüncemizi sorumlu yoldaşa söyledik. Yoldaş, "siz 
anladığınız zaman onlar da anlayacak, siz de işçi değil misiniz?” dedi. 
Bu sözler bizi uyandırdı. Düşüncemizin yanlışlığını anladık. Kabahat bizdedir. Onların anlayacağı şekilde anlatamıyorduk. Atılım, radyo bizim 
anlayacağımız gibi söylüyor. Anlıyoruz. (Kimi zaman tam anlamadığımız 
da alıyor!) Bizim de işçi arkadaşlara anlayacakları şekilde anlatmamız 
lazım. 

Başka konularda sorunları anlatmayı beceriyoruz. İşçiler anlıyor. 
Eskiden fabrikada DİSK vardı. Sarı 
sendikacılara karşı savaşım için Türk 
-İş ten DİSK'e geçmiştik. Şimdi, sarı 
sendikacılara karşı savaşım için, işçilerin birliği için Türk-İş e geçtik. İşçiler bunu anladı. Zorlu savaşım oluyor. İşten atılanlarımız da oldu. Yine 
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de yılmıyoruz. Bunları anlayıp savaşan işçi, barış davasını niye anlamasin? 

İşyerinde işçi haklarını almak için 
işverenin sıkıyönetimden istifade 
ederek geri aldığı haklarımızı korumak için, sendikalaşma için biz öncülük ediyoruz. İşçi arkadaşlar bunu 
biliyor. Bizi severler, saygı duyarlar, 
başka söylediklerimize de bu yüzden 
önem veriyorlar. Böyle olunca,bizim 
partimizin politikasını, barış davasını 
anlatırken söylediklerimizi can kulağı 
ile dinliyotlar. Her işin başı da bunu 
sağlamaktır. 

İşyerinde yaptığımız direnişle ilgili haber, Atılım'da, radyoda çıktı. 
Bazı işçi arkadaşlara Atılım'ı verdik, 
radyodan sözettik. Dinleyenler oluyor. 

İşyerinde herkese söylediler. Gazete, radyo bizim fabrikayı söylüyor, 
dediler. Beraber öteki haberleri, yazıları da konuşuyorlar. Böyle olunca 
bizim işimiz kolaylaşıyor. Daha iyi 
anlatıyoruz. TKP bildirisi, pulu, du- 
var yazısı görünce daha dikkat edecekler. 

Bir yoldaş bize askerlik hatırasını anlattı. 0, askerde çavuşmuş. Sohbet esnasında askerler kendi aralarında tartışıyorlurmış. "Yunanistan'la 
savaş Çıksın mı? Çıkmasın mı?" 
diye. O günlerde durum gerginmiş. 
Askerlerin 2:3 tanesi hariç "çıksın” 
demişler. Bizim yoldaş bunlara sormuş, "kim savaşta ölüp, evdekini 
dul, yetim bırakmak istiyor?" İlk 


defasında savaş çıkmasın diyen, 
yoldaşın bildiği 2-3 ilericiyken, bu 
defa iki kişiden başka " isterim ' 
diyen olmamış. Bu iki tanesi de 
“bizim kimsemiz yok, ölsek farketmez" demişler. Yoldaşın bu anısı 
bize ders oldu. İşçilere konuları 
anlatırken onların her gün görüp 
bildiği, kafasına yerleşmiş konulardan faydalanarak anlatmaya çalışıyoruz. Uzaktan bildiği, -aklının tam 
ermediği konu olunca anlaması zorlaşıyor. Örneğin, tarlası varsa, "bomba atarlarsa o tarladan 10 sene ekin 
kaldıramazsın” deyince, "bizim tarlada bombanın ne işi var" diye soruyor. O zaman da, Amerikanın yaptığını, ABD üslerini anlatabiliyoruz. 
Memlekete koydukları bombaları anlatıyoruz. Sovyetlerin, SBKP'nin barış politikasını anlatıyoruz. Sovyet 
köylüsü tarlasını, işçi fabrikasını, işçi 
fabrikasını korumasın mı? diye soruyoruz. Böylece, barış lazımdır, düşüncesi ortaya çıkıyor. Barış davasını 
adım adım, öğrete öğrete anlatınca 
daha iyi anlaşılıyor. 

Hükümetin, Özal'ın, Evren'in işçi- 


lere, sendikalara karşı tutumunu 
açıkladığımız zaman onların işçiden 
yana olmadığı, işçi düşmanı olduğu 
hemen anlaşılıyor. Adamlar işçilerin 
sorunlarını dinlemeye bile "zaman 
ayırmıyorlar". Bu durumda, onların 
dış politikalarının, Amerikaya kölelik 
politikalarının halk düşmanı niteliğini de anlatıyoruz. 

Biz,komünist işçiler için durum 
aydınlıktır. Biz,partimizin,SBKP'nin 
barış politikasını benimsiyoruz. Bunu 
diğer işçilere en iyi anlatmayı başarmamız lazımdır. Öğreneceğimiz,yapacağımız çok şey vardır. Bunun için 
yoldaşlarımız barış davasını nasıl propaganda ettiklerini, işçilerin nasıl 
karşıladığını tek tek yazmalıdır. Atılim ve Radyo da bunları yayınlasın. 
Hep birlikte, birbirimizin yaptıklarından öğrenelim, Bizim örgütümüze 
böyle bir yazı yazın dediler. Biz yazmaya çalıştık. Aslında söylemeden 
yazmak, bunları anlatıp, tartışmak 
lazımdır. Biz her yoldaşımızdan öğreneceğimiz şöyler olduğuna inanıyoruz. 
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Sayılarla ve olgularla 
Ekonomik Yardımlaşma Konseyi 


Ekonomik Yardımlaşma Konseyi'nin (EYK) üyeleri: 

Avrupa: Bulgaristan Halk Cumhuriyeti (BHC), Macaristan Halk Cumhuriyeti (MHC), Demokratik Alman Cumhuriyeti (DAC), Polonya Halk Cumhuriyeti (PHC), Sosyalist Romanya Cumhuriyeti (SRC), Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Sosyalist Çekoslovakya Cumhuriyeti (5СС). 

Asya: Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti (SVC), Moğalistan Halk Cumhuriyeti (МНС). 

Amerika: Küba Cumhuriyeti 

1982-1983"de EYK üyesi ülkelerin toplam nüfusu 448,2 milyondu. Nüfusun ülkeler arası dağılımı şöyleydi: (Milyon olarak) 


Tablo 1 
BHC 8,9 МЁНС 1,8 
MHC 10,7 PHC 36,2 
SVC 56,2 SRC 22,5 
DAC 16,7 SSCB 270,0 
Küba 9,8 SÇC 15,4 


1982'de EYK üyesi ülkelerde yaklaşık 40 milyon emekçi bir yüksek 
ya da yüksek-meslek okulu diplomasına sahipti. Araştırma kurumlarında ve 
proje bürolarında yaklaşık 1,7 milyon bilim adamı çalışıyordu. 1982"de 
Yüksek okullarda 6,7 milyon, Yüksek-meslek okullarında 7,8 milyon öğrenci kayıtlıydı. 

1982"de EYK üyesi ülkelerde 10 bin kişiye yaklaşık 35 doktor düşüyordu. 1983'de 10 bin kişiye 114 hasta yatağı düşüyordu. 

1983 de EYK üyesi ülkelerde 2,8 milyon konut üretildi. 

EYK üyesi ülkeler dünya nüfusunun 99 ,6'sına, yüzölçümünün 7418,7' 
sine ve dünya sanayi üretiminin 733,3'üne sahipler. Bu üleklerin tarım toprakları 1982'de 745 milyon hektardı (dünya tarım alanlarının 9516,3'ü). 


Tablo 2 


Ulusal gelirin, sanayi üretiminin ve dış ticaret hacminin gelişimi (1983, 
1970'in %'si olarak) 


EYK üyesi Kapitalist Gelişmekte 
ülkeler sanayi ülkeleri olan ülkeler 
Üretilen ulusal 
gelir 181 142 167 
Sanayi üretimi 200 137 174 
Dış ticaret hacmi 484 425 728 
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EYK ülkelerinin karşılıklı ticareti 1983'de, 1970'in % 454'üne çıktı. 
Tablo 3 


Bazı seçilmiş ürünlerin 1983 üretimi (dünya üretiminin 94'si olarak) 


Elektrik enerjisi 21,6 Kükürt asitleri 27,9 
petrol 24,3 çimento 22,0 
doğal gaz 87,2 selülöz 9,4 
kömür 32,0 tahıl 17,7 
çelik > 32,2 patates 52,6 
suni gübre 32,5 süt 27,5 
potas gübre 46,8 et 18,6 
Tablo 4 


EYK ülkelerinin önemli ürünlerdeki sanayi üretimleri (EYK üyeleri toplam) 


Ürün Birim 1970 1983 
Elektrik enerjisi Milyar Kw (saat) 988 1879 
petrol milyon ton 369 630 
doğal gaz mi milyar metre küp 220 560 
kömür milyon ton 731 843 
çelik “di 156 210 
suni gübre di 20,5 43 
kükürt asitleri ə 18,1 31,5 
çimento х 137 193,8 
selülöz Р 5,8 7,8 

Tablo 5 


Kişi başına elektrik enerjisi üretimi (kilovatsaat) 


1970 1983 
EYK üyeleri toplamı 2847 4746 
BHC 2298 4770 
MHC 1408 2404 
SVC — 73 
DAC 3966 6284 
Küba 572 1169 
МЁНС 439 944 
РНС 1984 3440 
SRC 1733 3115 
SSCB 3052 5197 
5СС 3151 4948 
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ABD “uluslararası terörizme 
karşı “nasıl” savaşıyor 


Aralık 1823 

Birleşik Amerika "Monroe Doktrini "ni ilan ediyor.Bu doktrin ABD” 
nin Latin Amerika'ya yayılma "Hakkı"'nı yasallaştırıyor. 

Ağustos 1853 

Perri'nin komutanlığındaki Amerikan filosu Japonya'ya Birleşik 
Amerika ile "diplomatik ilişki kurmayı" dayatıyor 

Şubat 1893 

Filipinlilerin ülkenin bağımsızlığını ilan etmesini hiçe sayarak Washington, ABD ile savaşta yenik düşen İspanya'dan Filipinleri 20 milyon dolara "satın alıyor". 

1901 

Birleşik Amerika silahlı kuvvetleri 
Çin"de "Bokserler ayaklanması "nın 
bastırılmasına katılıyor. 

1899-1902 yılları 

ABD, daha 1898"de bağımsız devlet ilan edilen Küba'yı işgal ediyor. 

Kasım 1903 

ABD Panama Kanalı 
denetimine geçiriyor. 

Mayıs 1918 

ABD'nin Sovyet Rusya ya karşı 
silahlı müdahalesi başlıyor. 

Ocak 1948 

ABD Kongresinde 402 sayılı yasa 
kabul edilerek hükümete "öteki halkların kamuoyu üzerinde planlı ve 
sürekli etki yapma” hakkı veriliyor. 

Ağustos 1948 

Washington'da, Ulusal Güvenlik 
Konseyi'nin 20/1 nolu direktifi onaylanıyor, Bu direktifte şöyle deniyor: 
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bölgesini 


“Bizim Ruslara karşı güttüğümüz 
ana amaç esasta ikilidir: a)Moskova' 
nın gücünü ve etkisini en aza indirmek: b) Rusya'da erkte bulunan 
hükümetin bağlı olduğu dış politikanın teori ve pratiğinde köklü 
değişiklikler sağlamak... Söz konusu 
olan, en başta Sovyetler Birliği'ni 
politik, askersel ve psikolojik bakımdan zayıf düşürmek ve bu durumda tutmaktır”. 

Haziran 1950 

ABD'nin 7. Filo su Tayvan" işgal 
ediyor. 

Haziran 1950 

Birleşik Amerika silahlı kuvvetleri 
Kore Yarımadasına müdahaleye girişiyor. 

Haziran 1953 

ABD gizli servisleri Berlin'de kargaşalar kışkırtıyor. 

Ağustos 1953 

CİA'nın aktif katılımıyla İran'da 
Musaddık hükümeti devriliyor. 

Haziran 1954 

Guatemala'ya karşı silahlı müdahale sonucunda yasal Arbens hükümeti devriliyor. 

Mart 1957 

ABD hükümetine, uygun gördüğü 
zaman Yakın ve Ortadoğu'da silahlı 
kuvvet kullanma yetkisi veren ''Еіѕenhower Dulles Doktrini" yürürlüğe 
giriyor. 

Mayıs 1958 

CİA, Endonezya hükümetinin devrilmesine yönelik askersel darbenin 
örgütlenmesine katılıyor. 


Nisan 1961 

Washington'un kiralık askerleri 
Küba'nın Domuzlar Körfezine çıkartma yapıyor. 

Kasım 1963 

ABD Washington için artık uygunsuz olan Saygon'daki kukla diktatör 
Ngo-Dinh Diem'e karşı, diktatörün 
hayatına da malolan bir "ayaklanma” düzenliyor, 

Ağustos 1968 5 


ABD һауа filosu Demokratik 
Vietnam Cumhuriyeti topraklarını 
bombalamaya-başlıyor. 

Nisan 1965 


ABD ordusu Dominik Cumhuri" 
yeti'ne dalıyor. 

Eylül 1973 

CİA'nın dolaysız yardımı ile Şili" 
de gerici güçlerce Halk Birliği Hükümeti devriliyor, askersel-faşist diktatörlük kuruluyor. 

Mart 1980 

ABD'de müdahaleci "Çevik Kuvvetler oluşturulmaya başlıyor, 

Nisan 1980 

ABD yönetimi, "rehineleri kurtarma” gerekçesiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı silahlı provokasyon düzenliyor. 


Haziran 1982 

ABD Devlet Başkanı Ronald Reagan Londra"da antikomünist "Haçlı 
seferi "nin başladığını ilan ediyor. 

Ağustos 1982 

Amerikan deniz piyadeleri Lübnan'a çıkarılıyor. 

Eylül 1983 

ABD gizli servisleri, Güney Kore 
uçağının kullanıldığı geniş kapsamlı 
bir provokasyona girişiyor. 

Ekim 1983 

ABD Devlet Başkanı Washington' 
un egemen devletlerde Amerikan gizli 
servislerinin gizli yıkıcı eylemlerde 
bulunma "hakkı"nı ilan ediyor. 

Ekim 1983 

Bağımsız Grenada ABD'nin kışkırtılmamış silahlı saldırısına uğruyor. 

Mart 1984 

CİA, egemen bir devlet olan 
Nikaragua'nın limanlarını mayınlıyor. 

Haziran 1984 

ABD'de düzenlenen "uluslararası 
terörizmle ilgili konferans''ta Beyaz 
Saray temsilcileri, ABD'nin diktasına 
karşı çıkan halk ve devletleri "terörist" ilan ediyor. 
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